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Boerenbruidspaar 2019:
Sascha en Hyke Merkus

Wat een feest, de boerenbruiloft. Er zijn waarschijnlijk een heleboel inwoners van Beek die dit feest
nog niet kennen maar echt, het is een aanrader. Laten we bij het begin beginnen.

22.00u 's Avonds een telefoontje. De boerenbruiloftcommissie aan de telefoon met de hamvraag:
“willen jullie boerenbruidspaar 2019 zijn?” Nog hier en daar wat vragen over hoe en wat, en daar
was het al: “ja, wij willen.”

De eerste avond met de commissie gaf al veel antwoorden. Wat moet er gebeuren, hoe gaan we dit
doen of wie moet wat gaan doen? Natuurlijk is er een protocol maar is er ruimte voor eigen invulling?
Je wil hier toch je eigen touch aan geven. Het antwoord was: “Het is jouw feestje, dus doe wat je
wil.” Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.

Wie worden de ceremoniemeesters? Die zijn goud waard hoor, lieve mensen. Afgezien van de
gezelligheid en lol van samen naar deze dag toeleven, nemen ze je ook een hoop geregel uit
handen. Ons gouden duo, Michel Merkus en Isabelle Op den Camp, zeiden allebei ook de magische
woorden: “ja, ik wil.”

Dan is eindelijk de dag aangebroken. 's Ochtends alles versieren, wij niet, een heleboel feestvierders
hadden dit op zich genomen. Wij werden opgehaald voor een fotosessie. Na het verzamelen bij café
Sous les Eglises, de eerste biertjes en het maken van de foto, is er het traditionele rondje door het
dorp. Bij aanvang kreeg iedereen een eitje dat heel gehouden moest worden tijdens het rondje door
het dorp. Halverwege de wandeling kregen we een cadeautje want ons eigen huis was prachtig
versierd door de Elfjes. Aan het einde van het rondje nog even de evenwichtsbalk of de kleine wip
over en dan mocht je het eitje weer inleveren. Dat vonden ze niet zo erg want daarvoor kreeg je dan
een biertje van het bruidspaar. Proost!







Bij ‘t Spijker was de huwelijksvoltrekking. Noud
van Hecke en René van Steen doen dit niet
zomaar. Ongelooflijk hoe zij, samen met Patrick
Baron, iedereen trakteren op liedjes, cabaret en
veel humor, waarmee zij van de ceremonie een
waar spektakel maken. Tijdens de ceremonie
werd er voor het eerst ‘De Grutste Pannenkoek’
award uitgereikt. De eer was aan Ton Hendriks
vanwege de perikelen rondom het oude
gemeentehuis. Welverdiend vonden wij. De
familie had ook nog een leuk
verrassingsoptreden, waarbij vooral Niek met
een grote glimlach van het podium ging. Hem
werd namelijk, onder dwang van het ja nee
spelletje, een nieuwe game beloofd.

Bij een boerenbruiloft hoort boerenkoolstamppot. 't Spijker maakt dat als geen ander, dus dat ging
er bij iedereen wel in. Het nadeel van de biertjes en het lekkere eten is de after diner dip. Om dat
nou een beetje op te vangen hadden we de beste quizmaster van Beek en omstreken, René van
Steen, gevraagd om een gezellige muziekbingo te organiseren in café Jansen. De stemming zat er
gelijk weer in want iedereen zat al gauw de liedjes lekker mee te bléren. Afgezien van deze
gezelligheid hadden we ook nog een fotobooth geplaatst zodat onze gasten en anderen zichzelf
konden vereeuwigen op de meest ludieke manier. Het is opvallend dat, hoe later op de avond, de
foto’s steeds ludieker werden ;)

Na toch nog één afzakkertje bij Sous, liepen wij naar huis. Een lange dag maar zo gezellig, samen
met familie, vrienden en dorpsgenoten. Heerlijk.

“Bedankt allemaal voor deze leuke dag, jullie waren geweldig!”




Boerenbruiloft 2020

Beste Boeren en Boerinnen,

Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig boerenbruidspaar voor te stellen.

Onze goede vriend Paco Loozen en zijn lieftallige en schone verloofde Sammy Selbach zullen dit
jaar in de onecht worden verbonden. Beiden zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en gezellige
festiviteiten die ons dorpje rijk is.

Paco is er eentje die naar school is geweest. Nu is het zo dat je bij de meeste hogere opleidingen
leert hoe je ten koste van anderen, je doelen bereikt. Maar zo niet Paco. Hij heeft de SPH gedaan.
Dat is een opleiding waar je juist mensen leert te helpen.

Daar houden wij bij de Cavalieren wel van. Wij worden namelijk ook graag geholpen.

En Paco heeft ons vaak geholpen.

Hij heeft namelijk jarenlang onze bierglazen gevuld vanachter de tap bij Tinus.

En als het dan een keer laat werd aan de bar had hij altijd een luisterend oor en voelden wij ons
begrepen. Wisten wij veel dat hij daarvoor een cursus had gevolgd.

Paco brengt zijn studie dagelijks in praktijk bij Kemnade (Pluryn).

Werkzaam achter de eerder genoemde bar, heeft Paco zijn lief Sammy leren kennen. Ze had haar
18¢ verjaardag de dag ervoor iets te hard gevierd en daardoor een spijker in de kop. Deze spijker
werd daar aan de bar vakkundig weggewerkt waarbij Paco haar voorzag van de broodnodige
ingrediénten. 's Nachts thuisgekomen had Sammy wat moeite om dit allemaal te verwerken.
Blijkbaar gaat ook bij een vrouw de liefde door de maag. Op dat moment besloot ze dat ze Paco
graag terug wilde zien.

En zo geschiedde.

Onze Sammy bracht haar eerste twee levensjaren door in Leuth. Het boerenleven is haar dus met
de paplepel ingegoten.

Vanuit het pittoreske Leuth zijn ze verhuisd naar de Baron van Voorst tot Voorststraat te Beek.
Hiermee heeft ze hetzelfde pad bewandeld als onze Prins. Ook hij heeft zijn basis in Leuth en vertrok
uiteindelijk naar Beek. Kunnen we nu al concluderen, al het goede komt uit Leuth?

Sammy bloeide hier verder op tot de schoonheid die ze nu is.

In het dagelijks leven houdt ze zich bezig met kleine zaken. In dit geval letterlijk, want ze zorgt voor
de peuters van ons dorpje. Ons kroost is bij haar in veilige handen.

Sammy heeft haar sporen in de Carnaval al dik verdiend. Zo is ze nog niet zo lang geleden page
geweest van de Cavalieren. Hierbij werd op menige tafel gedanst.

En sinds dit jaar is ze bestuurslid van onze nieuwe carnavalsvereniging De Beekse Robijntjes. Een
club waarvan de faam zich vooruitsnelt door carnavalse gelederen.

Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en vooral zeer gezellige dag.
Op zaterdag 15 februari a.s. zullen zij met een bonte stoet aan familie, vrienden en vriendinnen
vertrekken richting de boerenschuur van 't Spijker.



Daar worden zij hartelijk welkom geheten door onze ambtenaar in de burgerlijke stand, Noud van
Hecke. Ja mensen, deze ervaren rot in het vak gaat ons weer vermaken met zijn humorvolle kijk op
het leven.

Dankzij Noud is het Orakel van Beek een begrip geworden. We zijn benieuwd of zij deze keer weer
van de partij is. Onze verwachtingen zijn hoog en ons vertrouwen ook, dus dat komt helemaal goed.

Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui, zal Noud ons boerenbruidspaar deze dag in ‘t
onecht verbinden. Begeleid door wat spraakwater zullen vele anekdotes over ons geliefde stel en
ons prachtige dorpje worden opgerakeld. Van sommige verhalen was het waarschijnlijk de bedoeling
dat deze in de vergetelheid der tijden terecht waren gekomen.

Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer gezellige receptie in de nabij gelegen herberg
van de familie Jansen. Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier in gezelschap van de vele gasten van
diverse pluimage lekker met de beentjes van de vloer gaan.

Uiteraard vinden we het leuk als u ook komt meefeesten. Dus doe eens gek en trek uw sjieke
boerenkloffie uit de mottenballen en meld u voor wat toegangskaarten voor de bruiloft bij onze
herbergier 't Spijker.

De bruiloft start op 15 februari om 14:30 uur.

Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen. Deze
start om circa 17:30 uur in café Jansen aan de Waterstraat.

Tot dan!

Groeten van de Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren

Groot assortiment boeken,
tijdschriften, wenskaarten,
kantoor - en kadoartikelen.

Fijne Molenweg Nijmegen
g tel : (024) 388 69 76

Dorpsstraat Groesbheek
tel : (024) 397 12 61

Wij verkopen cartridges voor alle merken printers







Gezelligheidskoor
De Hofbrouwers

GEZELLIGHEIDSKOOR DE HOFBROUWERS GAAT ‘GEMENGD’

DAMES, GRIJP UW KANS.

Het mannenkoor De Hofbrouwers is ontstaan tijdens de pronkzitting van Prins Carnaval in 1969.
Eind juni 2019 hebben wij ons 50-jarig jubileum gevierd. Helaas loopt het aantal mannelijke leden
met het stijgen der jaren sterk terug. Wij hopen het voortbestaan van het koor te helpen door ook
toegankelijk te worden voor vrouwen.

WIJ WORDEN EEN GEMENGD KOOR, DUS... DAMES, MELD U AAN !!!

Waren wij in het begin een carnavalskoor, later zijn we ons meer gaan richten op het brengen van
sfeer en gezelligheid in bejaarden- en verpleeghuizen en ouderenbonden in de regio met een
repertoire dat bestaat uit Nederlandse, maar ook Duitse en Engelse liedjes.

Het koor staat onder leiding van Geert Kummeling en wordt begeleid door een accordeon en gitaar.
Wij repeteren in het Kulturhus van Beek-Berg en Dal in de periode september — april, op de
dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 u.

Wilt u meezingen?

Bel met of mail naar ons secretariaat:
Telefoon : 024 6842714 / 06 54941026
E-mail FSmits@kpnplanet.nl



mailto:FSmits@kpnplanet.nl




Grutste Cavalier 2019:
Keukenploeg van Kalorama

Op de pronkzitting 2019 werd de keukenploeg van Kalorama gehuldigd als de 32¢ in het rijtje van de
Grutste Cavalieren.

Al 30 jaar wordt Beek op een zaterdag in januari verrast door de snertaktie van de Cavalieren. Een
stoet bont uitgedoste Cavalieren met een groot aantal helpers trekt er dan op uit om heerlijke
erwtensoep te verkopen. Bijna het hele dorp wordt dan voorzien van 1 of meer liters erwtensoep.

De laatste jaren werd er meer dan 1100 liter soep verkocht. Deze soep moet natuurlijk ergens
gemaakt worden; dit gebeurt al meer dan 20 jaar in de keuken van Kalorama. En voor het maken
van 1100 liter soep moeten ook deze ervaren soepmakers heel hard doorwerken.

Om deze mensen nu eens extra in het zonnetje te zetten werd de keukenploeg van Kalorama
verkozen tot de Grutste Cavalier.

De lijst van eerdere Grutste Cavalieren:

1988 Peter Arts 1999 Corrie Wentholt 2010 Guus Huilmand

1989 Margot van Boldrik 2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen 2011 George Felet

1990 Benny Willems 2001 Annemarie Hendriks 2012 Els Damhuis-Leenders
1991 Antoon Wiebe 2002 Loet van Sluis 2013 Jos Orval

1992 Bets Maas-Arts 2003 Jan Engelen 2014 Rozen-Mabndag Comité
1993 Ben Geutjes 2004 Wim van den Hof 2015 Martijn van den Hogen
1994 Theo Maas 2005 Albert van Dorst 2016 Jo van Diriel

1995 Pastoor W. van Kessel 2006 Antoon Flintrop 2017 Dory Braam

1996 Theo Wiellersen 2007 Albert de Witt 2018 Paul Wilbers

1997 Diny Schoenmakers 2008 Wim Oosterhout
1998 De Bouwploeg BVC'12 2009 Janny van der Linden






Ontheemd

Leuk om naar te kijken. Weer iemand die de lage landen zat is en de koffers pakt. Onder de
meeslepende titel ‘ik vertrek’ kun je het op de thuisbioscoop volgen. Heel ver weg gaan ze meestal
niet want de EU heeft de voorkeur. Daar kopen ze dan een bouwval en zijn ook de taal van een van
de 27 landen niet machtig. Eigenlijk zijn ze al ontheemd bij aankomst. Dat gevoel heb ik ook wel
eens en na wat uurtjes piekeren weet ik hoe dat komt. De wereld om je heen verandert en dat gaat
tegenwoordig verrekte snel.

In 1935 kwam ik met mijn ouders naar Beek. Dat
Yok was een hele overgang. We kwamen uit Indie.
Mijn vader had tegen mijn moeder gezegd ‘ik
vertrek’ en zo geschiedde. Gelukkig sprak ik de
taal en mijn bescheiden kennis van het ‘Maleis
en Javaans’ kon ik verder vergeten.

Er woonde veel jeugd op de Ravenberg, dus
leerde ik een ander soort Nederlands snel bij.
Daar voelde ik mij thuis. De school was ook
dichtbij. Even het Kastanjedal door en je was er.
: p Vrij van school, dan speelden we buiten dankzij
het chronlsch gebrek aan ‘smart-phones’ en ‘|- pods We speelden in de bossen en op de Zandberg
in de Westerakker en vermaakten ons met hoepelen en knikkeren enz, enz. In de winterdag sleeén
en schaatsen op het Hofke.

De Waterstraat, de Bongerdstraat, een stukje Verbindingsweg en de Smorenhoek vormden samen
met het BVC-veld de buitenkant van het dorp. Bij het Keteldal begon Duitsland.

Tussen die buitenkant en de heuvels lag ons dorpje Beek met tramlijn, uitzichttoren, parochiehuis,
kerken, watervallen, kruideniertjes, slagers, bakkers, eigenlijk alles wat een tevreden mens nodig
had.

Voor ontspanning was er de kermis, ons mooie zwembad in de Elzen, de cultuurtempel het
Parochiehuis, allerlei verenigingen en op Koninginnedag aubade bij het gemeentehuis.
In herinnering een lustoord met een eigen volkslied sinds 1938.

Opeens werd het anders. De Duitse buurman zette de grens af met kippengaas en een paar jaar
later waren ze hier de baas en bleven ze tot eind 1944. Daarna veranderde er veel in het lustoord
Beek.

Het zwaar beschadigde dorp werd weer opgebouwd en werd groter en groter. Het zwembad
verdween en een paar jaar later ging de tram dezelfde weg. Gelukkig kregen we er de Carnaval, het
Wasvrouwtje en de Bleekster voor terug en vonden we nog jaren lang ruimte om ‘5 maal Troef’ te
organiseren en te vieren. Maar de vernieuwing zet door. De uitzichttoren werd gesloopt, het
Gemeentehuis en de Kerkberg verpatst.






