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Boerenbruidspaar 2023: 
Paul en Hanneke de Wijze 
 
“ONECHT” 

 
Daar kwamen wij aangereden in de 
kieper van de trekker van Zeger – 
Bedankt Zeger en Pieter! Zwaaiend met 
ieder een prei naar allen dorpsgenoten 
reden we de hoek om bij Bullseye richting 
een vol Sous. Terwijl dochters Eva en 
Lotje voor ons uitgooiend voor 
verstrooiing zorgden, werden we welkom 
geheten door het volle Sous (rijmt op 
volle Poes. Red.) onder de muzikale 
begeleiding van KNA-Galm. 
 
Het terras zag eruit om door een 
(trouw)ringetje te halen. M’n zwager Rob 
had een hoge hoed op waar wel 15 
konijnen in konden. Schoonmoeder Ank 
genoot van haar klassieke doch chique 
outfit. M’n ene broer Michel voelde zich 

weer een ouderwetse varkensboer, terwijl mijn “professor-broer” Jaap erbij liep alsof hij wilde zeggen 
“draagt men zóiets bij zoiets?”. Ook mijn Heerlijcke dansgenoten zagen er als Jiddische boeren (zo 
ze bestaan? Red.) uit met (on)heuse pijes , zodat de hoeden niet alleen door de oren werden belet 
om over hun veelal te kleine hoofden heen te zakken, maar nu ook door deze pijpenkrullen. Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
er nog kibbeling lag te pruttelen. Daarna zijn we twee keer het hoekie om gegaan om vervolgens in 
de trouw- en tevens eetzaal van Spijker te belanden. 

 
 
 

  

Foto: Henk Baron 

zwijg ik nog over mijn overige familieleden die 
allen het onderste uit de verkleedmand hebben 
geschraapt om er pico bello en in de Boeren-
Bruiloft-sfeer uit te zien. En wat te denken van 
Annemarie en Nadine (voorheen de 
bakkersvrouw maar nog steeds haar dochter. 
Red). Zij had verrassend gezorgd voor echte 
Boeren-bruiloft-corsages (die van de boeren 
hingen en die van de boerinnen niet! Red). Met 
dit hele bonte gezelschap togen we te voet door 
het dorp terwijl wij als bruidspaar genietend naar 
alle omstanders zwaaiden. Notaris Mostart liet 
naast een akte ook ons passeren. Mary Bol die 
haar Oostenrijkse kamerraam opensloeg en 
spontaan ons begon toe te zingen, wat (helaas? 
Red.) door de KNA-Galm werd overstemd. 
Langs visboer Jaco en Corina, die vergaten dat  
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Rabbijn Jacobs, die zich het afgelopen jaar (eindelijk? 
Red.) heeft bekeerd stond daar klaar op zijn eigen 
wijze, het echtpaar de Wijze, voorzien van melodieuze 
wijsjes in de onecht te verbinden. Details hiervan 
zouden onrecht doen aan zijn totale verhaal. Het lied 
van drs. P (de Trojka. Red.) was een van de vele 
hoogtepunten van zijn optreden. Toen Wies (of was 
het nie-Wies? Red.) Roept-u-maar riep en de 
“Rabbijntjes” Cavanagilah zongen, was onze dag 
helemaal perfect. Genieten in Optima Forma!   
 
Nadat volgens de (joodse. Red.)  traditie de glazen 
gewikkeld in doek door ons waren kapot getrapt, was 
ons boerenhuwelijk een “feit”!  
 
Paul en Hanneke de Wijze: een dag om nóóít te 
vergeten; oftewel  
 “WERKELIJK ONWERKELIJK”  
 
NB.: Jammer dat Adrie en Eefje er niet bij konden zijn! 
(!"#$%&'Red)  
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Boerenbruiloft 2024 
 
 

 
Beste Boeren en Boerinnen,  

   
Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig 

boerenbruidspaar voor te stellen. 
Onze eigen Gijs en zijn lieftallige en schone verloofde 
Joyce zullen dit jaar in de onecht worden verbonden. 

Beide zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en gezellige 
festiviteiten die ons dorpje rijk is.  

  
Gijs, die komt uit Ewijk. Daar is hij geboren en getogen.   

Daar in het land van Maas en Waal heeft hij de nodige 
avonturen beleefd.   

Wat daar in de hooizolder is gebeurd, blijft voor nu in de 
hooizolder.   

Echter op de bruiloft zullen we het spreekwoordelijke 
vuurtje in de hooizolder eens flink opstoken.  

  
In het dagelijks leven is Gijs Plantmanager.   

Ondergetekende dacht dat Gijs de gehele dag op het veld 
de planten aan het aanmoedigen was.   

Maar dat blijkt toch iets ingewikkelder te liggen. Wat het 
wel is, mag Gijs zelf toelichten.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gijs is weliswaar gene echte Beekse maar heeft zijn sporen hier zeker wel verdient. 
Ja, in zijn hart is hij een ware Bekenees! 

Gedurende het jaar, ruilt hij zijn boerenoveral regelmatig om voor het blauw van de KNA. 
Daar verblijdt hij samen met de andere KNA-ers ons mooie dorpje met de aangename klanken van de harmonie. 

 
Enkele zomers geleden toen het graan goudgeel groeide op de akkers, nam hij tijdens de schuttersfeesten een 

welverdiende rustperiode van het dagelijks zwoegen. 
Samen met zijn liefje was hij Koningspaar van de Schutterij B.U.B. 

Hun heerschappij duurde wel wat langer dan gedacht. 
Dit alles door een of ander vleermuisje op een Chinese markt. 

 
Ja, Gijs brengt veel tijd door met zijn geliefde Joyce. 

Ondergetekende snapt dat wel. 
Joyce flaneert al haar hele leven door de Beekse straten. 

Met haar grote blauwe kijkers en blonde lokken dansend over haar ranke schouders, laat zij al jaren menig 
boerenhart sneller kloppen. 

 
In het dagelijks leven zorgt Joyce voor onze oudere medemens. 

De bewoners van het Höfke zijn maar wat blij als Joyce hen weer helpt bij de dagelijkse zorg. 
Klaarstaan voor een ander is een groot goed. 

 
Muziek is Joyce met de paplepel ingegoten. 

Als klein meisje danste zij in de woonkamer al op de muziek van de Bachtaler Musikanten. 
Ja, bij de familie van Joyce is het van oudsher een muzikale en zoete inval. 
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Joyce blaast regelmatig een muzikaal nootje in de gelederen van onze fanfare KNA.  
Daarnaast dweilt Joyce samen met Gijs graag in het rond met hun vrienden van KNA-galm.   

Ja, ook het Carnaval in de Heksenketel wordt een warm hard toegedragen.    
 

Met dit stel wordt het dan ook een prachtige en vooral zeer gezellige dag. Op zaterdag 3 februari a.s. zullen zij 
met een bonte stoet aan, kinderen familie, vrienden en vriendinnen vertrekken richting de boerenschuur van 't 

Spijker.  
   

Daar zullen zij hartelijk welkom geheten door onze ambtenaar in de burgerlijke stand Dominee Jacobs.   
Ja mensen, hij is weer eens van z’n geloof gevallen. Vorig jaar was hij nog Rabbijn en nu weer Dominee. Maar in 
tegenstelling tot in de rest van de wereld, mogen in Beek alle levensfilosofieën vreedzaam naast maar vooral 

samenleven.  
 

Gezien onze eerdere ervaringen met hem zijn onze verwachtingen zeer hoog. Echter ons vertrouwen in hem ook, 
dus dat komt helemaal goed.  

   
Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui, zal Dominee Jacobs ons boerenbruidspaar deze dag in ‘t onecht 
verbinden. Begeleid door wat spraakwater zullen vele anekdotes over ons geliefde stel en ons prachtige dorpje 

worden opgerakeld.   
Van sommige verhalen was het waarschijnlijk de bedoeling dat deze in de vergetelheid der tijden terecht waren 

gekomen.   
   

Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer gezellige receptie in de nabijgelegen herberg van de familie 
Jansen.   

Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier in gezelschap van de vele gasten van diverse pluimage lekker met de 
beentjes van de vloer gaan.  

   
Uiteraard vinden we het leuk als u ook komt mee feesten.   

Dus doe eens gek en trek uw sjieke boerenkloffie uit de mottenballen en meldt u voor wat toegangskaarten voor 
de bruiloft bij onze herbergier Rob 't Spijker.   

De bruiloft start op 3 februari om 14:30 uur in het hotel van de familie Jansen.  
  

Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen.   
Deze start om ongeveer 17:30 in café Jansen aan de Waterstraat.  

  
Tot dan!             

Groeten, De Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren 
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Grutste Cavalier 2023:   
Jeanne van Sluis 

 
Door corona geteisterd hebben 
de Cavalieren in 2021 en 2022 
helaas geen “Grutste Cavalier” 
kunnen uitroepen. Het heeft 
desondanks de Cavalieren geen 
enkele noemenswaardige moeite 
gekost de 34e “Grutste Cavalier” 
uit te mogen roepen. 
Deze keer werd het Jeanne van 
Sluis  

  
Zij heeft door de jaren de 
Cavalieren in vele functies en 
hoedanigheden gediend. Jeanne  

was trouw lid van de, inmiddels ter ziele gegane, Beekse Heuveltjes, waarvan 16 jaar als secretaris.  
  
Nagenoeg ontelbare jaren was zij betrokken bij het samenstellen van onze - inmiddels legendarische 
- Carnavalskrant waarvan 23 jaar tot 2022 als eindredacteur.  
Het was voor haar menigmaal monnikenwerk om de vele “spelingsvoute” uit de verschillende 
bijdragen te filteren.  
  
Bijzonder noemenswaardig is toch wel het destijds nog met de hand schrijven van de tekstrollen van 
de Prinsenproclamatie. Het waren er maar liefst vijftien! Ontelbare uren en dagen heeft zij daaraan 
besteed. Heden ten dage worden de proclamaties digitaal naar haar voorbeeld geproduceerd.  
  
Naast deze drukke werkzaamheden vond Jeanne ook nog tijd om ten behoeve van diverse 
stichtingen, verenigingen en instellingen met de collectebus rond te gaan.   
  
Hulde!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts     2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen 2012 Els Damhuis-Leenders  
1989 Margot van Boldrik    2001 Annemarie Hendriks  2013 Jos Orval    
1990 Benny Willems     2002 Loet van Sluis   2014 Rozen-Maôndag Comité        
1991 Antoon Wiebe     2003 Jan Engelen   2015 Martijn van der Hogen       
1992 Bets Maas-Arts     2004 Wim van den Hof  2016 Jo van Driel   
1993 Ben Geutjes     2005 Albert van Dorst  2017 Dory Braam       
1994 Theo Maas     2006 Antoon Flintrop  2018 Paul Wilbers      
1995 Pastoor W. van Kessel    2007 Albert de Witt   2019 Kalorama    
1996 Theo Wiellersen    2008 Wim Oosterhout  2020 John Cremers        
1997 Diny Schoenmakers    2009 Janny van der Linden 2023 Jeanne van Sluis 
1998 De Bouwploeg BVC’12    2010 Guus Huilmand   
1999 Corrie Wentholt     2011 George Felet 

  

Foto: Henk Baron 



 

 - 49 - 

  



 

 - 50 - 

Is die Steven wel een Schot in de roos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evenals zijn gehele kabinet. Inclusief de nieuwe president. Een jong stel feestvierders die steevast 
hun feestje samen met de aanwezigen vieren en niet alleen voor zichzelf. Die hem wat sfeer betreft 
wel weten te raken. Want zo ken ik ze. 
 
Afin. Ik liep te broeden op wat ik een dag later, of liever gezegd een halve dag later, op de 
prinsenreceptie tegen hem moest gaan zeggen. Het is immers gewoonte om als voorzitter van de 
schutterij een woordje te richten aan de kersverse Dorstlustige Hoogheid. En dan moet je wel met 
iets fatsoenlijks komen toch? En ineens bedacht ik mij: “Hé, Steven, noem jij jezelf nou een schot in 
de roos? Kan jij eigenlijk wel schieten? Weet jij de roos überhaupt wel te raken eigenlijk?” Een idee 
werd geboren; Kom het maar bewijzen met je kabinet! Want wij van de schutterij hebben een 
schietbaan in het Kulturhus. Laat maar zien wat jullie kunnen. 
 

En zo geschiedde. Op donderdagavond, 
30 november, werd in de drukke agenda 
van het prinsenkabinet een gaatje 
gevonden. In vol ornaat verschenen de 
prins, zijn pages, zijn adjudanten en de 
president in het thuishonk van de B.U.B.. 
Zij werden verwelkomd door ons 
koningspaar, enkele bestuursleden, wat 
mensen van de schietcommissie en 
ondergetekende.  

 
 
 
 

  

 Baron 

Ik moet zeggen, hij toonde wel moed 
hoor, die Steven Schot. Door zichzelf uit 
te roepen als een schot in de roos. Ik 
bedoel, dat mensen over jou zeggen oké, 
maar over jezelf? Zonder blikken of 
blozen? Ik vind het nogal wat. En dat nog 
voordat je het prinsenpak überhaupt hebt 
aangehad. Nog niks gepresteerd met je 
kabinet… 
 
Dit schoot mij de 11e van de 11e, zo rond 
een uur of 11 in de avond door mijn hoofd. 
En voordat je denkt wat een zuurpruimerij, 
ik was wel echt bij hoor. Steven is een 
zeer geschikte kandidaat wat mij betreft, 
 



 

 - 51 - 

  



 

 - 52 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte briefing onder het genot van koffie, thee, fris en alcoholvrij bier, mocht iedereen eens 
proeven aan het schieten met luchtgeweer, pistool en kruisboog. En daar bleek het kabinet over het 
nodige talent te beschikken. Er werd goed geschoten, kan ik u zeggen. Steven had zelf een heuse 
voltreffer. Hij schoot vol in de roos met de kruisboog en pistool! En zijn pages Noortje en Nina en 
zijn adjudanten Bart en Pim doen niet voor hem onder hoor. Echt niet. Ook zij wisten zeer aardige 
scores neer te zetten. Zeker als je bedenkt dat geen van allen eerder geschoten hebben. Ja, oké, 
Bart van Benthum natuurlijk wel, maar met kruisboog en lucht schieten is toch heel anders dan wat 
hij gewend is. 
 

Nadat de wapens waren opgeborgen hebben we 
geproost op de behaalde resultaten. Dit keer met 
écht bier en met wijn. En frisdrank. Het was een 
zeer geslaagde avond durf ik wel te stellen, die 
nog tot in de late uurtjes is doorgegaan daar in 
dat schiethok van de B.U.B.. En daarmee 
kunnen we concluderen dat hij zijn naam waar 
kan maken. Steven en zijn kabinet zijn een schot 
in de roos. Qua sfeer én op de schietbaan. 

 
Met vriendelijke schuttersgroet,  

 
Bart Huilmand 
Voorzitter van schutterij B.U.B. 
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Rozenmaôndag Optocht timmert aan de weg! 
 
Op 12 februari organiseert Stichting Rozenmaôndag de 48e editie van de Rozenmaôndag Optocht 
door de ‘Heksenketel’ in Beek! 
 
Een grandioze optocht! 
Afgelopen carnaval konden we na 2 jaar eindelijk weer een optocht organiseren. Door de pandemie 
waren we genoodzaakt de edities van 2021 en 2022 te annuleren, maar in 2023 kwamen we terug. 
En hoe! Van heinde en verre kwamen de praalwagens, loopgroepen, duo’s en solisten ons prachtige 
dorpje opfleuren met hun evenzo prachtige creaties! Van Horssen tot aan Malden en van Haalderen  

tot aan Overasselt; uit alle 
windstreken van Gelderland 
namen verenigingen deel aan 
onze Rozenmaôndag optocht, 
waarmee we ons met recht de 
grootste regionale optocht van 
Gelderland kunnen noemen. 
Zelfs C.V. De Deurdouwers uit 
Millingen, die dezelfde middag 
nog een kindermiddag had, wilde 
deze kans niet laten schieten en 
reed mee in de optocht. 
Verder hadden we afgelopen jaar 
voor het eerst de Prinsenprijs. 

Prins Frans de Frolijke mocht samen met zijn kabinet een extra prijs uitloven aan een wagen, groep 
of solist, die zij het mooist vonden. Die prijs keert deze editie zeker terug! 
 
Hoewel het op het moment van schrijven nog vroeg is, kunnen we voorzichtigaan vooruitkijken naar 
de komende editie. Wat staat ons te wachten? Carnaval valt in 2024 errûg vroeg, dus we kunnen 
er donder op zeggen dat het koud wordt! Misschien wordt het wel een sneeuweditie! Deelnemers, 
toeschouwers en alles daartussenin moeten zich dus warm aankleden! Maar niet te warm, want in 
de feesttent wordt het al gauw een dolle (lees: zweterige) boel! 
Tot slot hadden we de afgelopen twee edities de route omgedraaid en een stukje ingekort. Wellicht 
dat we deze keer de route iets gaan verlengen, maar daar wordt nog over gesoebat. Hoe het ook 
zij, we starten weer vanaf de Bongerdstraat, vervolgens richting Plataanstraat en gaan dan de 
Rijksstraatweg op richting Sous en Hotel ’t Spijker, alwaar de optocht zijn eindpunt bereikt. Zo 
kunnen de deelnemers én toeschouwers gauw naar de prijsuitreiking voor Hotel ’t Spijker en daarna 
in polonaise door hossen naar de feesttent op de Kerkberg! 
 
Kijken…of meedoen?  
Komt u kijken? Of doet u mee? Neem voor alle informatie omtrent deelname, de gewijzigde route 
en andere belangrijke zaken omtrent de optocht eens een kijkje op www.rozenmaondag.nl. Of kijk 
op onze Facebookpagina (zoek op Rozen-Maôndag Optocht en volg ons!).  
 
Met onze nieuwe Prins Steven Schot in de Roos verwachten wij een grandioze optocht neer te 
zetten. Bovendien heeft onze optocht dit jaar een gouden randje, want niet alleen op de maandag, 
maar ook op de dinsdag wordt carnaval groots gevierd in de Heksenketel met fantastische 
optredens, dus blijf na de optocht vooral nog één dagje in Beek hangen. Sluit dinsdag aan bij het 
hamburger diner en feest er daarna op los, wederom in de feesttent op de Kerkberg! 
  
 
 

  

Foto: Henk Baron 
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Nog even alle belangrijke informatie en wat leuke nieuwtjes op een rij… 

- Op maandag 12 februari gaat om 14.00 uur onze optocht van start! 
- Het aantal prijzen voor Carnavalswagens staat op 8 en de 1e prijs is maar liefst € 500,- ! 

Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog eens 2 
prijzen. 

- De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de 
Rijksstraatweg ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. LET OP! Door het 
draaien van de optocht zal deze sneller gaan plaatsvinden dan je gewend bent! Blijf dus 
lekker hossen en zwieren op straat, de dweilkapellen maken hier al jarenlang sfeer! 

- De optocht heeft in 2024 weer twee presentatoren! Bonno en Teun zullen als duo de 
optocht vocaal gaan ondersteunen. 

- Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 
onze website: www.rozenmaondag.nl 

- We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen, parkeren en zie je als eerste foto’s. Zo 
ben je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

- Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar; zij maken de optocht mede mogelijk. Als carnaval 
dichterbij komt, herkent u een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van 
de winkel of op het raam! Zij zijn voorafgaand aan de optocht ook duidelijk te horen door 
de straten van Beek via de grote luidsprekers in het dorp. 

- Onze stichting bestaat uit alleen maar vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: Rogier Uijen 
(voorzitter) Cilvie Steehouder (secretaris) Maikel Zomers (penningmeester) Bonno Jacobs, 
Sammy Selbach, Ilse Huilmand, Danny Reinders en Teun de Boer (bestuursleden) 

 
Lijkt het je leuk om mee te helpen met de organisatie van de optocht? Meld je bij een van ons of 
stuur een mailtje via onze website. Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Rozenmaôndag Optocht in Beek: Kom kijken of doe mee!! 
 
Graag zien wij u tijdens de 48e editie van onze Regionale Rozenmaôndag Optocht op 
carnavalsmaandag 12 februari 2024 !!!!! 
 
 
Met Carnavaleske groet, 
 
Stg. Rozenmaôndag Beek-Berg en Dal  
www.rozenmaondag.nl 
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Was het een bijzonder jaar? Ja eigenlijk wel.  
Ik denk dat het voor iedere prins bijzonder is: de geheimhouding, voorbereiding, lancering en wat je 
dan allemaal in één jaar meemaakt.  Eindelijk mocht ik dan het podium op, na twee jaar wachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thea die overal aan mijn zijde stond en gewoon bij het kabinet gerekend kon worden. 
 
Ja, het was duidelijk dat iedereen na de coronaperiode weer zin had in gezelligheid en feest. Ik kijk 
ook terug op de gezellige bijeenkomsten van prinsen en prinsessen met hun kabinetten binnen het 
hoog en laag, waarmee we op menig moment onvergetelijke herinneringen hebben gemaakt. Hier 
maak je vrienden, waarbij ik mijn best ga doen om ze te blijven ontmoeten bij de komende 
feestavonden, waar ook zij afscheid nemen van hun prachtige tijd als prinses of prins.  
 

Waar ik ook heel trots op ben, is dat KNAgalm, door mij 
omgedoopt als hofkapel, bij diverse gelegenheden 
aanwezig was en voor muzikale opluistering zorgde. En 
de pronkzitting in februari in de tent: daar staan ze dan, 
samen met Marieke en mijn kabinet en brengen een 
voor mij geweldig nummer “Carnaval de Paris” ten 
gehore. Ja dan voelen de benen wat weekjes aan en de 
ogen wat vochtiger dan normaal.  De hele avond was 
een feest van muziek, dans en gezelligheid.  

 
Op Rozenmaôndag is de optocht een onvergetelijk 
moment geweest. Zo hoog en droog door je eigen dorp 
te worden gedragen door het grote feestgedruis. 
Genieten van alle mensen langs de kant en heel veel 
mooie wagens en loopgroepen zien. De afsluiting in de 
tent was super samen met de collega- prinsen en 
prinsessen. 

En dan is daar het einde op dinsdag: de heks gaat naar beneden en samen nemen we afscheid van 
een heerlijk carnavalsseizoen. Niet te geloven dat het nu al voorbij is.  

 
 

Prins Frans de 
Frolijke, Oud-Prins der 
Cavalieren 
 

“Laat mij maar schuiven  
en schuif vooral aan” 

 
 
 
door corona en wat werd het een heerlijke avond. De 
receptie op zondag met vele felicitaties van collega- 
prinsen en prinsessen, natuurlijk de serenades van 
KNA en mijn hofkapel KNAgalm. En dan gaat het 
seizoen van start: nooit geweten hoe druk dat is. Hoe 
belangrijk is dan je kabinet, die weten precies hoe het 
werkt. Een prachtig kabinet dat vele avonden, 
dagdelen en dagen, voor onvergetelijke herinne-
ringen heeft gezorgd. En zeker niet te vergeten 

  

Foto: Henk Baron 
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Dankjewel aan iedereen die mijn jaar tot zo’n 
geweldig feestjaar heeft gemaakt. 

 
Ik bedank de Cavalieren, de Robijntjes, de 
heksen, de elfjes en het boerenbruidspaar voor 
een gezellig en geslaagd carnavalsjaar. Een 
speciaal woord van dank aan C.V. Mag door de 
Beugel, ik heb hun voorzitter en vice-voorzitter 
een heel seizoen mogen lenen. En tijdens de 
lichtjesoptocht in Groesbeek en Millingen 
mochten we met hun wagen meerijden. 

 
Hierbij wil ik mijn president Niek, adjudanten Huub en Dandy, pages Lisan en Laura en bovenal 
Thea, nogmaals bedanken voor hun inzet en toewijding dit afgelopen jaar. Wat hebben we gelachen 
en heel veel leuke dingen meegemaakt. 
 
Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik, Prins Steven Schot in de Roos, met zijn mooie jonge 
kabinet heel veel plezier wensen dit seizoen en dat we samen mooie momenten kunnen gaan 
beleven! 
 
 
Driewerf Alaaf, 
 
Frans de Frolijke 
Oud-Prins der Cavalieren 
 

 

  

Foto: Henk Baron 
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De steek van Oud-Prins Frans 
 
 
Prins Frans had een kapotte prinsensteek die hem zelfs al niet meer deugde om er zich koelte mee 
toe te waaien. Prins Frans zei: “Die oude steek zet ik niet meer op,”. Hij wilde de steek weggooien 
in  de kledingbakken tegenover Marius, bij het oud-textiel. Alleen zat de bak weer eens vol. En dus 
zette hij de oude steek maar op een van die bakken, om hem daar mooi achter te laten. 
 
Even later kwam een van de Robijntjes voorbij. “Hé!” zei ze, “de steek van prins Frans!” en ze pakte 
hem op, wikkelde hem in een stuk papier en ze zag prins Frans nog lopen aan het eind van de 
Waterstraat. Ze riep: “Je hebt je steek laten vallen, prins Frans! Ik breng hem hier voor je mee.” Ze 
rende naar hem toe, gaf de steek en zei: “Wees er zuinig op want ook al is hij oud, er zitten veel 
herinneringen aan!” 
 
“Bedankt voor het terugbrengen” zei prins Frans. Hij pakte de kapotte steek van het Robijntje. Prins 
Frans vervolgde zijn pad en besloot om hem deze keer niet in de buurt weg te gooien, maar helemaal 
achterin de Smorenhoek. Hij had de perfecte plek al in gedachten! Namelijk in het beekje bij de 
ingang van het bos. Toen hij weer terug naar huis liep begon het te gieten van de regen. De stroom 
sleepte de steek mee over de hele Rijksstraatweg. De steek bleef liggen ter hoogte van ’t Spijker, 
waar zoals altijd wanneer er veel regen valt, een enorme plas water bleef liggen.  
 
“Kijk daar eens!” riep een van de Senatoren, die net na een paar biertjes uit Sous les Eglises 
wandelde. “De steek van prins Frans drijft op het water! Vooruit jongens, haal hem er uit!” Ze renden 
erheen en visten de steek van prins Frans uit het water. Een paar natte lakschoenen, maar ze 
hadden het er voor over. De steek was wel echt oud, maar desalniettemin een prachtig exemplaar!  
 
De Senatoren liepen naar het huis van prins Frans en belden aan. Prins Frans deed open en een 
van de Senatoren zei: “Prins Frans, stel je voor, het water sleepte je steek helemaal mee. We 
hebben hem gelukkig kunnen redden! Onderweg hebben we hem een beetje schoongemaakt en 
hem voor je meegebracht.” “Dankjewel, jongens, dankjewel.” zei prins Frans. 
 
Toen de jongens eenmaal weg waren en de deur achter zich hadden dichtgetrokken schreeuwde 
prins Frans “Daar is die rotsteek weer! Ik ben dat ding inmiddels wel beu! Dan wil je hem weggooien, 
maar krijg je hem toch elke keer weer terug. Hoe kom ik toch van dat oude ding af?” 
 
Een uur later was het droog en was prins Frans met zijn vaste dagelijkse wandeling begonnen. Hij 
had de steek maar weer meegenomen. Kort daarop kwam hij een arme bedelaar tegen bij de 
Primera en prins Frans zegt tegen hem: “Neem die steek maar mee, hij beschermt je tenminste 
tegen de zon.” De arme bedelaar had de centen toch binnen voor de dag en liep weg met de steek 
op zijn hoofd. Zodra de mensen uit Beek hem zagen begonnen ze te schreeuwen: “Houdt de dief,  
 



 

 - 61 - 

  



 

 - 62 - 

  

houdt de dief, hij heeft de steek van prins Frans gestolen!” Ze grepen hem vast, gaven hem een stel 
klappen, pakten hem de steek af en kwamen hijgend aanrennen. “Prins Frans, stel je voor, een dief 
ging er met je steek vandoor! We brengen hem hier weer voor je mee!” 
"Dankjewel! Dankjewel!" zei prins Frans, buiten zichzelf. Nauwelijks waren de mensen uit de buurt 
weg of hij pakte zijn nieuwe steek, gooide die bij het afval en zette de oude op zijn hoofd. Maar de 
nieuwe steek bracht niemand terug. 
 
“Kom mee mijn warme broeders er komt een broeder bij!” 
 
Maar wees niet getreurd Frans! De oude steek kan je gewoon inleveren bij het Broederschap 
Prinsen der Cavalieren. Daar zal er goed voor gezorgd worden. En wellicht krijg je in de toekomst  
een nieuwe steek! 
 
“Broeder Frans de Frolijke welkom bij het Broederschap Prinsen der Cavalieren! Wij zijn blij de 
oudste Prins der Cavalieren in ons midden te mogen verwelkomen!”  
 
Een carnavaleske variant op het Nicaraguaanse verhaal: De hoed van Ome Nacho.  
Geschreven door Broeder ‘Niek der Beeksche Jung’ – Niek van het Erve  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Broederschap der Oud Prinsen wenst Prins Steven Schot 
in de Roos met pages Nina & Noortje, adjudanten Pim & 
Jurriaan en president Kimo een fantastisch jaar toe! 

 
Wie weet Prins Steven? Misschien heeft het broederschap wel 
een mooie steek voor jou….  
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Van onze zustervereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens het bezoek van de prinsenproclamatie werd er een optreden uitgevoerd en om 23.11 uur 
stonden Lisan en Laura ineens ook op het podium als page van de prins. Dat was even schrikken 
voor enkele leden. Maar…. Zoals een echte voorzitter betaamd was alles al in kannen en kruiken 
voor het carnavalsseizoen. 
 
Er kwamen enkele gezellige weken om de hoek kijken, waarbij wij bij menig feestje ons gezicht 
hebben laten zien. Ook het afscheidsfeest van onze oude voorzitter Mark hebben we uitbundig 

gevierd. En natuurlijk werd er een feestje van 
gemaakt toen Prins Frans de Frolijke bij ons op 
de bouwlocatie kwam met snert. Zelfs Omroep 
Gelderland kwam op bezoek voor een 
carnavalsitem.  

Op 13 januari 2023 hebben wij ons jubileumfeest 
22 jaar Mag door de Beugel gevierd. De avond 
begon bij manage stal Ebbers waar we 
gezamenlijk heerlijk pizza hebben gegeten met 
een drankje. Vervolgens werd het feest om 20.30 
uur geopend bij Sous les Eglises  

  

Wat hebben wij er een mooi jaar op zitten 
afgelopen carnavalsseizoen. Met als klap op de 
vuurpijl dat de nieuwe voorzitter en de 
vicevoorzitter de rechterhand werden van Prins 
Frans de Frolijke. 
 
In oktober 2022 werd er afgetrapt met een 
gezellig en vrolijk bierfeest, oftewel: ons 
Oktoberfest. In Sous les Eglises was het goed 
gevuld met dirndls en lederhosen. De zondag 
erop ons ledenontbijt. Hier werd de 
voorzittershamer overgegeven van de oude 
voorzitter Mark Huilmand, die 22 jaar de functie 
mocht vervullen en onze club heeft geleid, naar 
de nieuwe voorzitter Lisan Hofmans. Tijdens 
deze vergadering werd het thema ‘groen met een 
goud randje’ bedacht. Voor de commissies de 
taak om te zorgen dat er een mooie wagen en 
kostuums werden gemaakt voor de optochten. 
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met het heffen van groene shotjes. De DJ zorgde dat de voetjes van de vloer konden en Gebroeders 
Rossig zorgde dat de polonaise niet ontbrak. Tot in de late uurtjes was het gezellig in Sous en bleef 
de fotobooth maar printen. Het was een mooi feest om op terug te kijken! 
 
Naast al het feesten begon langzaam het thema vorm te krijgen. Eind februari stond er een gouden 
koets met 2 paarden bij Ebbers klaar voor de optochten. 
De carnaval gestart met de heks hijsen. Zondag de optocht in Kranenburg die duurde helaas kort 
door een defect aan de tractor, daar praten we liever nietmeer over…… We hebben bij het 
naastgelegen pompstation ons eigen feestje gebouwd en later voortgezet in het Bürgerhaus. 
Maandag natuurlijk in ons eigen dorp de Rozen-Maondag. Traditie getrouw gestart met tosti’s eten 
op onze bouwlocatie bij Ebbers. De laatste puntjes op de -i- gezet voor de wagen. Alle dames werden 
gekroond en daarna konden wij ons aansluiten in de rij voor de optocht. Wat een mooie feest werd 
het in ons eigen dorp. Als beloning van al het harde werk sleepte we de 2e prijs in de wacht. Er werd 
nog lang na gefeest in de tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk sloten wij als vereniging ook aan bij het katerontbijt en de heksentocht. Tijdens de 
heksentocht hebben wij als vereniging ons steentje bijgedragen door de heks van Brasserij Charlies 
naar Sous les Eglises te vervoeren. Als afsluiting ook aanwezig bij het traditionele heks verbranden. 

 
Eind maart nog een staartje carnaval met 2 
lichtjes optochten. Waarbij wij gezamenlijk met 
het kabinet van Prins Frans de Frolijke, de 
Cavalieren en de Beekse Robijntjes een gezellig 
feestje hebben gemaakt met onze gouden koets. 
 
Daarmee was carnaval 2023 toch echt voorbij! 
Precies op de 11e van de 11e hebben wij in het 
Kulthurhus de nieuwe prins van Beek welkom 
geheten. Wij wensen Steven Schot in de Roos 
een fantastisch carnavalsjaar toe met zijn 
kersverse kabinet. 
 

Roy Mulders,  
CV Mag door de Beugel. 
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Garde Beekse Heerlijckheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kleurrijke carnavalslandschap van Beek treden 21 verheven mannen op als de sprankelende 
Beekse Heerlijckheden, onder de bezielende leiding van trainster Lotje. Met een krachtige en 
gracieuze choreografie betoveren zij het publiek, waarbij de ritmische cadans van "Jailhouse Rock" 
en de zoete verleiding van "Candyman" samensmelten tot een onvergetelijk schouwspel.  

 
De Heerlijckheden, gehuld in feestelijke 
kostuums die schitteren als de sterren 
aan de carnavalshemel, belichamen de 
geest van het Beekse feest. Hun 
danspassen zijn een ode aan de vreugde 
en verbondenheid die carnaval in het hart 
van de gemeenschap brengt. Elk lid van 
deze vrolijke groep draagt bij aan de 
levendige dynamiek, met een unieke flair 
die de diversiteit van Beek weerspiegelt.  

 
Trainster Lotje, als onbetwiste dirigent 
van deze dansende symfonie, leidt haar 

mannen met passie en toewijding. Haar instructies vormen de ritmische grondslag voor de 
uitvoering, en onder haar leiding straalt elke Heerlijckheid als een ster op het podium van het 
carnavalsfestijn.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
De keuze voor "Jailhouse Rock" en "Candyman" als muzikale 
metgezellen is geen toeval. Met de  
ene song brengen de Heerlijkheden de nostalgische energie 
van de rock-'n-roll tot leven, terwijl de andere een zoete en 
verleidelijke sfeer oproept die perfect past bij de feestvreugde.  
  
De Beekse Heerlijckheden zijn niet alleen dansers; ze zijn de 
belichaming van de carnavalsgeest die Beek doet bruisen van 
levensvreugde. Hun optreden is een eerbetoon aan de 
tradities, de eenheid en de ongebreidelde vreugde die carnaval 
in Beek kenmerken.  
 
Alaaf!  
 

Foto: Henk Baron 

Foto: Henk Baron 

Foto: Henk Baron 
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Herriemonie De KNAGalm 
 
 
In de levendige straten van Beek staat een muzikaal fenomeen op, dat zowel jong als oud in 
vervoering brengt. De naam? Herriemonie “De KNAgalm”. Deze bonte groep muzikanten, gehuld in 
kleurrijke kostuums en met een arsenaal aan instrumenten, tovert de straten om tot een feestelijk 
schouwspel. 
 
Het hart van de kapel wordt gevormd door de enthousiaste leden van muziekvereniging “Klanken 
Naar Amateurs”. Deze getalenteerde muzikanten hebben hun krachten gebundeld en zijn 
uitgegroeid tot een waar begrip in Beek en ver daarbuiten. Met hun aanstekelijke deuntjes weten ze 
keer op keer de sfeer naar ongekende hoogten te tillen. 
 
“De KNAgalm” staat bekend om hun veelzijdigheid en het vermogen om gezellige muziek te spelen. 
Deze dweilkapel weet als geen ander hoe ze de juiste snaar moeten raken. Het is dan ook geen 
wonder dat ze regelmatig te vinden zijn op lokale evenementen, feesten en partijen, waar ze de 
menigte weten te betoveren met hun muzikale magie. 
 

Maar “De KNAgalm” is meer dan 
alleen een muzikale sensatie. 
Het is een hechte gemeenschap 
van gelijkgestemde zielen, 
gedreven door passie voor 
muziek en een gezonde dosis 
gezelligheid. Hun repetities zijn 
niet alleen een moment om te 
werken aan de perfectie van de 
melodieën, maar ook om de 
banden tussen de leden te 
versterken. Het is deze 
saamhorigheid die de kapel zijn 
unieke karakter geeft. 

 
 
De leden van “De KNAgalm” zijn niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Ze brengen 
niet alleen muziek, maar ook een dosis humor en spontaniteit. Tijdens hun optredens kun je dan 
ook rekenen op een interactieve ervaring, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te dansen, 
te zingen en vooral te genieten van het spektakel. 
 
Als je de vrolijke klanken van “De KNAgalm” hoort naderen, weet je dat er iets bijzonders staat te 
gebeuren. Dus kom naar buiten, sluit je aan bij de menigte en laat je meeslepen door de muzikale 
magie van deze fantastische dweilkapel. Beek zou niet hetzelfde zijn zonder “De KNAgalm” en hun 
betoverende melodieën die de straten vullen met pure vreugde. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Thijssen 
Secretaris  
 
 
 
 
 

   

Foto: Henk Baron 
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Lid van verdienste 
 
Door Thed Maas 
 
 
 
Het zal u niet verbazen dat ik, zodra de dagen korter worden en het weer guurder, mezelf doorgaans 
even verdiep in de geschiedenis van het Beekse carnaval in zijn algemeenheid en in die van de 
Cavalieren in het bijzonder. Begin november gaat namelijk steevast de telefoon en vraagt een 
Cavalier - dit keer was het zelfs John Reijmers persoonlijk - om een stukje te schrijven voor de 
Cavalierenkrant, het onvolprezen magazine dat bij verschijnen altijd voor een gulle lach in Beek 
zorgt. 
 
John Reijmers kan ik niks weigeren; hij is immers grootvorst der Cavalieren. Die eer viel voor hem 
voor zover bekend wijlen dokter Van Hasselt en idem Albert van Dorst te beurt. Verder is Loet van 
Sluis volgens de annalen erelid dan wel lid van verdienste. Ze waren - op dokter Van Hasselt na - 
ook allemaal prins (Loet zelfs twee keer) en bouwden in de loop der jaren faam op als lolbroek-
eerste-klas. Ik denk met weemoed terug aan Albert van Dorst die menig gesprek begon met 'Zeg, 
ken je die mop van Dijkstra?', terwijl Loet van Sluis, ook bekend als Mien van Roel uut de Paddepoel, 
er persoonlijk voor zorgde dat de Kadettenmars zo'n beetje de buutemars van Beek werd, later 
overigens gevolgd door de Tiroler Holzhacker Bub'n, maar dat terzijde. En John Reijmers floot er 
als Prins John de Flierefluiter vrolijk op los en noemt het hele dorp 'amice', waarschijnlijk terecht. 
Waarom ik u dit allemaal vertel? Omdat ik eigenlijk had verwacht dat de Cavalieren, als logisch 
gevolg van het motto 'Het doel der Cavalieren is onszelf en andere te plezieren, liefde kweken en 
vergaren voor Beek en Bekenaren' veel meer grootvorsten en leden van verdienste zouden hebben. 
Want ik weet niet hoe het met u is: maar mij hebben de Cavalieren altijd bijzonder geplaisierd. 
Kortom, er kunnen er nog wel een paar bij. Anno 2023 is dat plezier met de komst van de Robijntjes 
nog toegenomen. En voordat mij nu schmutzige verwijten vanuit feministische hoek ten deel vallen: 
ik vind dat de dames voor extra carnavaleske accenten zorgen. Denk alleen maar aan de 
dameszitting. Een grandioos succes waar het plezier van af spatte. Nee, ik was er niet bij, maar 
baseer me op de foto's die ik op de socials zag. 
 
Wat het komende feest der zotheid betreft: ik heb er alle vertrouwen in dat dat onder de energieke 
aanvoering van prins Steven Schot en zijn pages Nina Groothuijse en Noortje Bijl en adjudaten Pim 
Bijl en Jurriaan Spierings weer een daverend feest wordt. Ik dacht trouwens even dat ik bij de vader 
van Steven in de klas had gezeten, maar dat bleek zijn opa, overigens ook al zo'n fuifnummer, te 
zijn. De moraal? Carnaval vier je ook als je de eregalerij der gouden glorie nadert. Carnaval maakt 
geen onderscheid naar rang, stand, geslacht of leeftijd. Zoiets als artikel 1 van de Grondwet denk 
ik, maar dan met een glas bier in de hand.  
 
Proost en driewerf alaaf. 
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Aankondiging: 
Nieuw programma voor de dinsdag  
 
 
 
 
Dinsdag 13 februari is alweer de laatste dag van het carnavalsseizoen 
2023/2024. We trappen om 17:00 uur af met Het Laatste Avondmaal!  
 
De Beekse Robijntjes organiseren de maaltijd, die bestaat uit een lekker 
hamburgerbuffet. Zo kun je een goede bodem leggen voor de rest van het 
programma.  
 
Aansluitend op de maaltijd start de feestavond rond 18:00 uur: La Grande 
Finale! Laat die voetjes nog een laatste avond losgaan op Summerland of zing 
mee met de knallers van de enige echte Ronnie Ruysdael.  
 
Om 23:11 uur zullen wij de heks naar beneden halen en deze traditiegetrouw 
verbranden. Mis deze laatste avond niet en bestel voor deze avond jouw 
kaarten online via www.heksenhut.nl.  
 
Samen sluiten we de carnaval af, we houden heel Beek bij elkaar!  
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Uit het archief: Last Minute  

Foto: Henk Baron 
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Pronkzitting 2023 
 
 

Foto’s: Henk Baron 
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