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63 
Van de redactie 
 
Hebt u er ook zo’n zin in?? 
Carnaval staat al weer bijna voor de deur. 
 
Na de boerenbruiloft op 3 februari van Gijs en zijn lieftallige en schone Joyce en de sleuteloverdracht 
op 9 februari, barst de Heksenketel op 10 februari echt los met het hijsen van de heks. 

Wij hebben afscheid genomen van Prins Frans de Frolijke en hebben als 61e Prins der Cavalieren 
Steven Schot in de Roos mogen verwelkomen. Prins Steven Schot in de Roos met de pages Nina 
en Noortje en de adjudanten Pim en Jurriaan en president Kimo gaan u een prachtig carnaval 
bezorgen. Adjudant Bart moest zich helaas om privéredenen terugtrekken, maar gelukkig kon 
Jurriaan hem vervangen. 
 
Het volledige carnavalsprogramma vindt u in deze krant der kranten, onze eigen Cavalierenkrant. 
Samen met een keur van interessante artikelen. Wat denkt u bijvoorbeeld van onze voorzitter als 
politiek commentator? Of bent u meer geïnteresseerd in 22 jaar “Mag door de Beugel”. En zeker de 
moeite waard: een mooi verhaal van de Broederschap Prinsen der Cavalieren. Ook konden we in 
2023 weer een Grutste Cavalier verwelkomen. Het werd Jeanne van Sluis, die jarenlang een zeer 
gewaardeerd lid van onze redactie is geweest. 
 
Natuurlijk staan er nog veel meer mooie artikelen in deze krant, maar ik ga u verder niets meer 
verklappen. Ga er zelf rustig voor zitten en laat u verrassen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en een spetterend carnaval onder het motto: Met Prins Steven Schot 
in de Roos wordt deze carnaval Grandioos. 
 
Namens de redactie, 
Theo Flemminks 
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 
Van de voorzitter 
 
 
Beste Carnavalsvrienden, 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer net één dag oud. 
Politieke aardverschuivingen hebben plaatsgevonden en waar voor de één hoop gloort, ziet de 
ander alleen maar de teloorgang van onze maatschappij. En dat na toch al zeer turbulente politieke 
jaren. Hoe het gaat aflopen, zal in de toekomst blijken (en mogelijk is op het moment van lezen, het 
pleit al beslecht). De wijze heren en dames zullen wel weer wat uit de hoge hoed toveren, tot we er 
weer genoeg van hebben. Oftewel “oude wijn in nieuwe zakken”.  
 
Gelukkig is carnaval geen politiek. Verre van zelfs. Was politiek maar carnaval. Dat zou veel 
problemen oplossen. Want bij carnaval wijzen wel alle feestneuzen dezelfde richting uit en trekken 
we eensgezind met elkaar op. Ons motto luidt niet voor niets: “Het doel der Cavalieren is onszelf 
en anderen te plezieren, liefde kweken en vergaren voor Beek en de Bekenaren”.  
 
Ja, daar in de feesttent hebben we allemaal gewoon heel veel plezier.  Waar ook heel veel plezier 
was, was op de 11e van de 11e. De prinsenproclamatie van ons mooie clubje was bomvol en de 
sfeer was super.  En toen het niet beter leek te kunnen, kwam als klapstuk van de avond, onze 
nieuwe  Prins Steven Schot in de Roos tevoorschijn. Zijn kabinet bestaat uit, pages Noortje en 
Nina, adjudanten Pim en Jurriaan en de onvolprezen nieuwe president Kimo. De lijfspreuk van onze 
prins belooft veel goeds, met dit kabinet wordt het carnaval Grandioos! 
 
 

 

 

Foto: Henk  Baron 
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De toch al in een zeer vrolijke stemming verkerende zaal veranderde na de onthulling van Prins 
Steven, in een kolkende massa van feestende en dansende mensen. En dit is pas opgehouden in 
de zeer, zeer late uurtjes. Dit jonge kabinet zorgt voor veel schwung. De energie spat ervan af.  
En dat past uiteraard bij onze vereniging. 
 
Het leidt o.a. tot veel nieuwe initiatieven zoals de dameszitting, een nieuw sponsorbeleid, de 
enthousiaste bouw van een nieuwe prinsenwagen, etc. Ook tijdens de carnavalsdagen zullen er de 
nodige nieuwe invullingen plaatsvinden. Dit mede op initiatief van Sous Les Eglises. Zo zullen de 
nieuwe invullingen van de vrijdag en dinsdag van de carnaval ons toch al mooie programma verder 
verrijken. 
De oudjes (ik blijk daar met mijn 45 jaar ook al bij te horen, gelukkig heb ik mijn midlifecrisis nog, 
die dat ten stelligste ontkent) vinden de nieuwe aanwas in één woord SUPER! En zien de toekomst 
van het Beekse Carnaval met het volste vertrouwen tegemoet. Hier is dan ook zeker sprake van 
“Nieuwe wijn in oude zakken”. Het oogt hetzelfde maar is veel beter! Daar zouden ze in de politiek 
ook maar eens een boodschap aan moeten nemen.  
 
Ik hoop u te mogen verwelkomen tijdens de komende doldwaze dagen bij ons in het dorp en regio. 
Samen maken we er weer een groots feest van. Dit onder aanvoering van Prins Steven Schot in 
de Roos en zijn sprankelende kabinet.  
  
Alaaf,  
  
Claas de Witt; Voorzitter der Cavalieren  
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Van de Burgemeester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hooggeachte Cavalieren,  
 
Er wordt deze carnaval veel raak geschoten in Beek. Zo was het prachtige wasvrouwjaarspeldje al 
snel uitverkocht. Een collectorsitem, dat appelleert aan de geschiedenis en trots van de Bekenaar. 
Het speldje bleek een schot in de roos, en niet alleen voor de Bekenaren. Mijn complimenten voor 
het idee en voor de maker! Ik ben nu al benieuwd welke speldjes we de komende jaren gaan zien.  
 
Ook voor wat betreft de Prins was het goed raak: een welgemikt... Geen kilt, maar toch een Schot. 
Verschillenden onder u hebben een schot voor de boeg gewaagd via de Prinsentoto. Ik ben 
benieuwd wie raak geschoten heeft en zijn of haar vizier al op Steven had gericht. Er zijn genoeg 
flauwe woordspelingen te verzinnen met jouw achternaam, beste Steven. Maar voor wat ik begrepen 
heb is het prinsdom jou wel toevertrouwd. Met de hulp van Nina, Noortje, Pim en Jurriaan komt het 
vast allemaal goed in de Heksenketel!  
 
Ik wens jou, Steven, je pages en adjudanten, en alle andere Cavalieren een grandioze carnaval toe.  
 
Mark Slinkman 
Burgemeester gemeente Berg en Dal  
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…de was! 

 

Met Carnaval draaijen wij… 
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Prinsentoto blijkt schot in de roos! 
 
“Joost Jongûh!” herinnert u zich het nog? 
 
Prins Steven Schot in de Roos, toen nog gewoon Steven Schot, sprak die legendarische zin in onze 
“Koning Toto spoof” video. En dan de volgende video: Steven opent luid met “we gaan hakken!”. En 
nu is hij dan toch echt zelf Prins Carnaval. Dit jaar zat hij niet in onze video, maar wel in het 
prinsenpak! We hebben een prachtige onthulling mogen zien van een prins die twee verenigingen 
in Beek verbindt: B.V.C.’12 en de Cavalieren, inderdaad: een schot in de roos! En met 909 
uitgebrachte stemmen mogen wij spreken van een zeer geslaagde toto! Hartelijk dank hiervoor 
namens de Toto-commissie. 
 
Er bleek een sterk deelnemersveld te zijn dit jaar: de verdenkingen vanuit onze stemmers ontlopen 
elkaar niet met grote pas. En dat is niet met los kruit geschoten: Steven won de peiling met 66 
stemmen, maar op de hielen gezeten door vier heren! 
 
Patrick Baron schoot met 65 stemmen net mis. Bram van den Hogen, voor het eerst op deze lijst, 
schoot met 65 stemmen als een paddenstoel uit de grond. Men verdacht met 65 stemmen ook Frank 
Grauwmans ervan dat hij zich het prinsenpak aan het lijf ging schieten. En tot slot Bonno Jacobs; 
met 64 stemmen ook bepaald geen bok geschoten in deze poll. 
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Uitslag toto
Wij Cavalieren namen afscheid van 
een schitterend kabinet maar zijn 
verheugd met ons nieuwe, prachtige 
kabinet, begeleid door een nieuwe 
president. Dit jaar gaan onze pages 
Nina Groothuijse en Noortje Bijl met 
natuurlijk ook twee adjudanten Pim Bijl 
en Jurriaan Spierings, begeleid door 
president  Kimo,  en   dat allemaal 
aangevoerd   door   Prins   Steven 
Schot in  de  Roos  er  een  knallend 
carnaval  van  maken! Wij,  van   de 
totocommissie,  danken  u  nogmaals 
voor deelname  aan de  toto en  zien 
tijdens de carnaval graag heel Beek 
terug in de feesttent!  
 
Alaaf! 
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Prins Steven Schot in de Roos 
61ste Prins der Cavalieren 
 

“Met Steven Schot in de Roos, 
wordt deze Carnaval Grandioos” 

 

Hoe ga ik heten? 
Vele namen kwamen voorbij maar Prins Steven 
Schot in de Roos was toch wel een hele mooie. 
De Roos staat ook nog eens in het wapen van 
Beek, hoe gaaf is dat! Dat wapen draag ik met 
trots op mijn borst van het prinsenpak! De 
betekenis van Schot in de Roos kan letterlijk en 
figuurlijk zijn: Raak schieten (dat kon ik heel 
goed in mijn jongere jaren bij N.E.C.); en 
bereiken wat je wilde bereiken! (prins van Beek); 
en dat iets een groot succes is en precies op het 
juiste moment komt! Nou dat was de elfde van 
de elfde 2023 voor mij. 
 
Hoe ga ik mijn onthulling in elkaar zetten? 
Welk lekker nummertje past bij mijn entree op de 
elfde van de elfde? Zou het pak mij wel passen? 
;) Daarnaast nog witte schoenen en broeken 
scoren. Stress, stress en nog meer stress. 
 
Wie komt er in mijn Kabinet? 
Dan is het nog je taak als prins om jouw pages 
en adjudanten te kiezen. Een ding wist ik al 
gelijk. Ik wilde een leuk jong kabinet. Gelukkig 
heb ik allemaal hele goede vrienden in Beek, die 
ook graag carnaval vieren. Maar zouden ze het 
wel willen, is dan de grote vraag? Mijn pages 
wist ik direct en gelukkig hebben Nina en Noortje 
"ja” gezegd! Pim en Bart als adjudant en als klap 
op de vuurpijl Kimo als president. Wat geweldig, 
de jongere generatie komt eraan! Het kan niet 
op! Alles klopt. 
 

Hallo Narren en Narrinnen, Carnavalisten en 
Feestvierders van de Heksenketel, 
 
Omstreeks eind 2022 werd er aan mij, Steven 
Schot, gevraagd of ik prins van C.V. de 
Cavalieren wilde worden. Ik was natuurlijk erg 
verrast, maar wat een eer is dat; prins worden 
van de Heksenketel. Op mijn antwoord heeft de  
prinsencommissie niet lang hoeven wachten, 
natuurlijk wilde ik prins worden. Op de 
Biezenkamp wilde ik ook al graag jeugdprins 
worden maar toen was Pim de gelukkige! Dus 
nu is het mijn tijd om mijn jongensdroom uit te 
laten komen!!! 
 
 
Maar dan…. Als je eenmaal JA hebt gezegd, 
dan komt er een hoop op je af. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Henk Baron 
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Helaas heeft er inmiddels wat verschuiving 
plaats gevonden, maar ik ben superblij met mijn 
extra (inval-) adjudanten Jesse en Jurriaan. 
Waarvan Jurriaan de taak nu helemaal op zich 
heeft genomen. Ik ben enorm blij dat Jurriaan het 
stokje van Bart wilde overnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De avond van de onthulling 
De elfde van de elfde was het dan eindelijk 
zover. Ik ging op van de zenuwen. Het moest 
goed gaan. Ik wilde knallen op het juiste 
moment! De intro was aan tafel bij “Vandaag 
Inside” met een schakeling naar de razende 
reporter bij B.V.C.’12. Ik stond inmiddels al klaar 
achter het gordijn en hoorde het geroezemoes in 
de zaal. Ik was namelijk op het scherm te zien bij 
de reporter. Ondanks dat het een groot geheim 
is wie de nieuwe prins gaat worden, werd mijn 
naam nadat de toto was uitgebracht wel veel 
genoemd. Toen was het moment eindelijk daar.  
  
 
 
 
 

Ik kwam tevoorschijn met mijn armen in de lucht 
en spring op het podium. Wat een fantastisch 
moment! En wat een ontlading voor mij. De hele 
zaal aan het juichen en klappen. Dat moment 
vergeet ik nooit meer. Het feest mag nu eindelijk 
beginnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De receptie was druk bezocht. Dank voor alle 
aanwezigen met hun vele cadeaus. Daar 
kunnen wij met het kabinet nog lang van 
genieten.  
 
Met het kabinet zijn we al naar vele recepties en 
feestjes geweest. Ieder feestje is weer anders 
dan de andere maar de pret wordt er niet minder 
om. Elk weekend nieuwe mensen leren kennen 
en praten over het geen waar we allemaal van 
houden: de carnaval. Samen zijn we een grote 
familie, die een mooie tijd tegemoet gaat. 
 
Ik, Prins Steven Schot in de Roos, zal zorgen 
dat deze carnaval rooskleurig verloopt zodat we 
terug kunnen kijken op een ongelooflijke 
carnaval want het wordt Grandioos! 
 
Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
 

  

Foto: Willie Derks 

Foto: Henk Baron 
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Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel . 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128
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Van uw President  
Kimo van Dijck 
 

 
Van vriendenvakanties tot teamgenoot 
Van laveloos tot een serieuze noot 
Van al jaren een goede vriend 
Naar iemand die hem bedient 
 
 
 
Steven en ik kennen elkaar al jaren. Wij woonden vlak bij elkaar in de buurt van basisschool de 
Biezenkamp (de Biezenketel). Avonden lang hebben we gevoetbald op het schoolplein, de 
avondrust van de buren verstoord, kattenkwaad uitgehaald en bovenal veel gelachen. Deze 
vriendschap is eigenlijk nooit voorbijgegaan. Het ’s avonds buiten spelen werd ’s avonds buiten 
hangen. Het buiten hangen werd voor de toog hangen in de kroeg. Daar waar wij nog steeds vele 
avonden schik hebben en al een hoop fantastische avonden hebben beleefd. Dat ik president mag 
zijn van de Cavalieren en van Prins Steven schot in de Roos is een enorme eer en doe ik met veel 
plezier.   
  
De elfde van de elfde. De prins werd een half uur eerder onthuld dan gebruikelijk, zodat er langer 
gefeest en gehost kon worden. Toen de gordijnen dichtgingen heb ik wat spullen op het podium 
klaargezet voor de onthulling. Er ging mij iets dagen bij het bordje ‘Veronica Inside’. Zou Steven dan 
toch echt de prins worden? Dat is namelijk het programma dat Steven dagelijks kijkt en waarover hij 
altijd lovend spreekt. Alles stond klaar en ik liep het kamertje achter het podium in. De nieuwe prins 
komt hier zo binnenlopen, werd mij verteld. Opgaand van de zenuwen stond ik te wachten totdat 
Steven door de deur kwam lopen. Wij sloegen elkaar direct in de armen van blijdschap. Mijn carnaval 
kon vanaf dat moment niet meer stuk!   
  
Eenmaal onthuld werd mijn vreugde alleen maar groter. Prins Steven Schot in de Roos heeft met 
pages Nina en Noortje en adjudanten Bart en Pim een droomkabinet neergezet. Bart heeft helaas 
het adjudantschap wegens privéredenen over moeten dragen aan Jurriaan. Zonder enige twijfel 
heeft Jurriaan “Ja” gezegd. Het kabinet van Prins Steven Schot in de Roos, is wat mij betreft ook 
daadwerkelijk een schot in de roos. Een jeugdig kabinet zonder enige ervaring, maar zoals wijsman 
Johan Goudsblom ooit zei: “Ervaring doet men meestal op uit onervarenheid“.  
  
De ontploffing en het feest dat losbarstte toen Prins Steven Schot in de Roos daar op het podium 
stond, is het startschot geweest van een geweldige periode. Samen met jullie allemaal gaan we er 
een geweldig carnaval van maken. Op de vraag of dit gaat lukken antwoord ik gewoon terug: 
“Schijten de beren in het bos?”. Feesten zit in het bloed van Steven en in het DNA van de Cavalieren, 
natuurlijk gaan wij er met z’n allen een heel groot feest van maken.  
 
Driewerf Alaaf! 
 
Uw president 
 
 
 
 
 

 

  

Foto: Gijs Kroes 
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Foto: Henk Baron 

Foto: Willie Derks 
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In Groesbeek zingt men (over Beek)! 
 
Menig Beekse kijkt dikwijls met een lichte vorm van verwarring en onbegrip naar het Groesbeekse 
carnaval. Soms slaat die verwarring om in ergernis wanneer we het carnaval in Groesbeek bezoeken 
en dat onverstaanbare ‘Gruusbekse’ dialect het enige is wat door de speakers galmt. Dan zien we 
de Groesbekers hossen, zingen en losgaan, maar kijken wij elkaar glazig aan, halen onze schouders 
op, nemen een laatste slok van ons biertje en vragen: ‘Hoe laat komt de taxi ons ophalen?’ 
 
Het Groesbeekse carnaval is er een van ‘ons kent ons’ (want de rest ken ons nie verstôan). Er is 
een hele zangcultuur met hits, albums, top 2000’s en concerten. Het is niet voor niks dat het 
Groesbeeks Schlagerfestival binnen enkele minuten uitverkocht is. Let wel, dat is geen 
achterafzaaltje voor vijftig man. Nee, dat is een grote hal met duizenden carnaval- en 
schlagerliefhebbers. Daar wordt de Gruusbekse taal gezongen en gevierd. En in plaats van 
verwarring of onbegrip kijk ik daar met jaloezie naar. 
 
Want hoe mooi is het, om je taal en je omgeving te vieren en te vangen in liedjes die je met een hele 
zaal samen kunt zingen. Voor mij bestaat er geen groter feest dan dat. Het vervult mij dan ook met 
feestelijke vreugde om te weten dat er in Groesbeek ook over Beek wordt gezongen, of liever gezegd 
de ‘Huuskletsebèrreg’. Dat zit namelijk als volgt: 
 
Enkele Beeksen, laten we ze K, W en G noemen, zijn behoorlijk geïntegreerd in het Groesbeekse 
carnavalsleven. Daar zijn ze lid van een carnavalsvereniging en nemen ze deel aan de optochten 
en het Schlagerfestival. Ze weten het dan ver te schoppen en hebben een enkele keer zelfs de 
hoofdprijs in de wacht gesleept. Beek staat er dus mooi op in Groesbeek. 
 
Voor de pandemie was het op de maandag van het carnaval in Groesbeek echter een rustige 
bedoening, want dan was de kindermiddag. Daar werd net zo hard op dezelfde schlagers gehost, 
maar was het voor de meesten tóch te tam. Dan weken de Groesbekers uit naar andere plekken, 
waaronder de Rozenmaôndagoptocht in De Heksenketel! En laten de ouders van K nou een mooi 
plekje aan de Rijksstraatweg hebben, schuin tegenover de Musschenberg. 
 

De rust is nou gedaan, Gruusbek komt eraan. 
Goed gebekt erien. In Bek da motte sien! 

 
Een kleine honderdtal Groesbekers stond dan langs de route en daar feestten en zongen ze – je 
raadt het al – Groesbeekse schlagers. Als het feestgedruis van de optocht voorbij was, dan liep het 
kleine legertje in polonaise door naar De Musschenberg. Aldaar overhandigden ze hun eigen Cd’s 
aan de DJ en klonk het ‘Gruusbeks’ ook in De Heksenketel door de speakers. De Musschenberg 
kreeg een reputatie en een traditie werd geboren. 
 

In de Huuskletsebèrreg, ’n traditie gebore. 
In de Huuskletsebèrreg, waar de minse nie spore! 

 
De Musschenberg werd in Groesbeekse kringen algauw omgedoopt tot de Huuskletsebèrreg. Want 
in Groesbeek noemen ze alle vogels een ‘mus’, behalve de mus. Die noemen ze een ‘huusklets’. U 
was gewaarschuwd; het is een eigenaardig volkje… 
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

…Wij geven de voorkeur 
aan viooltjes 

 

Bij ons geen 
singles en 

lp’s… 
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Alle vogels heten mus, behalve ’ne mus. 
’n Mus die hiet geen mus, maar ‘ne huusklets dus! 

 
Na de verkoop van De Musschenberg verplaatste het feest zich gewoon terug naar de ouders van 
K, alwaar het bord van De Musschenberg iedere carnaval tevoorschijn wordt getoverd. Aan 
creativiteit geen gebrek. 
 
Tot zover deel 1 van deze uitleg, want er ontbrak nog iets. Een schlager natuurlijk! De populariteit 
van de schlagers in Groesbeek loopt zo de spuigaten uit dat alle verenigingen, naast hun inzending 
voor het festival, ook een B-kant maken voor hun album. En in het geval van K, W en G werd in 
2019 het idee voor een ‘Beek-kantje’ geboren. Allerlei extra schlagers, waaronder de 
Huuskletsebèrreg. 
 

Wij stappen ien ’n bus, gaan tot ’t lètste uur,  
bouwen ons eige feest da ien ’n lège schuur.  
Al is de mus gevlogen, klèts ‘m nou d’rien. 

Goan nie naar huus, want in Bek da motte sien. 
 

Tijden veranderen en inmiddels heeft Groesbeek de kindermiddag op de maandag ingeruild voor 
een grote kroegentocht. Het feestje bij De Musschenberg is niet meer zo groot als het ooit was. Toch 
is de ‘huusklets’ uit de kooi en gaat er nooit meer terug in, want in Groesbeek is de Huuskletsebèrreg 
onderdeel geworden van het vaste repertoire carnavalskrakers. Luidkeels wordt dan gezongen over 
Beek, want in Bek da motte sien! 
 
 
 
Op Gruusbek.nl/schlagers-2019/ is het lied te luisteren. Daar staat het lied onder Extra Schlagers 
en B-kantjes. 

 

 
 
 

  

Foto: Henk Baron 
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Even voorstellen: Zes nieuwe Senatoren! 
 
Sem Peters 
 
In de schitterende wereld van carnaval heb ik mijn thuis gevonden, en deze keuze draagt de warme 
stempel van mijn vader. Met de paplepel kreeg ik de liefde voor dit feest ingegoten, en het beeld  

van hem in dat prachtige kostuum is voor altijd in mijn 
geheugen gegrift. Carnaval is voor mij hét mooiste feest van 
het jaar. Het is een tijd waarin we gezellig met elkaar een biertje 
kunnen drinken en waarin geen enkele gekkigheid te veel is.  

 
Deze passie heeft me niet alleen tot lid van de 
carnavalsvereniging gemaakt, maar ook tot een actieve 
deelnemer aan verschillende commissies. Zodat we er ook 
voor kunnen zorgen dat we meer dan één mooi feest kunnen 
bouwen voor ons mooie dorp. 

 
Alaaf, alaaf, alaaf, 
Sem Peters 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om diezelfde reden heb ik me vorig jaar eveneens aangesloten bij de Cavalieren. Voor de 
Cavalieren fungeer ik als schakel tussen de Rozen-Maôndag en zit ik bij de kindercarnaval/ 
jeugdcommissie. Ik hoop jullie deze carnaval gezellig te treffen in onze ‘heksenhut’; mits de komst 
van mijn derde kind geen roet in het eten gooit; die wordt in februari verwacht.  
 
Houdoe! 
 

  

Maikel Zomers 
 
Hallo, 
 
Mijn naam ik Maikel Zomers. Ik ben 39 jaar en woon sinds 
2018 met mijn vrouw Janneke en (bijna!) drie kinderen in 
Beek.  
 
Ik ben een echte Brabander; opgegroeid in Boekel. Als kind 
ben ik daar ‘besmet’ met het carnavalsvirus; in het 
carnavalsseizoen 1996-1997 was ik daar “jeugdvorst”. Ik 
vind het leuk om mensen in Beek te leren kennen en heb 
me daarom aangesloten bij de Rozenmaôndag commissie; 
een gezellige club vrijwilligers waarmee ik vorig jaar een 
geweldige - voor mij eerste - optocht heb georganiseerd.  
 
 

Foto’s: Willie Derks 



 

 - 25 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurriaan Spierings 
 

Hoi allemaal,  
 

Ik ben Jurriaan Spierings en ik woon in Beek. In mijn dagelijks 
leven werk ik als zaag operator bij Coops Kunststoffen. Ook 
ben ik vrijwilliger bij de Brandweer Ubbergen.  

 
Ik heb me aangesloten bij de Cavalieren, omdat ik altijd een 
groot fan ben geweest van carnaval. De gezelligheid en het 
plezier van de Cavalieren kon ik dan ook zeker niet missen! 
Wat ik tot nu toe heb meegemaakt met de vereniging bevestigt 
dat ook.   

 
Ik zit bij de wagenbouw-commissie en ben nog op zoek naar 
een tweede. Het liefste drink ik een biertje, maar als ik voor wat  
sterkers ga is dat meestal Bacardi. Het leukste aan de carnaval 
in Beek vind ik de immense gezelligheid, het plezier, de 
mensen en natuurlijk de Rozen-Maôndag.  

 
Driewerf Alaaf,  
Jurriaan  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Bram van der Hogen 
 
Hallo,   
Ik ben Bram van der Hogen. Ik ben 19 jaar en woon in 
Beek. Ik werk in feestcafé Sous les Eglises. En in mijn 
vrije tijd ga ik graag langs mijn vrienden.  
  
Ik ben bij de Cavalieren gegaan omdat er veel vrienden 
en familie bij de vereniging zitten. Maar ook door alle 
gezelligheid en vreugde. Dus met Prins Steven Schot in 
de Roos kan deze carnaval niet meer stuk!!!  
  
Driewerf alaaf,  
Bram  

Foto’s: Willie Derks 
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Ward Fleuren 
 

Hallo,   
 

Ik ben Ward Fleuren, 22 jaar. Ik kom uit Beek. In mijn vrije tijd 
ga ik graag tennissen of lees ik een boek, verder ga ik graag 
naar N.E.C.. 

 
Ik ben bij de Cavalieren gegaan omdat het mij super gezellig 
lijkt. Carnaval is een prachtig feest voor jong en oud. Ook dit 
jaar wordt het gegarandeerd weer een goed feest met Prins 
Steven Schot in de Roos. Laat het feest maar beginnen!!! 

 
Drie keer alaaf! 
 
 

  

 
 
 

  

Roel Loosen 
 
Hallo Allemaal,  
 
Mijn naam is Roel Loosen, 19 jaar oud en vol trots ben ik 
lid van de Cavalieren. In het dagelijkse leven ben ik mede-
eigenaar van Looberg Hoveniers en werk ik met volle 
passie iedere dag aan de mooiste tuinen.  
 
Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Ik woon al heel 
mijn leven in het mooie Beek dus dat is niet verrassend! Ik 
heb mij aangesloten tot de Cavalieren omdat ik vind dat 
carnaval het feest van het jaar is en er is niks mooier dan 
dit met een grote groep leuke en gezellige mensen samen 
te vieren!  
 
Ik ben actief lid in de wagenbouw en zaalcommissie en zorg 
ervoor dat mijn twee rechter handen hier goed tot zijn recht 
komen!  
 
We gaan er een fantastische carnaval van maken en zeker 
met Prins Steven Schot in de Roos gaat dat helemaal goed 
komen!  
 
Alaaf, alaaf, alaaf 
Roel Loosen  
 
 

Foto’s: Willie Derks 
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Even voorstellen: Een nieuw Robijntje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om diezelfde reden heb ik me vorig jaar eveneens aangesloten bij de Cavalieren. Voor de 
Cavalieren fungeer ik als schakel tussen de Rozen-Maôndag en zit ik bij de kindercarnaval/ 
jeugdcommissie. Ik hoop jullie deze carnaval gezellig te treffen in onze ‘heksenhut’; mits de komst 
van mijn derde kind geen roet in het eten gooit; die wordt in februari verwacht  

  

 
In welke commissie(s) zit je?  

Ik zit nu bij de organisatie van de 
dameszitting voor volgend jaar. 
Het was dit jaar een daverend 
succes en daar gaan we 
aankomend jaar weer voor! En 
verder ben ik nog op zoek naar 
een tweede commissie om me 
aan te sluiten.  
 

Wat is jouw favoriete drankje?  
Mijn favoriete drankje is een 
spatje Chapo, maar een biertje of 
wijntje sla ik zeker niet af.  

 
Wat vind je het leukst aan de Beekse 
carnaval?  

De sfeer en de mensen vind ik het 
allerleukst. De mix van traditie en 
feest is goed in balans en dat 
maakt de Beekse carnaval voor 
mij het mooiste feestje van het 
jaar!  

 

Wat is jouw naam?  
Mijn naam is Anouk Huisman  
 

Waar woon je? 
De afgelopen tijd woonde ik in Nijmegen maar vanaf 
februari heb ik mijn eigen plekje in Beek. 
 

Welk werk doe je? 
Ik werk als casemanager bij Acture. Ik begeleidt 
zieke medewerkers van werkgevers terug naar 
herstel.  
 

Wat zijn jouw hobby’s?  
Ik vind het leuk om me in mijn vrije tijd in te zetten 
voor vrijwilligerswerk, zoals het organiseren van de 
kindervakantieweek in Beek. Maar daarnaast kan ik 
ook genieten van een drankje in Tinus en ben ik 
veelal te vinden bij de carnavals aangelegenheden. 
 

Waarom heb je je aangesloten bij de Cavalieren als 
Robijntje?  

Ik ga al een tijd mee naar alle feestjes. En nu ik 
afgestudeerd ben vond ik het wel tijd om me ook 
daadwerkelijk bij de Robijntjes aan te sluiten. Het 
leek me een hele leuke groep die zich inzet voor 
Beek en de feestjes zijn natuurlijk ook niet verkeerd!  
 

 

Foto: Willie Derks 
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De eerste Dameszitting  
blijkt een schot in de roos! 
 
 
Op 18 november 2023 was het eindelijk zo ver: de eerste editie van de dameszitting! We startten de 
avond vanaf 18:00 uur in het Kulturhus; de goodiebags voor de VIPS stonden klaar en de flessen 
wijn lagen koud!  Tijd om iedereen die een kaartje had gekocht te ontvangen. Altijd spannend, want 
hoe zal het programma ontvangen worden? 
 
De sfeer zat er gelukkig al heel snel, heel goed in. Met zangers, een bingo, bezoek van Sinterklaas 
en twee speciale, niet nader te noemen acts kunnen we zeggen dat het helemaal losging in de zaal. 
Bij de flessen wijn hoorden natuurlijk ook lekkere hapjes, verzorgd door ons Robijntje en tevens 
slager Anouk. Iedereen was zichtbaar aan het genieten! 
 
Na flink wat polonaises door de zaal en meeblèren met Hollandse hits was iedereen goed 
opgewarmd. Om 21:00 uur was het tijd alle ‘overige’ gasten te verwelkomen voor de feestavond. 
Ook hier kwamen gelukkig genoeg dorpsgenoten op af! Tafels aan de kant en binnen no-time stond 
de hele dansvloer vol. 
 
We kijken nu al uit naar de volgende editie, hopelijk tot dan! 
 
 
De Beekse Robijntjes  
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Van de Jeugdprins 2022: 
Prins Julian de Partyman, 
zijn pages Jill en Maartje 
en adjudanten Floris en Fynn 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik, “Prins Julian de partyman”, heb een geweldig carnaval beleefd met mijn pages Jill en Maartje, 
adjudanten Floris, Fynn en de hele raad van 11. De onthulling op de Biezenkamp was erg spannend, 
want we moesten ons erg lang verstoppen. Maar na de onthulling wat het een groot feest op de 
Biezenkamp! 
 
Daarna hebben we als kabinet en samen met de raad van 11 heel veel leuke dingen mogen doen, 
zoals het Flierefluiter feest waar we tot in de late uurtje onder een stok door hebben gedanst en de 
kindermiddag in Beek en Berg en Dal. Op de kindermiddag waren leuke activiteiten en kregen we 
ook veel lekkere dingen. Maar de paprika chips was streng verboden als we ons kostuum aan 
hadden, anders liepen de kosten van stomerij wel heel erg op. Maar het allerleukste was natuurlijk 
de optocht tijdens de Rozenmaôndag, waar we op de prinsenwagen veel lekkers naar de kinderen 
mochten gooien. 
 
Wat een geweldig feest was het en een geweldige ervaring om Prins Julian de partyman te mogen 
zijn!  
 
 
 
 
 

 

  

 

Foto: vlnr: Maartje, Jill, Fynn, Julian de Partyman en Floris 
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Van de pages Jill en Maartje 
 
 
Afgelopen jaar waren wij, Maartje en Jill, jeugdpages van Jeugdprins Julian de Partyman. Dit jaar 
was het ook anders dan vorige jaren. Naast een jeugdprins met pages, waren er ook adjudanten, 
namelijk Floris en Fynn. Het jeugdkabinet was dus echt compleet!  
Zodra we donderdagmiddag gebeld werden door meester Bonno met het goede nieuws sprongen 
we alle twee een gat in de lucht van blijdschap. Diezelfde avond zijn we bij de oma van de prins 
kleren wezen passen. Gelukkig heeft zijn oma een hele grote tafel. 
 
We hebben meteen de echte foto gemaakt voor de onderscheiding. En met zoveel mensen was het 
wel even krap om allemaal goed op de foto te komen. Hier waren wel vele (grappige) pogingen voor 
nodig...  
Toen moesten we het nog een week geheimhouden... Dat was natuurlijk best lastig, maar het is ons 
goed gelukt. Vrijdagochtend was het dan zover. De grote prins Frans de Frolijke, met zijn pages en 
adjudanten waren er en ook de KNA-galm was er voor de muziek. Na de mooie onthulling van de 
prins mochten Fynn, Floris, Maartje en ik eindelijk ook naar voren komen op het podium.  Ook werd 
de hele jeugdraad bekend gemaakt. Het feestteam was zo helemaal compleet!  
 
Na de onthulling waren er leuke optredens uit verschillende klassen (Jill deed zelf ook nog mee met 
haar vriendinnen) en daarna was er een mooie optocht door ons dorp.  
Nadat de school uit was zijn we bij alle ouders van het jeugdkabinet geweest om de banner op te 
hangen en daarna zijn we bij de ouders van Maartje nog gezellig wat wezen eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag; het hijsen van de heks, de kindermiddag in Berg & Dal en de Pronkzitting  
En zaterdag was het dan echt zo ver! Beek werd officieel de Heksenketel en dan gaat het hele dorp 
carnaval vieren. Na het verzamelen bij café Sous les Eglises gingen we met z’n allen naar het 
Hekshijsen. Het was weer een prachtig gemaakte heks! Na het hijsen van de heks hebben we nog 
even ons eigen jeugdprinsenlied laten horen en alvast een voorproefje gegeven van hoe goed de 
jeugd in Beek kan hossen en polonaise kan lopen. Vervolgens mochten we meteen door naar de 
kindermiddag bij CV de Berggeiten in Berg en Dal. Bij de Berggeiten was het een gezellig feest, 
maar echt veel tijd om bij te komen hadden we niet, want we mochten (na een korte pauze) meteen 
door naar de Pronkzitting van de Cavalieren.  
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Bij de pronkzitting was het geweldig. Er waren voor het hele jeugdkabinet tafels gereserveerd en er 
was wat te drinken en wat lekkers geregeld. De optredens waren allemaal prachtig en vooral vonden 
wij de Beekse Garde en de Robijntjes geweldig. Na alle optredens was het voor ons weer afgelopen. 
 
Zondag; kindermiddag en Beugel Bekkie Disco  
Wat een geweldige dag! De kindermiddag was een groot feest en in de avond nog de disco-party! 
We hebben zo veel gefeest die dag! Het was geweldig!!! Tijdens de kindermiddag waren er allerlei 
leuke activiteiten die je kon doen zoals koekhappen, schilderen en er was zelfs een springkussen 
en een hele leuke schminktafel waar je je geweldig kon laten schminken!  ’s Avonds was de Beugel 
Bekkie Disco bij Sous les Eglises. Wat een geweldige avond was dat! We hebben gedanst en zelfs 
de limbo gedaan (wie het laagst onder de stok door kan) 
 

Maandag; Rozenmaôndag (oftewel de grote 
optocht)  
Ja ja, dan komt dan eindelijk de optocht en 
iedereen had er enorm veel zin in! We hadden 
de wagen al van tevoren mogen zien en hij was 
echt prachtig!   
We mochten allemaal (het jeugdkabinet en de 
hele jeugdraad) op de wagen en het was een 
groot feest. Helaas waren we zo enthousiast 
met het snoep gooien, dat we halverwege de 
optocht al heel zuinig moesten doen, omdat het 
snoep al bijna op was.   

Na de optocht en de prijsuitreiking mochten we allemaal (het jeugdkabinet, de jeugdraad en alle 
ouders) bij de vader van Jill nog lekker frietjes gaan eten. Dat was een geweldige afsluiting van 
deze mooie dag! 
 
Dinsdag; Heksverbranden     
Dinsdag konden we lekker uitslapen, want we hadden pas laat op de avond een activiteit. We 
mochten samen met de grote prinsen de Heks verbranden en zo officieel het carnavalsfeest 
afsluiten. Dat was toch wel heel jammer, want we hadden nog wel dagen kunnen doorfeesten.   
Tot zover ons verslag van deze mooie carnaval. We hebben genoten van alles en willen dan ook 
alle ouders, Cavalieren, Robijntjes en natuurlijk de Biezenkamp bedanken hiervoor.   
Dikke kus en ALAAF!   
Maartje en Jill  

Foto’s: Henk Baron 
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Van de jeugdadjudanten 
Floris en Fynn 

 
 

 
 
 
 
 
 

De wagen bekijken: Het was gezellig 
maar eigenlijk niks te doen behalve de 
wagen inspecteren, en vooral klooien (er 
was taart en cola). 

 
 
Op school: Het bekendmaken van de prins/prinses, pages, adjudanten en de raad van elf (acht) 
was zenuwslopend, en dan oplopen terwijl iedereen je aan keek was toch wel spannend. Maar naar 
mate je op de stoel zat was de druk er wel vanaf en toen kon het feest beginnen! 
 
Het maken van de spullen: Eerst moesten we alle namen maken voor op de kar (bij het huis van 
page Maartje). Voor de rest hadden we avondeten daar en hadden we het gezellig (de pages, prins 
en adjudanten deden echt niks wel voor de gezelligheid zaten we te klooien).  
 
Hekshijsen: Het regende en was koud, maar het was super leuk en we hielden het gezellig, anders 
is er niks aan. 
 
Bij CV de Berggeiten: Was leuk. Ze vroegen ons om op het podium te komen en even medailles 
uitwisselen en daarna werd het prinsenlied af gespeelt van prins Julian de party man (met 
polonaise). Voor de rest was er friet, luchtkussen en een goochelaar. 
 
De heksenhut: Was feesten alle soorten Cavalieren kwamen er en veel optredens. Hier werden we 
officieel bekend gemaakt voor heel Beek. 
 
De heksenhut kids: Veel activiteiten zoals koekhappen, verven, schminken, springkussen en 
ringgooien, er was ook drinken, muziek en popcorn. 
 
De wagen optocht: Er waren zo’n 200 karren die langs ons kwamen en het was een uur wachten 
maar toen de Duitsers langs ons kwamen was het feest door de Duitse verenigingen en stikten we 
haast in de zure matten. Toen gingen we eindelijk zelf rijden, maar het was het wachten waard.  
 
De heks in vuur moeten gooien!: Het deed pijn om je handschoen in het vuur te gooien !!! Dat 
was wel het moment dat je je besefte dat het was afgelopen. Het was een geweldige carnaval.  
 
Tips en tricks van De Adjudanten  

1. Verspil je snoep niet te snel.  
2. Blijf vrolijk.  
3. Slaap HEEL goed.  
4. Koop oordopjes en ook VEEL (Echt!).  
5. Neem iets warms mee.  
6. Maak het gezellig met het kabinet 

 
 
 
 
 
 

  

Foto: Op de achtergrond links Floris en rechts Fynn 



 

 - 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
ri

n
s 

St
ev

en
 S

ch
ot

 in
 d

e 
R

oo
s  

en
 z

ij
n

 p
ag

es
 e

n
 a

dj
ud

an
te

n
, 

B
es

tu
u

r,
 S

en
aa

t e
n

 R
ob

ij
n

tj
es

 

Fo
to

 : 
W

ill
ie

 D
er

ks
 



 

 - 40 - 

  

”d
e 

C
av

al
ie

re
n

”  

 

Se
na

to
re

n:
 

 
Lu

uk
 A

rts
 

Ba
rt 

va
n 

Be
nt

hu
m

 
H

ei
nz

 v
an

 B
en

th
um

 
Pe

te
r B

ijl 
Pi

m
 B

ijl 
R

ob
be

rt 
Bi

k 
Ad

rie
 B

os
 

Ba
rt 

va
n 

de
n 

Bo
sc

h 
H

uu
b 

va
n 

de
n 

Bo
sc

h 
Pe

te
r B

ra
am

 
Je

ss
e 

C
or

ne
lis

se
n 

M
at

th
ie

u 
C

re
em

er
s 

Vi
nc

en
t C

re
em

er
s 

Fr
an

s 
va

n 
D

rie
l 

R
oy

 v
an

 D
rie

l 
Ba

rry
 v

an
 E

ck
 

N
ie

k 
va

n 
he

t E
rv

e 
Th

eo
 F

le
m

m
in

ks
 

W
ar

d 
Fl

eu
re

n 
St

an
le

y 
de

 G
oe

ij 
Fr

an
k 

G
ra

au
w

m
an

s 
 

Ar
en

d 
Ja

n 
te

n 
H

ag
en

 
N

ou
d 

va
n 

H
ec

ke
 

Ba
rt 

H
ui

lm
an

d 
Br

am
 v

an
 d

er
 H

og
en

 
Ja

ap
 J

oo
st

en
 

To
on

 d
e 

Jo
ng

 
Pe

te
r J

ur
ju

s 
Ba

rt 
La

ng
el

aa
n 

H
ar

ry
 L

en
se

n 
To

m
 L

en
se

n 
Jo

os
t L

oo
se

n 
R

oe
l L

oo
se

n 
Sa

sc
ha

 M
er

ku
s 

Jo
s 

Pe
te

rs
 

M
ar

ce
l P

et
er

s 
Se

m
 P

et
er

s 
St

ev
en

 S
ch

ot
 

Ju
rri

aa
n 

Sp
ie

rin
gs

 
Fe

rd
in

an
d 

Ti
ss

en
 

Pa
ul

 d
e 

W
ijz

e 
M

ai
ke

l Z
om

er
s 

 

 

B
es

tu
ur

: 
 C

la
as

 d
e 

W
itt

 
   

Vo
or

zi
tte

r 
 

 
   

 
D

an
dy

 T
eu

ni
ss

en
 

 
Vi

ce
-v

oo
rz

itt
er

 
 

   
Bo

nn
o 

Ja
co

bs
 

   
Se

cr
et

ar
is

 
 

 
   

Ki
m

 D
er

ks
en

  
   

   
   

2e 
Se

cr
et

ar
is

 
 Fe

m
ke

 A
m

en
t  

   
   

   
   

   
 

Pe
nn

in
gm

ee
st

er
 

 Jü
rg

en
 o

p 
de

n 
C

am
p.

   
   

  2
e 
Pe

nn
in

gm
ee

st
er

 
 Ki

m
o 

va
n 

D
ijc

k 
   

 
Pr

es
id

en
t 

 
 

Jo
os

t t
en

 W
es

te
ne

in
d 

Al
ge

m
ee

n 
Be

st
uu

rs
lid

 
 

G
ro

ot
vo

rs
t: 

Jo
hn

 R
ei

jm
er

s 

Er
el

id
: 

   
Lo

et
 v

an
 S

lu
is

 
 

B
es

tu
ur

: 

C
ilv

ie
 S

te
eh

ou
de

r 
Vo

or
zi

tte
r 

 

Lo
tte

 v
an

 B
en

th
um

 
Vi

ce
-v

oo
rz

itt
er

 

Ils
e 

va
n 

he
t E

rv
e 

Se
cr

et
ar

is
 

Sa
m

m
y 

Se
lb

ac
h 

Pe
nn

in
gm

ee
st

er
 

Le
de

n:
 

 Im
ke

 A
rts

 
M

ar
ia

 B
ar

on
 

N
ik

i o
p 

de
n 

C
am

p 
Ki

m
 D

er
ks

en
 

Ki
ki

 v
an

 D
rie

l 
Su

sa
nn

e 
va

n 
R

oo
ije

n 
An

ou
k 

H
ui

sm
an

 
El

is
a 

Te
un

is
se

n 
An

ou
k 

Be
rk

el
m

an
s-

W
ei

je
rs

 
M

er
el

 V
er

he
ul

 
Lo

tje
 d

e 
W

ijz
e 

 




