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62 
Van de redactie 
 
Daar zijn we weer!!! Drie jaar hebt u deze krant moeten missen. Corona en lockdowns zorgden er 
helaas voor dat er twee jaar geen nieuwe prins onthuld kon worden. En voor ons geldt: geen prins, 
geen krant. 

Zo werd Prins Joost den Draaijer de langstzittende Prins der Cavalieren ooit, maar nu kan ook hij 
van zijn welverdiende pensioen der Oud-prinsen gaan genieten!  

Want na tweeënhalf jaar wachten werd op zaterdag 12 november 2022 eindelijk Prins Frans de 
Frolijke onthuld als nieuwe en 60ste Prins der Cavalieren.  

Daarom ligt hij nu weer bij u op de mat: de enige echte Cavalierenkrant. De krant heeft weer de oude 
en vertrouwde inhoud. Naast een afwisseling van interessante artikelen treft u natuurlijk het hele 
carnavalsprogramma, de bijdrage van de Prins, de proclamatie en nog veel meer. 

Helaas zijn in 2020 Jo van Driel en Wim van het Erve overleden. Beiden speelden een prominente 
rol binnen onze vereniging. Van hen vindt u een in memoriam in deze krant. 

Ook wil de redactie Jeanne van Sluis, die dit jaar afscheid nam van de redactie, bedanken voor vele 
jaren inzet voor de Cavalierenkrant. Jarenlang nam zij nauwgezet alle artikelen door op spel- en 
taalfouten. Dat was geen geringe opgave! 

Terug naar het carnaval. Er gaat weer een prachtig carnaval gevierd worden in de Heksenketel met 
Prins Frans de Frolijke, bijgestaan door pages Laura en Lisan, adjudanten Dandy en Huub en 
president Niek. 

Het motto van de Prins: 

“ Laat mij maar schuiven en schuif vooral aan.” 

 

De redactie wenst de Prins, kabinet en president, samen met de Cavalieren, de Beekse Robijntjes,  
Mag door de Beugel en de hele Heksenketel héél veel leesplezier. 

Namens de redactie,  

Theo Flemminks 
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
 
Van de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Laten wij, zonder het leed dat uit deze gebeurtenissen is voortgekomen uit het oog te verliezen, ons 
gelukkig prijzen dat we weer samen feest kunnen vieren.  
En dan gaat het niet alleen om de grote feesten zoals de Carnaval, Schuttersfeesten en de 4-
Daagse, maar ook om de verjaardag van oma of de kraamvisite bij die voetbalvriend(in). Het zijn 
uiteindelijk de kleine dingen die gelukkig maken en het zijn de dagelijkse zaken die het meest gemist 
worden, als ze er niet meer zijn. 
Want één van de dingen die we wel geleerd hebben tijdens de lockdowns e.d., is het gemis van 
naasten, vrienden en het sociale leven. De gemeenschap waarin men leeft, is voor iedereen heel 
belangrijk! 
 
Iemand vroeg ons bij de opstart van het seizoen of we niet bang waren dat de vrijwilligers en 
feestvierders zouden zijn afgehaakt na zo’n lange periode van stilte. Of men het sociale leven niet 
afgezworen zou hebben en meer voor zichzelf zou kiezen.  
Nu was het juist opgevallen dat in de moeilijke tijden van de afgelopen jaren, de mensen elkaar juist 
gingen helpen. Dit zag je terug in de kleine dingen. Mensen gingen vaker op visite bij familie en 
naasten. Hielpen anderen met boodschappen, etc. Men had weer oog voor zaken die in het verleden 
niet meer als prioriteit werden gezien. Men stond (weer) voor elkaar klaar. Laten we dit ook blijven 
doen! 
 
Het was te merken dat iedereen weer naar groter sociaal contact smachtte. Daar waar de regels het 
toelieten werden de sporadische feesten massaal bezocht. Het sociale zit nu eenmaal in de mens. 
 
Zo werden onze alternatieve Carnavalsfeesten van afgelopen jaar, vier doldwaze dagen met een 
uitpuilend café en veel oude maar ook nieuwe gezichten. In no-time werden deze feesten met 
vereende krachten uit de grond gestamd.  
 
En ook bij onze collega-verenigingen uit Beek zoals de KNA, BVC en de BUB werden vele 
drukbezochte feesten gehouden. Zij hadden allen een jubileum te vieren. Nou en dat hebben ze 
gevierd.  
 
Voor ons kwam het vooral tot uiting op onze prinsenproclamatie van 12 november ’22. In een 
dampend Kulturhus werden we verteerd op fantastische optredens van C.V. Mag door de Beugel, 
De Beekse Robijntjes en onze Dansgarde der Cavalieren, De Beekse Heerlijckheden.  
 
 
 
 
 
 

  

Beste Carnavalsvrienden, 
 
Het waren en zijn roerige tijden. Eerst de coronapandemie 
en nu, ten tijde van dit schrijven, de oorlog in Oekraïne en 
de daaruit voortvloeiende energiecrisis. 
 

Foto: Henk Baron 
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Het hoogtepunt was natuurlijk de bekendmaking van onze nieuwe Prins en zijn kabinet: Prins Frans 
de Frolijke en zijn pages Lisan en Laura en adjudanten Dandy en Huub.  
Met hen hebben we een prachtig stel feestvierders. Buiten alle gezelligheid die zij brengen, zijn ze 
ook een mooie vertegenwoordiging van het Beekse verenigingsleven. We zien o.a. de KNA, BUB, 
Mag door de Beugel en Cavalieren in dit kabinet terug. Vele goede invloeden dus. 
 
Wie dit jaar ook in een nieuwe rol is aangeschoven, is onze nieuwe President Niek van het Erve. 
Het presidentschap is toch wel de meest veeleisende functie binnen een carnavalsclub. We willen 
Niek dan ook hartelijk bedanken dat hij deze functie wil vervullen. 
 
En zo willen we natuurlijk ook Jürgen Op den Camp hartelijk bedanken voor de vele jaren (6 jaar en 
4 prinsen!) dat hij het presidentschap heeft vervuld. Jurgen schuift nu weer aan als gewaardeerd 
senator en bestuurslid van onze club.  
 
Verder willen we u nog even wijzen op de “fluwelen revolutie” welke heeft plaatsgevonden bij de 
Cavalieren. Waar dit in het verleden een mannenbolwerk was, heeft sinds enkele jaren een groep 
dames de gelederen versterkt en verfraaid. De carnavalsgroep De Beekse Robijntjes is formeel 
een onderdeel van de Cavalieren geworden. De club bestaat nu uit De Senatoren, De Beekse 
Robijntjes en de Dansgarde der Cavalieren, De Beekse Heerlijckheden. Samen besturen deze 
groepen de diverse commissies binnen de Cavalieren, die het u bekende Beekse Carnaval mede 
mogelijk maken. 
 
Buiten de toetreding van de Robijntjes hebben de Cavalieren veel aanwas van jonge senatoren. De 
gemiddelde leeftijd is goed omlaag gebracht. We merken aan alles dat de vereniging en het Beekse 
Carnaval groeit en bloeit. Dit zien we in de vrijwilligers, aan de feestvierders en bovenal aan de 
fantastische sfeer die op alle feesten en bijeenkomsten, aanwezig is. 
 
Nu gaan we weer op weg naar een fantastisch ouderwets carnaval (of is met alle veranderingen en 
lange tussenpozen het woord “nieuwerwets” beter op zijn plaats? Ach “what is in a name”). Het 
belooft in ieder geval weer een spektakel te worden.  
 
Ik hoop u dan ook allen te mogen verwelkomen tijdens deze doldwaze dagen. Of zoals de lijfspreuk 
van Prins Frans de Frolijke luidt: “Laat mij maar schuiven en schuif vooral aan”. Dan wordt het 
een nog mooier feest! 
 
Alaaf, 
 
Claas de Witt; Voorzitter der Cavalieren 
 
 
 
 
 
 

 

  

Foto: Henk Baron 
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Van de Burgemeester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beste Cavalieren, 

Schrijven is schrappen volgens Godfried Bomans. De Cavalieren hebben zich dat ter harte genomen 
en de carnavalskrant afgelopen jaar zelfs helemaal geschrapt. Zo slecht was mijn bijdrage toch ook 
weer niet?! Ondanks mijn inmiddels opgelopen schrapangst, waag ik dit jaar een nieuwe poging.  

Ik denk dat de meesten van u wel toe zijn aan wat vitamine C(avalieren). We hadden toch een ander 
beeld van het carnavalsvirus dan wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Gelukkig lijkt die 
periode onder controle. Ik vind het daarom uitermate verstandig dat jullie afscheid hebben genomen 
van DJ Afgelast en Prins COVID d’n eerste. Nu is het aan jullie eigen Frolijke Frans om iedereen te 
besmetten met het virus dat carnaval heet. Ik heb het volste vertrouwen in hem, zijn adjudant Dandy, 
adjudant Huub en pages Laura en Lisan. Wel ben ik heel benieuwd hoe deze politieprins dit jaar 
invulling geeft aan de blauwe knoop. 

Verder spreek ik mijn dank uit aan de vrienden van De Cavalieren die De Heksenketel mede mogelijk 
maken. Eerlijk gezegd ben ik een beetje jaloers op zulke vrienden. Die van jullie brengen geld mee, 
die van mij kosten meestal geld. Hoe dan ook, laten we carnaval meer dan ooit omarmen. We 
kunnen wel wat luchtigheid gebruiken. Ik wens u een geweldige en gezonde carnaval toe.  

 

Mark Slinkman 
Burgemeester Berg en Dal 
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…de was! 

 

Met Carnaval 
draaijen wij… 

 



 

 - 12 - 

Prinsentoto 
 
“We gaan hakken!” Weet u het nog, het promo filmpje van de prinsentoto? Dat was één jaar geleden, 
we kondigden de proclamatie van een nieuwe prins carnaval aan… 
 
De proclamatie van 2021 stond ingepland op 13 november. Deze kwam helaas één dag van te voren 
te vervallen. Geen nieuwe prins carnaval, zelfs het seizoen als geheel stond op losse schroeven. 
Het werd dan ook niet een programma zoals u dat in de Heksenketel gewend bent. Maar in die paar 
dagen dat het wél kon ging het dak er af!  
 
Die toto? Die deden we dit jaar gewoon nog een keer over. Alle ingevulde loten waren uiteraard 
bewaard en we hebben de trekking alsnog uitgevoerd. Maar daar bleef het niet bij. Wederom hadden 
wij een nieuw prijzen pakket van diverse sponsoren en als carnaval fanaten iets graag horen is het  

wel: nog een rondje! We deden een nieuwe toto 
met een eigen trekking, die los stond van die van 
vorig jaar, nieuwe ronde; nieuwe kansen! 

 
En dan de bekendmaking van de prins zelf: Op 
het podium stonden een viertal heren incognito. 
De razende reporter ging vragen stellen en een 
voor een vielen ze af. 

 
Eerst Robbert Bik, toen Patrick Baron en als 
laatste ook Rutger Abels. En daar gingen veel 
toto-gokken mee in rook op, want dit waren wel 
een hoop hoofverdachten bij elkaar!  
En dan staat daar 1 persoon in een bruine 
monnikspij met masker. De spanning was nu wel 
erg hoog, het konden er nog 13 zijn, hoewel een 
aantal daarvan gewoon in de zaal stonden. Maar 
een aantal ook niet… 

 
De laatste anonieme pater draaide zich om en 
dat was Frans van Driel! Die monnikspij had  

beter blauw kunnen zijn, want als KNA-lid in hart en nieren én politie agent kunnen wij (wederom) 
zeggen: wij hebben een blauwe prins! 
 
Uiteraard werden ook de pages en adjudanten meteen bekend gemaakt. Als eerst natuurlijk de 
dames, Lisan en Laura. De adjudanten zijn geworden Huub en Dandy! Dit prachtige kabinet wordt 
begeleid door onze nieuwe president: Niek van het Erve. Namens deze commissie: allen van harte 
gefeliciteerd! 
 
Wij bedanken u hartelijk voor het meedoen aan onze toto, wij hebben weer van het spelletje genoten. 
En de winnaars genieten nog extra dankzij onze sponsoren; 

Restaurant ’t 
Hoogstraatje 

Primera de 
Postkoets 

Brasserie 
Charley 

Looberg 
Hoveniers 

Different Women 

LaVér 
optiek 

Lex ten 
Westeneind 

 
Sous Les 
Eglises 

 

 
Europal 

 
Wijnhuis Ranke 

 

Resumé: Wij hebben een frolijke prins die met een leuk kabinet op pad gaat dus ook dit seizoen 
belooft het een onvergetelijke carnaval te worden, want dat is waar het uiteindelijk om draait. 
 
Alaaf! 
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Prins Frans de Frolijke 
60ste Prins der Cavalieren 
 

“Laat mij maar schuiven en schuif vooral aan”  
 
Hoe het allemaal begon… 
Er was eens een woensdag in maart 2020… Hé, een berichtje van Peter B, je weet wel, één van die 
twee met dezelfde voornaam en achternaam met een B: “Mag ik je morgen even bellen?” 
Ik denk op dat moment, wat is er aan de hand? Wat zou er gebeurd zijn? Waarom heeft Peter mij 
nodig? Nadat ik toegezegd heb, begint het een beetje te dagen. Gaan ze me morgen vragen om 
prins te worden? Heb ik hiertoe aanleiding gegeven? Ja, ik sta al een paar jaar op de prinsentoto 
lijst. Maar daar ben ik op gekomen in het jaar dat Bart de Blauwe in 2017 prins werd. Dat was toch 
om verwarring te stichten?  Oké, even wachten op het verlossende telefoontje? 
 
Donderdag 12 maart, net voor de repetitie van KNA, belt Peter en het hoge woord komt eruit: Wil jij 
komend jaar prins worden? Ondanks dat ik voorbereid ben op deze vraag wil ik hier echt even over 
nadenken. In mijn gedachten komen de volgende vragen op: waarom ik? Ze hebben toch voldoende 
jongere kandidaten? De Cavalieren willen toch verjongen? 
Oké, als ik ja zeg wat gaat dat voor ons gezin betekenen? Mariëtte is al uit huis, dus geen probleem. 
Mathijs ook uit huis, maar ook zo goed als elk weekend thuis. Hoe gaan we dat oppakken? Thea 
was duidelijk: gewoon lekker doen en met Mathijs, dat gaat ook goed komen. 
Dus toegezegd om Prins der Cavalieren te willen worden. En ja, het voelde vanaf dat moment direct 
goed.  
 
Mijn vader is 22 jaar voorzitter geweest van carnavalsvereniging De Gentenarren in Gendt en dus 
weet ik wel hoe één en ander achter de schermen in elkaar steek(t). Het lijkt me geweldig om dit ook 
in Beek mee te maken. 

  

Foto: Henk Baron 
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Helaas ziet het er in september 2020 al niet best uit. Hoe dichterbij 
november komt denk ik steeds vaker: gaat het nog goed komen dit jaar? En 
wat gaan we dan doen? Ga ik in de wacht, of hebben ze al een andere 
kandidaat voor komend jaar en wil die het dan oppakken? Na overleg met 
de beide Peters en Jürgen besproken dat als het niet door kan gaan en ik 
door zou willen naar het volgende jaar, deze optie er zeker is. Prima, voor 
mij geen probleem. Maar hoe kijken mijn gevraagde pages en adjudanten 
hier tegenaan? Willen en kunnen zij ook wel door? Gelukkig krijg ik al snel 
het bericht dat ze allemaal door willen gaan en ook snappen dat dit jaar 
geen carnavalsseizoen gaat kennen, zoals wij dat willen vieren. 

Het seizoen november 2020 tot april 2021 kent weer vele gezichten. Positief en dan weer negatief 
met betrekking tot corona. 
Vol goede moed gaan we in september 2021 beginnen, het ziet er goed uit. We gaan verder 
opstarten in de voorbereidingen voor de onthulling op zaterdag 13 november 2021. Pak passen, 
foto’s maken, proclamatie schrijven etc. 
Zaterdag 6 november is de eerste carnavalsactiviteit van het nieuwe seizoen in Kekerdom. De 
spanning begint al een beetje op te lopen. Gelukkig kan ik die avond lekker met KNAGalm mee naar 
Kekerdom en genieten van het muziek maken en het carnaval vieren. Wat hebben we dat toch 
gemist de afgelopen anderhalf jaar. Nog een weekje en dan is het zover, de onthulling in Beek is 
aanstaande. 
Na het weekend komt toch de teleurstelling: het gaat er steeds meer op lijken dat 13 november weer 
niet door kan gaan. En inderdaad wordt op vrijdag 12 november het onheilspellende nieuws 
uitgesproken: de horeca moet om 18.00 uur sluiten. Corona heeft het land weer in zijn grip. Samen 
met de Peters en Jürgen diverse scenario’s besproken. Toch een onthulling? Digitaal? Doorschuiven 
naar februari 2022? Zomercarnaval 2022? Nee, mijn voorkeur gaat naar een compleet seizoen dat 
dan start in november 2022. Nadat Peter weer een rondje gemaakt heeft om de pages en de 
adjudanten te vragen en zij ook door willen, is het besluit genomen om november 2022 als 
startmoment te nemen. 
Alle voorbereidingen van de aflopen tweeënhalf jaar worden verder aangescherpt. Oorkondes 
voorzien van een nieuwe datum en de onthulling wordt verder uitgewerkt en dan komt de zaterdag 
steeds dichterbij en ja ook hier in huis werd alles in gereedheid gebracht om te kunnen starten.  
 

Maar toen… Mathijs vierde op zondag 16 maart zijn 25ste 
verjaardag en daarna komt de algemene lockdown in verband met 
corona. Wat gaat dat betekenen voor het carnavalsseizoen aan het 
einde van het jaar? Och, tegen die tijd is alles weer normaal en 
gaan we gewoon lekker carnaval vieren. Gaandeweg het jaar zijn 
er telkens weer oplevingen en teleurstellingen met betrekking tot 
corona. 

 

O ja, van te voren ook nog even snel kennismaken met de nieuwe 
president, Niek van het Erve. Dat is al een mooie start van onze 
komende samenwerking. Ja, veel protocol doorgenomen, maar 
zeker ook gezellig herinneringen opgehaald van de afgelopen 
jaren. En het carnavalsseizoen van Niek besproken. Ja, met Niek 
als president ben ik heel tevreden. We voelen elkaar aan, delen 
behalve de humor ook de liefde voor een goed glas wijn. 
Donderdagavond na de repetitie van KNA aan de bar worden de 
mogelijke kandidaten voor het prinsschap nog een keer 
doorgenomen. Wordt het Gijs, Geert of toch Huub? Ik sta erbij en 
geniet van dit alles. Voorzitter Ben van KNAGalm vraagt mij, of 
hij bij de receptie een woordje zal richten tot de prins? Ik geef aan 
dat ik denk, dat de prins dat best op prijs zal stellen en we drinken 
hierop nog biertje en proosten op de nieuwe prins, wie het ook 
mag worden. Daar waar ik in 2020 en 2021 nog serieus kandidaat 
was voor menigeen, blijkt dat nu niet meer te zijn. Heerlijk 
spelletje dit! 

Foto: Henk Baron 
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Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel . 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128
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  Zaterdag 12 november, het is zover. Om 19.30 uur samen met Thea naar het Kulturhus. We gaan 
namelijk gewoon dweilen met KNAGalm tot ongeveer 20.11 uur. Daarna heeft KNAGalm rust tot het 
pauze moment voor de onthulling. Dan komt de tijd dat we te horen krijgen dat we weer gaan 
optreden met KNAGalm. We lopen als groep de zaal uit. Ik loop achteraan, dan valt het niet op als 
ik er ineens niet meer bij ben. Thea gaat wel verder met KNAGalm. De vraag die Thea krijgt waar ik 
gebleven ben, pareert ze met: “Je weet toch hoe dat gaat? Er staan er vier van KNA op de toto lijst 
als kandidaat-prins. Dus die zullen wel ergens achter zijn en sluiten straks weer aan.” Dat is dus ook 
weer geregeld. 

 

Foto: Henk Baron 

Even later voegen Patrick, Robbert en Rutger zich ook bij ons groepje. Zij gaan met mij gekleed in 
een bruine pij, voorzien van een masker het toneel op en daar zal ik door de razende reporter 
ontmaskerd worden als nieuwe prins. De spanning stijgt. Het filmpje wordt gestart en dan is het bijna 
zover. Nadat het filmpje is gestopt gaat het scherm weg, loopt Paul de zaal in op zoek naar de 
nieuwe prins en daar staan we dan met ons vieren op het podium. Ja, dan ben je de laatste waarbij 
het masker afgaat. De spotlights op me gericht en daar sta je dan EINDELIJK!! 
Zonder bril, lekker wazig. Het kabinet en de president komen erbij, Thea sluit ook aan en we zijn 
compleet. Het feest kan beginnen! 
 
Na de feestavond volgt een drukke receptie met heel veel vrienden en fijne toespraken en heb ik 
kennisgemaakt met een aantal medeprinsen en prinsessen. Natuurlijk is mijn familie erbij en komen 
mijn vrienden van Harmonie K.N.A. en KNAgalm muzikaal feliciteren. 
 

Ik ben inmiddels in de ruimte 
waar omgekleed wordt. Ook 
de adjudanten en de pages 
komen omgekleed naar 
deze ruimte. De eerste 
ontmoeting voor hen met mij, 
die net als zij, tweeënhalf  
jaar in de wacht hebben 
gestaan. Heerlijk om die 
verbaasde en blije gezichten 
te zien als ze mij als nieuwe 
prins zien. 
 

Foto: W
illie D

erks 

Wij, kabinet en president, gaan samen met de Cavalieren, de Robijntjes en Mag door de Beugel 
Beek laten bruisen van vroeg tot laat. Zo zorgen we er samen voor dat het na tweeënhalf jaar een 
onvergetelijk carnavalsseizoen gaat worden onder mijn motto: 

“Laat mij maar schuiven en schuif vooral aan” 

 Prins Frans de Frolijke, 
Pages Laura en Lisan, 
Adjudanten, Dandy en 
Huub 
President, Niek 
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Van uw President  
Niek van het Erve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maar wat vooral bleek, is dat de mensen zin in een feestje hadden. En ja hoor, dat hadden ze! Op 
een afgeladen prinsenproclamatie waar jong en oud vertegenwoordigd was (en dan met name jong), 
werd de rook onder de schoenen vandaan gedanst. En de historisch hoge drankconsumptie liet 
blijken dat carnaval en een biertje waren gemist de afgelopen jaren. 

Nieuwe smoking, nieuwe schoenen, nieuwe sjaal, nieuwe handschoenen, nieuwe steek oftewel een 
nieuwe president. Deze eervolle taak mag ik dit jaar voor de vereniging gaan uitvoeren en ik werd 
dan ook plechtig geïnstalleerd op de proclamatie. Gelukkig heb ik hele fijne mensen aan mijn zijde, 
die mij overal waar het kan ondersteunen. Bedankt hiervoor. 

Maar toen kwam er toch een verassing achter het masker vandaan: onze nieuwe prins Frans de 
Frolijke! Frans is fervent carnavalsvierder en veel te vinden binnen onze zustervereniging de KNA. 
En hij gaat nu de scepter over de heksenketel zwaaien. Een periode waar ik erg naar uitkijk. Samen 
met zijn vrouw Thea, pages Laura & Lisan en adjudanten Huub en Dandy de carnaval in! 

Inmiddels zijn we met het kabinet al op verschillende plekken in de regio geweest. Maar we kijken 
vooral uit naar de Beekse feesten die we zo lang niet konden vieren. Ik wens iedereen namens het 
kabinet een fijn carnaval!  

 

‘In de ideale wereld is het vandaag feest, en morgen ook!’ – Loesje  

 

Uw president,  

Niek van het Erve  

 
 
 
 

  

De kop is eraf! Eindelijk na drie jaar weer 
een nieuwe prins en kabinet. Waarin 
corona geen roet in het eten gaat gooien. 
De weken voor de zaterdag van 12 
november kon je het al merken in elk 
gesprek die ik in het Beekse had. Het 
traditionele geroddel en het gecomplot 
over wie dan toch de nieuwe prins van de 
Cavalieren gaat worden klonk weer als 
vanouds. Deze complotdenkers zijn mij 
toch wel beter gezind. “Je wordt 
president, dus zal het wel (weer) in de 
familie zitten. Het wordt Robbert!” Of: 
“Patrick is een goede vriend van jouw 
ouders, dus het kan niet anders dan dat 
hij het wordt!” Ja beste lezers; het blijft 
een leuk spel. 

Foto: Henk Baron 
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Tuin- en Landschapsprojecten

Plataanstraat 13
6573 XP Beek-Ubbergen
Tel:    024 - 684 34 77
Mob:  06 53 13 29 10
Fax:   024 - 684 34 77

…Wij geven de 
voorkeur aan viooltjes 

 

Bij ons geen 
singles en lp’s… 
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Een oud-Prins memoreert zich suf: 
1. Prins Lodewijk de Eerste (twee keer) 

 

- De Bordeauxrode Cavalierenkleur verklaard ? - 

Loet van Sluis was als eerste en tevens tweede Prins Carnaval de (mede-)grondlegger van onze 
Carnavalsvereniging de Cavalieren. Tegenwoordig is de bekendmaking van de nieuwe Prins 
Carnaval zowat het ‘best bewaarde’ geheim van Beek.  

“Toen ik destijds (1962!) de eerste Prins Carnaval werd was het geheim nog beter bewaard dan nu: 
ik wist het namelijk zelf niet eens! Mijn ‘benoeming’ gebeurde op ‘n gezellige avond op de Geest, in 
de Vluchtheuvel. Een aantal lieden - geen leden, want die waren er nog niet! - vonden mij wel grappig 
met de wringer in de hand terwijl ik iets aan het voordragen was… 

Enfin, zo werd ik in 1961 ‘geboren’ en in 1962 gelanceerd. Een heus wit rokkostuum werd gehuurd.  
Na een de explosie van een (zwart-wit)TV verscheen ik door een rookgordijn ergens achter op het 
podium. De eerste rook was zich al ‘n beetje op mijn hagelwitte kostuum gaan hechten. Toen 
vervolgens de ene polonaise na de andere werd ingezet onder het genot van (rode) wijn wisten we 
het zeker: volgend jaar doen we in ieder geval een andere kleur ‘Prinsenpak’ en ook doen we er een 
cape overheen. En bovendien het liefst in de kleur van, u raadt het al, rode wijn. En zo is de 
BORDEAUXRODE kleur der Cavalieren  ontstaan  ……………… Of niet ? 
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Even voorstellen: 
De Robijntjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn heel blij dat we ondanks de coronapandemie weer vijf(!) nieuwe Beekse Robijntjes aan u 
mogen voorstellen. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe dames die het gezellig lijkt om zich aan te 
sluiten! Interesse? Kom gezellig een drankje drinken! Of neem een kijkje op de website van de 
Cavalieren.  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Foto: Henk Baron 

Naam:  Anouk Berkelmans-Wijers 
Woonplaats: Beek 
Werk/studie: Chefslager bij biologische slagerij De  
  Groene Weg     

in Arnhem, SVO (slagersvakschool)  
opleiding bedrijfsleider/ondernemer 

Hobby’s:  Boksen en leuke dingen doen met mijn  
  gezin 
 
Waarom heb je je aangesloten bij de Beekse Robijntjes? 

“Ik vier al van jongs af aan carnaval en het is het leukste 
feest van het jaar! Dat samen vond ik een goede combinatie 
om mij aan te sluiten bij de Beekse Robijntjes.”  

In welke commissie(s) zit je of welke bestuursfuncties heb je? 
“Ik zit bij de activiteitencommissie en de 
kindermiddagcommissie.” 

Wat is je favoriete drankje?  
“Pornstar Martini.” 

Wat vind je het leukst aan het Beekse carnaval? 
“Het leukste vind ik dat het echt een feest is voor jong en 
oud; voor iedereen!” 
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Even voorstellen: 
De Robijntjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam:  Femke Ament 
Woonplaats:  Ooij, ook wel bekend als Beek-Noord 
Werk:   Beleidsadviseur bij het  

ministerie van Financiën 
Hobby’s:  Eten, drinken en algeheel bestaan 
 
Waarom heb je je aangesloten bij de Beekse 
Robijntjes? 

Om bij te dragen aan het gezelligste 
carnaval van de regio.” 

In welke commissie(s) zit je of welke 
bestuursfuncties heb je? 

“Ik ben penningmeester en neem deel aan 
de PR- en merchandise-commissie.”

Wat is je favoriete drankje? 
“Wijn, ik discrimineer niet naar kleur.” 

Wat vind je het leukst aan het Beekse carnaval? 
“Dat het een feestje is voor iedereen.” 

 

Naam:  Maria Baron 
Woonplaats: Beek  
Studie/werk: Diergeneeskunde aan de  

Universiteit Utrecht, bediening bij  
Oortjeshekken 

Hobby’s:  Op pad gaan met vriendinnen, koken  
  en feestjes 
 
Waarom heb je je aangesloten bij de Beekse 
Robijntjes? 

“Omdat ik carnaval het liefst samen met een 
grote groep vier. Toevallig zitten een aantal 
van mijn lieve vriendinnen – waar ik graag een 
feestje mee vier – er ook bij. Dus ik dacht: 
beter kan het niet worden!” 

In welke commissie(s) zit je of welke 
bestuursfuncties heb je? 

“Ik zit in de Merchandise/koopwaar/fanshop 
(de naam van de commissie is me nog steeds 
niet duidelijk) commissie. En bij de 
programma- en kledingcommissie.” 

Wat is je favoriete drankje? 
“Sex on the beach, maar een biertje gaat er bij  
mij ook altijd wel in.” 

Wat vind je het leukst aan het Beekse carnaval? 
“Dat je met zowel je vrienden als gezin lekker 
een hele week gek en gezellig kan doen. 
Zowel op straat, als in de tent of Sous!” 
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EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

V/H FIRMA 

J. DE WITT EN ZN. BV 

 
 

RIJKSSTRAATWEG 127 
6573 CL BEEK 
024-6843248 

fajdewitt@upcmail.nl 
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Naam:  Niki op den Camp 
Woonplaats: de Heksenketel 
Studie:  Eindexamenjaar VWO op het Canisius  
  College 
Hobby’s:  Paardrijden en alles wat met gezelligheid  
  en/of feestjes te maken heeft zoals  
  carnaval 
 
Waarom heb je je aangesloten bij de Beekse 
Robijntjes? 

“Omdat carnaval in mijn bloed zit. Ik kom uit een 
gezin waarin iedereen minimaal één keer in het 
prinsenkabinet heeft gezeten, zowel jeugd als 
volwassenen. Niet zo gek dus dat ik direct bij de 
Beekse Robijntjes wilde toen ze startten! Toen 
was ik nog te jong, maar nu gelukkig niet meer.” 

In welke commissie(s) zit je of welke 
bestuursfuncties heb je? 

“Ik zit in de kledingcommissie van de Beekse 
Robijntjes en de jubileumcommissie van de 
Cavalieren.” 

Wat is je favoriete drankje? 
“Heb ik niet, zolang er maar alcohol in zit 😉"#$.” 

Wat vind je het leukst aan het Beekse carnaval? 
“Samen zijn met jong en oud en lekker met zijn 
allen feesten en gek doen onder het genot van 
een lekker drankje. Laten we er een leuk jaar van 
maken met zijn allen, alaaf!” 

 

Naam:  Merel Verheul 
Woonplaats: Millingen aan de Rijn 
Studie/werk: Ik start in februari met de opleiding 

dierenartsassistente paraventerinair en ik werk 
op het moment in de horeca in Nijmegen. 

Hobby’s: Ik vind het leuk om bezig te zijn met onze dieren, 
zoals onze paarden en honden. Daarnaast vind 
ik het ontzettend leuk om naar feesten te gaan. 
  

Waarom heb je je aangesloten bij de Beekse Robijntjes? 
Ik heb al een paar keer van de sfeer mogen proeven 
door mee te gaan met mijn vriend Sem. Ik leerde 
hierdoor een paar meiden kennen. Die meiden hebben 
mij gevraagd of ik bij de Robijntjes wilde aansluiten. 
Jullie zijn een leuke en gezellige groep samen, Zo 
doende ben ik bij de robijntjes gekomen. 

In welke commissie(s) zit je of welke bestuursfuncties heb 
je? 

Ik zit op het moment alleen bij de activiteiten commissie, 
een tweede commissie moet ik mij nog bij aansluiten. 

Wat is je favoriete drankje? 
Mijn favoriete drankje blijft dan toch wel Bacardi lemon 
met ice tea. 

Wat vind je het leukst aan het Beekse carnaval? 
Iedereen kent elkaar. Ik vind de sfeer in Beek erg leuk. 
Iedereen maakt wel een praatje met je. Met het carnaval 
is het een en al gezelligheid. Je wordt er echt in mee 
gesleept en bij betrokken. 
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Van de Jeugdprins 2020: 
Prins Karsten de Vrolijke 

en zijn pages  
Kiki en Maud 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag was het kindermiddag, daar hadden mijn pages en ik ook veel schik. Die avond 
kwamen Prins Joost den Draaijer en zijn pages bij ons eten en Kiki en Maud kwamen natuurlijk ook. 
Diezelfde avond was de kinderdisco, ik weet nog dat ik coladronken was en iedereen dat zei. De 
volgende dag was het Rozenmoândag. Het had net als vorig jaar veel geregend. We hadden eerst 
de wagen uitgekozen en er was ook heel veel snoep. Het was heel leuk om op de wagen te staan 
en jeugdprins zijn is fijn. Toen we bijna klaar waren ging het hard regenen. Kiki was heel ziek 
geworden daardoor. Ik vond dat heel jammer. Gelukkig was ze er weer bij heksverbranding, wel 
ziek, maar ze was er! Prins Joost, Lotte, Ilse, Kiki, Maud en ik mochten onze handschoenen in het 
vuur gooien. En dat was carnaval dan weer. Jammer dat het allemaal zo snel ging. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 2020 was een top jaar. Ik was 
jeugdprins! Kan het nog steeds niet geloven. 

 

Voor de onthulling had ik een toneelstukje gedaan, veel kinderen 
vonden dat natuurlijk leuk en daardoor stemden ze sneller op mij. 
Het was wel lastig zo’n toneelstukje, ik was zo bang dat ik mijn 
tekst zou vergeten.  Ik herinner het me wel nog als de dag van 
gisteren.  Bij de onthulling werd ik lekker verwend met 
borrelnootjes. Die dag hadden we ook lekker gefeest. Kiki en Maud 
waren ook hele leuke pages. Zaterdag gingen Prins Joost en ik de 
heks hijsen. We hadden heel veel schik. Ook was ik de eerste die 
zelf het jeugdprinsenlied had ingezongen, heel leuk. Na het 
hekshijsen gingen we naar Berg en Dal. Daar hadden we in een 
lange polonaise op mijn lied gedanst.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor dit mooie 
jaar! 
2021: De bedoeling was dat ik ging 
aftreden, maar door corona ging dat niet 
door… Ik bleef dus nog steeds jeugdprins. 
Bij ‘t Spijker hingen onze foto’s voor de 
ramen. Dat was erg leuk. 
2022: In 2022 was er door corona carnaval 
in het klein. We mochten nog een keer de 
heks hijsen. En ik mocht met mijn pages 
op bezoek bij de nieuwe jeugdprins van de 
Berggeiten in Berg en Dal. Ook hebben we 
de heks weer verbrand. 
Op 12 november zou ik dan eindelijk 
aftreden en wat denk je... nu had ik zelf 
corona en kon ik er niet bij zijn… 
Op naar 2023 met een nieuwe jeugdprins! 
 
Met vriendelijke groet, 
Prins Karsten de Vrolijke 
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Page Kiki 

 
 
 

  

  
De leukste Carnaval die ik ooit heb meegemaakt, 
want ik was page! 
Het begon allemaal met een super 
zenuwslopende verkiezing op school. Vorig jaar 
had ik me ook opgegeven, maar toen lukte het 
helaas niet. Dit jaar was mijn laatste kans. En nu 
wilde ik het extra graag worden, want papa was 
namelijk al onthult als de grote prins: Prins Joost 
den Draaijer.  
Gelukkig verliep het goed en werd ik samen met 
Maud page van Prins Karsten de Vrolijke! Die 
kende ik alle twee al, dus het kon niet meer stuk!  
Ik moest een week mijn mond houden, maar dat 
ging gelukkig goed. Toen begon de drukte: 
pakken passen, foto’s maken, spandoeken 
bestellen… 
Op vrijdagmiddag was de onthulling op school. 
Heel spannend en we kregen er een leuke 
Jeugdraad bij. We konden beginnen met feesten! 
 

Op zaterdag tijd voor de groepsfoto met het kabinet en de jeugdraad, het Hekshijsen en de 
kindermiddag in Berg en Dal. ’s Avonds was de Pronkzitting in de feesttent. Dat was extra leuk, 
want het ging vooral over papa. Het werd erg laat, maar het was top! 
De volgende dag onze eigen kindermiddag en de beugelbekkie disco. 
Op maandag was de Rozenmôandagoptocht. We hadden zelf de wagen in Leuth mogen uitkiezen. 
Heel was super gezellig met de hele Raad van 11 erbij, maar het regende de hele middag. We 
waren drijfnat, maar hebben toch nog even doorgefeest. 

Helaas werd ik daarna ziek. Maar de show must 
go on, want op dinsdagavond moest de Heks nog 
verbrand worden. Ik had het echt super leuk met 
Maud en Karsten gehad, dus het was wel 
verdrietig dat het het einde van de Carnaval was. 
Tranen! 
Wij dachten toen nog dat we aan het einde van het 
seizoen nog naar een aantal Jeugdzittingen 
mochten gaan om samen nog wat verder te 
feesten, maar toen kwam Corona aanwaaien. 
Carnaval 2021 ging niet door en officieel ben ik nu 
een extra jaar page. 
Nu maar hopen dat het in 2022 wel allemaal 
doorgaat en er een leuk nieuwe kabinet komt. 
Super jammer dat het eindigt, maar super bedankt 
iedereen voor de leuke Carnaval. 
Het was GEWELDIG! 
 
Groetjes Kiki 
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Page Maud 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Hallo Carnavalisten, Mijn naam is Maud Abels en ik was samen met Kiki page van Prins Karsten ‘de 
Vrolijke’. 
Toen ik te horen kreeg dat ik samen met Kiki page zou zijn voor het komende carnavalsseizoen 
sprong ik een gat in de lucht. Extra leuk was dat de grote prins Joost, de papa is van Kiki, iedereen 
kende elkaar al, super gezellig. 
Voor de onthulling op school stonden Kiki, Karsten en ik zenuwachtig in de kleedkamer tot we werken 
opgeroepen voor onze proclamatie. Na de onthulling was het nog heel gezellig in de aula op school.  
 

Op zaterdag begon echt het grote carnaval. We zijn toen eerst Beek gaan omtoveren tot 
Heksenketel en daarna gingen we de heks ophangen bij hotel ’t Spijker. Zaterdagmiddag zijn we 
naar Berg en Dal geweest, naar de kindermiddag, dat was heel gezellig. Zaterdagavond zijn we 
naar de pronkzitting geweest, in de grote feesttent. Dat was heel leuk en heel laat.  
Zondag was de kindermiddag in Beek, Superleuk! Zondagavond was het Beugelbekkiebal, daar 
hebben we de hele avond gedanst, gehost en cola gedronken. 
Op maandag was de optocht. We gingen met de hele raad van elf op onze prinsenwagen, die zag 
eruit als een kasteel. We voelden ons heel trots, helaas regende het pijpenstelen maar dat mocht 
de pret niet drukken. We hebben enorm genoten van de optocht ondanks het slechte weer. We 
kwamen drijfnat van de wagen en zijn toen gaan opdrogen in hotel ’t Spijker met warme 
chocolademelk. Daarna zijn we nog de feesttent in gegaan om ons lekker warm te hossen (dat was 
ook superleuk).  
Dinsdagavond was de laatste keer dat we als prins en pages op pad gingen, namelijk naar de 
heksverbranding, dat vonden we heel jammer wat daarmee was ons carnavalsjaar klaar. Niet 
wetende dat we nog een jaar langer prins en page zouden zijn i.v.m. corona.  
Ik vond het heel leuk dat ik in het seizoen 2019/2020 jeugdpage mocht zijn en ik raad het iedereen 
aan om je op te geven als page, want het was een hele leuk ervaring. 
 
3 x alaaf! Page Maud. 
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Op 29 september 2020 is Wim van het Erve overleden. Na zijn proclamatie ging hij tijdens het 
carnaval van 1987 door als Prins Wim de Tweede. Zijn motto was “Niet praten maar doen”. Veel 
ironischer had hij het motto niet kunnen kiezen. Wim sprak graag en vol verve. Maar eerlijk is eerlijk, 
hij deed ook veel. Naast zijn baan als directeur van een gezondheidsinstelling maakte hij zich druk 
over het wel en wee in de Heerlijkheid. Het schoolbestuur, de tennisclub, de Alzheimerstichting en 
natuurlijk het voorzitterschap carnavalskoor de Hofbrouwers. Wim stond daarmee midden in het 
leven samen met zijn vrouw Riet aan zijn zijde. 

Tot op het laatst was hij, ondanks een mindere gezondheid, betrokken bij het carnaval. Niet in het 
minst omdat zijn zoon en kleinzoon in navolging ook prins zijn geworden in de Heksenketel. In 2018 
was er een unieke situatie. Prins Wim de Tweede, Prins René La Bamba en Prins Niek der Beeksche 
Jung; drie generaties prins carnaval aan één tafel. Hij was er trots op! Hij was ook een trouw 
bezoeker van het Conclaaf der oud-prinsen op derde kerstdag. Hij heeft het tot het laatst 
meegedaan. Inclusief de eeuwige discussie tijdens het voorlezen van de notulen. Elk jaar kwam de 
vraag of de naam nu met van ’t of van het gespeld moest worden? “Van hèt!”, riep hij dan. Hilarisch… 

Wim was een vrolijke, humorvolle, betrokken, positieve en actieve man. Hij had een prachtig leven 
en zou graag zien dat we niet te veel treuren. En natuurlijk dat we tijdens het carnaval een glas op 
hem heffen. Zou hij ook doen. En wij… wij zullen hem missen. 

 

In Memoriam 
Wim van het Erve 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: René van het Erve 
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Nieuwe Senatoren: 
 
Twee jaar geleden ben ik lid geworden van de Cavalieren; ik houd van Carnaval en wilde natuurlijk heel 
graag deel uitmaken van zo’n gezellige club. Met Kerst heb ik toen de kostbare steek gekregen en een 
smoking en zelfs lakschoenen aangeschaft. Ik was er helemaal klaar voor… 

Helaas door cornona ging het hele feest niet door. Ook vanwege corona zijn 
Pim Bijl en ik vorig jaar tijdens het Hekshijsen geïnstalleerd. Heel jammer 
dat Prins Joost den Draaijer mijn naam was vergeten, daarom stel ik me nu 
graag aan jullie voor. 

 
Ik ben Jaap Joosten, 25 jaar, geboren en getogen in de Smorenhoek in De 
Heksenketel. Nu woon ik in Knotsenburg met mijn vriendin Maartje, die 
getogen is in het “Baggergat” (Haalderen). 
Ik werk bij Defensie als autotechnicus in Oirschot. In mijn vrije tijd sleutel ik 
aan auto’s of ga ik met mijn vrienden mountainbiken. Ook sport ik geregeld 
met mijn broer Alex. En voor een gezellige avond met vrienden onder het 
genot van een wijntje of biertje ben ik altijd in. 

 
Omdat ik in november op oefening was in Duitsland kon ik helaas niet bij de 
Prinsenproclamatie zijn. Daarom ben ik er nu dubbel en dwars  
klaar voor. Mijn verlof staat vast en niets of niemand kan me meer  

tegenhouden om er een hele gezellige, zorgeloze en Frolijke carnaval van te maken samen met Prins 
Frans de Frolijke, de Cavalieren en jullie allemaal. 
 
3x Alaaf tot gauw! 
Jaap Joosten 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb mij zo’n twee jaar geleden aangemeld bij de Cavalieren. Doordat er die periode geen carnaval is 
gevierd (in normale omstandigheden) ben ik nu nog aspirantsenator. Na een formeel gesprek met 
Voorzitter Claas de Witt en Grootvorst John Reijmers ben ik welkom geheten bij deze mooie groep 
mensen.    
 

Het carnavalsleven is me al een tijdje bekend, zo was ik in 2011 jeugdprins 
samen met pages Luna van Son en Noortje Bijl. In dit jaar was Jan Willem 
van der Hogen Prins van de Cavalieren onder de noemer; Prins Willem Punt 
nl. 
 
Via deze weg wil ik iedereen veel plezier wensen bij de komende carnaval. 
Met onze nieuwe prins, Prins Frans de Frolijke gaat dit een groot spektakel 
worden!  
 
Driewerf alaaf  

 
 
 
	

 

 
Mijn naam is Pim Bijl, ik ben 24 jaar oud en woon sinds mijn geboorte 
in het prachtige Beek. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de 
verzekeringsbranche, daarnaast ga ik in mijn vrijetijd graag 
voetballen bij B.V.C.’12. 
Mijn familie kan ik wel beschouwen als echte carnavalisten, Opa 
Albert de Witt, vader Peter Bijl en oom Claas de Witt hebben het 
Cavalieren-virus aan me doorgegeven. 
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Jo is geboren in 1925 in Beek. 
 
Vanaf de eerste pronkzitting dienstbaar aan onze club. De catering werd door haar samen met Frits 
verzorgd in de Vluchtheuvel, De flessen Moselblümchen en Zeller Schwarze Katz zorgden voor een 
onmiskenbare stemming en dat is jaren lang zo gebleven. Van leverancier naar trouw lid en 
supporter. Tijdens de herstart in 1984 was het aan haar inzet te danken dat we met Prins Frederik 
de boel weer op de rit kregen. Café ‘De Gouden leeuw’ werd de thuisbasis van de Prinsengalerij en 
Frits werd aanvoerder van de Beekse Heuveltjes. 
 
Jaarlijks was zij thuis tijdens de ‘snertactie’ het vaste adres waar menigeen die meehielp kon 
rekenen op een alcoholisch drankje en hapje. Zij verheugde zich op de pronkzittingen en was daarbij 
vaste gast. Aan de Pronkzitting 2.0 kon ze maar niet wennen omdat er te weinig optredens waren 
en het meer voor ‘jongeren’ was. Ze vond het een hele eer dat ze in 2016 als Grutse Cavalier werd 
benoemd. Ook toen zij verbleef in verzorgingshuis ’t Höfke wisten diverse Prinsen haar te verrassen 
met een bezoek en een onderscheiding. 
 
Op 1 november 2020 is Jo overleden. 

 

  In Memoriam 
Jo van Driel 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Henk Baron 
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Nog even alle belangrijke informatie en wat leuke nieuwtjes op een rij… 
• Op maandag 24 februari gaat om 14.00 uur onze optocht van start! 
• Het aantal prijzen voor carnavalswagens staat op 8 en de 1e prijs is maar liefst € 500,- !  Voor 

de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog eens 2 prijzen. 
• De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de Rijksstraatweg 

ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. LET OP! Door het draaien van de 
optocht zal deze sneller gaan plaatsvinden dan u gewend bent! Blijf dus lekker hossen en 
zwieren op straat, de dweilkapellen maken hier al jarenlang sfeer! 

• De optocht heeft in 2020 weer twee presentatoren! Bonno en Teun zullen als duo de optocht 
vocaal gaan ondersteunen. 

• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op onze 
website: www.rozenmaondag.nl 

• We zijn er ook op Facebook. Hier vindt u in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen, parkeren en ziet u als eerste de foto’s. 
Zo bent u natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar; zij maken de optocht mede mogelijk. Als Carnaval 
dichterbij komt, herkent u een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van 
de winkel of op het raam! Zij zijn voorafgaand aan de optocht ook duidelijk te horen door de 
straten van Beek via de grote luidsprekers in het dorp. 

• Onze stichting heeft voor het eerst een erelid gekregen! Eind 2019 hebben wij Harrie Meij 
(44 jaar bestuurslid en ex vice-voorzitter) een onderscheiding gegeven voor zijn inzet voor 
onze stichting. Joop de Vaal heeft aangegeven uit het bestuur van onze optocht te gaan, 
maar zal op de achtergrond nog actief blijven. 

• Onze stichting bestaat uit alleen maar vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: 
Sander Joosten (voorzitter) 
Rogier Uijen (vice-voorzitter) 
Cilvie Steehouder (secretaris) 
Marleen Heemstra (penningmeester) 

  Teun de Boer, Ilse Huilmand, Bonno Jacobs en Sammy Selbach (bestuursleden) 
 

Lijkt het u leuk om mee te helpen met de organisatie van de optocht? Meldt u bij een van ons of 
stuur een mailtje via onze website. Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 

Rozen-Maôndagoptocht in Beek:       kom kijken of doe mee!! 
Graag zien wij u tijdens de 46e editie van onze Regionale 

Rozen-Maôndagoptocht op Carnavalsmaandag 24 februari 2020 !!!!! 
 
Met carnavaleske groet,         
Stg. Rozen-Maôndag Beek-Berg en Dal          
www.rozenmaondag.nl 
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Boerenbruidspaar 2022: 
Patrick en Daphne Baron 
 

Het was al lange tijd aan het broeien, maar in november 
2021 werd het dan een feit: Wij, Boer Patrick en Boerin 
Daphne zouden een week voor de carnaval 2022 in het  
onechte huwelijksbootje stappen. 

 
Er werd druk en gezellig overlegd met de 
Boerenbruulofcommissie. Wat een feest was dat. Claas 
wist als geen ander wat er allemaal moest gebeuren, 
Jurgen ordende de boel, Noud sloot naadloos aan en 
notuleerde alles en Cilvie toonde haar 
beroepsvaardigheden. 

 
Eerst moesten er foto’s gemaakt worden bij Henk Kroes 
op de boerderij; dat was echt een beleving. En 
nogmaals onze hartelijk dank aan Henk voor de 
gastvrijheid die we daar genoten hebben! De foto’s 
waren dankzij onze vriend Bart prachtig geworden en 
konden goed gebruikt  

worden om iets leuks van te maken. Ook daarvoor nogmaals onze hartelijke dank! 
 
Ik (Patrick) ging aan de slag met mijn Kakhiels: oh wat had ik een schik. Daphne ging aan de slag 
om voor iedereen kleding, schoenen en spullen te regelen, de uitnodigingen te maken en alles wat 
er nog meer geregeld moest worden: ook zij was in haar hum. Dit alles kon zij niet zonder Mariska 
en Karin als ceremoniemeesteressen. 
 
Maar toen alles in kannen en kruiken leek, kwam het bericht dat de carnaval niet door kon gaan 
vanwege de coronapandemie. Wat een domper was dat: de modder zakte onder onze laarzen 
vandaan… 
Maar wat dan te doen met de boerenbruulof? Minder gasten? Anderhalve meter afstand? Andere 
ruimte? Ander moment? Wat is wijsheid? 
Dan maar weer vergaderen: dat was geen straf! Maar wat kun je voorbereiden als je niet weet of 
iets wel of niet doorgaat? ‘De beste organisatie is improvisatie’, luidt het bij de Cavalieren, dus dat 
zou wel goed komen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto: Henk Baron 

Foto: Henk Baron 
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Uiteindelijk met Rob Jansen afgesproken dat we in april de boel toch door lieten gaan; mits de regels het 
toe zouden laten. Spannende en onzekere tijden volgden, maar jawel, het groene licht kwam! En de 
boerenbruulof kon en mocht gehouden worden in zaal ’t  Spijker op 9 april! Wat waren we blij met Rob 
die goed meedacht, want het boerenfeestmaal werd aangepast naar de tijd van het jaar. Geen stamppot, 
maar Boeren Hamburger met friet: geweldig! 
Een week voordat het feest zou beginnen werd boerin Daphne verrast door de boeren-Raad van Elfjes; 
zij werd meegenomen naar een echte boerderij in Leuth en mocht daar de koeien melken en andere 
hand- en spandiensten verrichten: een boerenmeisjesdroom kwam uit. Ik bleef natuurlijk op het erf om 
de jongelingen te verzorgen en het gras voor ieders voeten weg te maaien. 
 
De avond voor de grote dag begon het huis te trillen. Angstig kroop ik achter Daphne en verzocht haar 
om te gaan kijken wat er aan hand was: het bleek dat een enorme tractor een nog grotere baal stro voor 
het huis had gedeponeerd; De boeren Raad van Elfjes had het verder aangekleed met gezellige boeren 
accessoires. Het werd een prachtplek om als boerenbruidspaar de nacht door te brengen! 
 
Zaterdag 9 april: de grote dag was aangebroken! Al vroeg waren wij uit de veren om ons gereed te maken 
voor het feest. Niet wetende dat nog eerder al een hele club mensen bezig was geweest om zaal het 
Spijker en Café Sous Les Eglises te versieren met zelf gerooide groenten, mooie tafelkleedjes, plantjes 
en leuke boeren gadgets: prachtig! Hulde en dank voor deze club, die er geheel belangeloos een prachtig 
en sfeervolle boerenfeestomgeving van hebben gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen verzamelen in Sous, de statiefoto’s (door Herman Leensen en Henk Baron) en de traditionele 
rondgang door het dorp van Sous naar ’t Spijker onder muzikale begeleiding van KNA-galm: een hele 
bijzondere ervaring! 
De Boerenband bestaande uit René, Marc, Noud en Sammy zorgden voor de muzikale sfeer tijdens de 
ceremonie. Wat een verrassing en gezelligheid!  
Bonno lulde alles aan elkaar als ambtenaar van de boeren-burgerlijke stand, dominee Jacobs, viroloog 
en boerenambtenaar. Zijn eerste optreden als zodanig, maar wat een knaller was dat! 
Menig Beekenees en Beekenaar werd door de mangel gehaald in lied en in spraak. Onder andere het 
vorige boerenbruidspaar, Johan -kan geen corona krijgen- Tiesnitsch, Heinz (natuurlijk) en de appjes van 
Peter Post. Onze vrienden hadden ook nog een en ander op beeld in elkaar gezet wat hebben we 
gelachen en genoten!  
 
Wij werden ook niet ontzien door dominee Jacobs (ik enigszins nog wel). Van ‘Doe dat nou niet’ tot de 
meest schaamteloze moppen over oma. Alles kwam voorbij! Uiteindelijk werd de huwelijksceremonie 
ingezet. Op de woorden ‘Patrick neemt gij… Daphne neemt gij…’, zeiden wij zonder twijfel JA! Daarna 
gingen we nog even door in Café Janssen voor de receptie en om nog even te dansen op wat 
boerenmuziekklanken. 
 
Wij hebben genoten van iedereen die het feest voor ons geregeld heeft, heeft meegedacht, meegehuild, 
meegelachen, meegezongen en mee gefeest en willen iedereen daarvoor bedanken! 
 
Het was een dag om nooit te vergeten! 
Liefs Patrick en Daphne 

  

Foto: Henk Baron 
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Boerenbruiloft 2023 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul draagt het Beekse carnaval al jaren een warm hart toe. U kent hem vast ook als Prins Paul d'n 
Euro. Maar Paul is meer dan een prins, hij is een groot Cavalier. Zo levert of heeft hij vele 
inspanningen geleverd, bij de programmacommissie, de dansgarde, de boerenbruiloft, het bestuur 
en ga zo maar door.   
Paul heeft tevens een grote liefde voor het podium. Hier komen zijn kwaliteiten volledig tot zijn recht. 
In vele legendarische optredens heeft hij een hand gehad. Weet u bijvoorbeeld nog de Fox van Goet 
Faudt? Of zijn verslagen als razende reporter waar hij Dries van Agt nog eens voor de camera kreeg. 
Ook heeft Paul samen met zijn vriend Marc Arts jarenlang de rol van ambtenaar van de burgerlijke 
stand vervuld bij de Boerenbruiloft. Paul is een veelzijdig figuur die met zijn aimabele karakter een 
verrijking is voor ons dorp.  
  
Hij staat ook bekend om zijn goede smaak voor schone vrouwen. Dat zien we dan weer terug in 
Hanneke. Deze charmante schone dame laat menig mannenhart harder kloppen.   
In het dagelijkse leven is Hanneke pedicure. En dat is met die Beekse boeren niet altijd een 
sinecure. Maar met haar goede zorgen kunnen wij Beekse mennekes met beide poten in de klei 
blijven staan.   
Hanneke staat er verder om bekend een heks te zijn. Maar dan in de goede zin van het woord. 
Hanneke is namelijk een van de Beekse Heksen die o.a. de aankleding verzorgt van onze 
feestavonden. Een club van lieftallige dames die op de achtergrond bergen werk verzet.  
  
Samen met hun grote schare kinderen leven zij al jaren vrij en blij in ons mooie Beek en zijn zij 
vertrouwde gezichten binnen onze mooie gemeenschap. Met dit stel wordt het dan ook een 
prachtige en vooral zeer gezellige dag. Op zaterdag 11 februari a.s. zullen zij met een bonte stoet 
aan familie, vrienden en vriendinnen vertrekken richting de boerenschuur van 't Spijker. Daar 
zullen zij hartelijk welkom geheten door onze ambtenaar in de burgerlijke stand Rabbijn Jacobs. Ja 
mensen, na een fantastisch debuut vorig jaar, gaat hij ons weer vermaken met zijn humorvolle kijk 
op het leven. Hij is in de tussentijd wel van zijn geloof gevallen. Vorig jaar was hij nog dominee. 
Nou ja, in basis verkondigen alle geloven hetzelfde doel, namelijk liefde en vrede. Dus de 
boodschap heeft weliswaar een ander jasje maar is van gelijke aard. Onze verwachtingen zijn na 
afgelopen jaar hoog. Echter ons vertrouwen ook, dus dat komt helemaal goed.  
 
 
 
 

 

  

Beste Boeren en Boerinnen, 
 
Dit jaar hebben wij de grote eer u een prachtig 
boerenbruidspaar voor te stellen. Onze 
goede vriend Paul de Wijze en zijn lieftallige 
en schone verloofde Hanneke Bresser, zullen 
dit jaar in de onecht worden verbonden. Beide 
zijn veel vertegenwoordigd op de leuke en 
gezellige festiviteiten die ons dorpje rijk is.  
  
Paul is een boer die zijn school heeft 
afgemaakt. Hij mag dan ook de titel Drs. 
dragen. En nu denken al die F1-fans vast dat 
hij daarmee harder kan rijden. Maar nee, drs 
staat voor doctorandus. En wie Paul weleens 
heeft zien rijden in zijn lelijke eend, weet dat 
hij geen snelheidsduivel is.  Paul is drs. in de 
economie. Daarmee leer je hoe geld werkt. 
Dit heeft Paul ook in de praktijk gebracht. Met 
zijn uitzendbureau laat hij andere mensen 
werken voor zijn geld.   
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Ondersteund door nog meer boeren en buitenlui, zal 
rabbijn Jacobs ons boerenbruidspaar deze dag in ‘t 
onecht verbinden. Begeleidt door wat spraakwater 
zullen vele anekdotes over ons geliefde stel en ons 
prachtige dorpje worden opgerakeld. Van sommige 
verhalen was het waarschijnlijk de bedoeling dat deze 
in de vergetelheid 
der tijden terecht waren gekomen. 
   
Na de huwelijksinzegening hebben wij nog een zeer 
gezellige receptie in de nabijgelegen herberg van de 
familie Jansen. Tot in de kleine uurtjes zullen wij hier 
in gezelschap van de vele gasten van diverse 
pluimage lekker met de beentjes van de vloer gaan.  
 
Uiteraard vinden we het leuk als u ook komt 
meefeesten. Dus doe eens gek en trek uw sjieke 
boerenkloffie uit de mottenballen en meldt u voor wat 
toegangskaarten voor de bruiloft bij onze herbergier 't 
Spijker.   
De bruiloft start op 11 februari om 14:30 uur.  
  
 
Ook bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aansluitende receptie te komen binnenvallen. Deze 
start om circa 17:30 uur in café Jansen aan de Waterstraat.  
  
Tot dan! 

 
Groeten,  
De Boerenbruiloftcommissie der Cavalieren  
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Een oud-Prins memoreert zich suf: 
2. Prins Stephan de Bleker 

  
- Bleker wordt het nooit meer - 

 
Waar blijft de tijd! Alweer 27 jaar geleden dat ik Prins Carnaval was in de door mij geliefde 
Heksenketel. Een roerig jaar door het plotseling overlijden van mijn adjudant Jan Bakker. 
De president John Reijmers en page Isabelle op den Camp waren mijn steun en toeverlaat, wij 
hebben er samen met de adjudanten een onvergetelijk jaar van gemaakt. Maar, ik ben nu even 
vergeten wat het ook alweer was wat het onvergetelijk maakte… 
 
Je wordt door iedereen op handen gedragen, want “de Prins moet en moet het goed hebben”. En 
dat lukte! 
 
Een aantal jaar geleden werd het bekende eetcafé De Witte verbouwd tot Brasserie Charley. Tijdens 
de verbouwing werd mijn prinsenfoto gevonden achter de bar, terwijl ik destijds met name veelal 
voor de bar te vinden was. De foto lag ergens achter een bierfustje en inderdaad; probeer mij daar 
maar ‘ns weg te krijgen… 
Van de uitbaatster Romiley kreeg ik mijn foto terug en ik beleefde voor heel even opnieuw mijn 
geweldige prinsenjaar. 
O Temporis… 

 
De optocht tijdens Rozenmaôndag was voor mij en ik 
denk voor elke Prins het hoogtepunt. Ik werd gewikkeld 
in plastic, vanwege de hevige sneeuwval! Als sluitstuk 
van de optocht door de Heksenketel. 
 
Mijn buurtgenoten van de Blekershof hadden enorm 
uitgepakt en hadden mijn huis in het geheim 
indrukwekkend versierd. Ook mijn familie en vrienden 
maakte mijn jaar als prins zeer speciaal. Alles bij elkaar 
val je van de ene verrukking in de andere bewondering. 
Ik wilde overal bij zijn en overal van genieten.  
 
Toen dan ook op dinsdagavond de heks werd verbrand 
en de volgende dag de haringen waren gegeten in het 
Gemeentehuis, liep ik donderdag na de carnaval door 
mijn Blekershof en keek tevreden rond.  
Ook toen een jochie van 6 of 7 jaar naar mij toe liep en 
zei: “Goh Stephan wat ziet u bleek”,  
 
“Ja jochie, BLEKER zal het nooit meer worden”… 
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De lijst van eerdere Grutste Cavalieren: 
 
1988 Peter Arts     1999 Corrie Wentholt   2010 Guus Huilmand        
1989 Margot van Boldrik    2000 Vrijwilligers VVV Ubbergen 2011 George Felet    
1990 Benny Willems     2001 Annemarie Hendriks   2012 Els Damhuis-Leenders       
1991 Antoon Wiebe     2002 Loet van Sluis   2013 Jos Orval          
1992 Bets Maas-Arts     2003 Jan Engelen    2014 Rozen-Maôndag Comité   
1993 Ben Geutjes     2004 Wim van den Hof   2015 Martijn van den Hogen        
1994 Theo Maas     2005 Albert van Dorst  2016 Jo van Driel      
1995 Pastoor W. van Kessel    2006 Antoon Flintrop   2017 Dory Braam    
1996 Theo Wiellersen    2007 Albert de Witt    2018 Paul Wilbers          
1997 Diny Schoenmakers    2008 Wim Oosterhout  2019 Kalorama     
1998 De Bouwploeg BVC’12   2009 Janny van der Linden  2020 John Cremers 

Grutste Cavalier 2020:  John Cremers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnavalsvereniging De Cavalieren: 
 
Senator van 1998 tot september 2022 
Adjudant bij Prins Peter (d’n Keigoeie) Braam seizoen 2004-2005 
Boerenbruiloftpaar in 2007 
Adjudant bij Prins Jürgen (de Bonenteller) op Den Camp seizoen 2015-2016 
Hijzelf als Prins John de Feestneus seizoen 2011-2012  
Zitting nemende in diverse commissies binnen de Cavalieren waaronder de Snoepcommissie 
 
Schutterij BUB (Beek-Ubbergen-Berg en Dal) 
 
Bestuurslid van 1997 tot november 2021, waarvan voorzitter vanaf maart 2000 
Schutterskoning BUB in 2005 
Grenslandkoning in 2006 
Keizer BUB van 2017 tot 2022 
Onderscheiding in zilver van Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe ontvangen in juli 2022 
 
Stichting Rustenburgh 
 
Penningmeester sinds 2006 
 
Tot slot heeft John Cremers, vanwege het vervullen van diverse genoemde diensten, in september 
2020 een welverdiende Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. 
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!  
 
U kunt dus niet beweren dat onze Cavalieren geen vooruitziende blik hadden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Baron 

Foto: Henk Baron 

Vlak voordat corona uitbrak, hadden onze 
Cavalieren wederom en zonder enige 
moeite ook dat jaar de alweer 33e 
“Grutste Cavalier” mogen uitroepen.   
 
Het werd deze keer John Cremers die in 
verschillende functies en hoedanigheden 
onze Beekse gemeenschap had gediend. 
 
Hieronder volgen enkele 
wetenswaardigheden. 
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Stichting Rozenmaôndag 
 
 
 
Het heeft lang moeten duren, maar na twee jaar organiseert Stichting Rozenmaôndag de 47e 
editie van de Rozenmaôndag Optocht door de ‘Heksenketel’ in Beek! 
 
 
Eindelijk weer een optocht 
Door de coronapandemie heeft er veel in ons leven stilgestaan, waaronder het carnavalsfeest. 
Hoewel wij als stichting steeds geprobeerd hebben om te zoeken naar een mogelijkheid om de 
optocht te organiseren, was het uiteindelijk niet verantwoord om deze de afgelopen 2 jaar door te 
laten gaan. In plaats daarvan hadden we samen met CV de Cavalieren en de Beekse Heksen een 
prachtige etalage ingericht in Hotel ’t Spijker, waar wandelaars zelf (in optocht – maar op 
anderhalvemeter afstand) langs konden lopen om de Beekse carnavalscultuur te bewonderen.  
Inmiddels zien de vooruitzichten er bijzonder rooskleurig uit en zijn wij er zeker van dat er dit seizoen 
weer een prachtige optocht door de Heksenketel zal trekken. Het belooft een ‘Frolijk’ feest te worden! 
 
Bij de laatste editie van de Rozenmaôndagoptocht hadden wij ons parcours omgedraaid. Na lang 
wikken en wegen leek ons dit dé manier om de optocht fris en levendig te houden, voor zowel de 
deelnemers als de toeschouwers. Dit is ons en het merendeel van de deelnemers goed bevallen, 
dus het is een blijvertje. 
 
Dit betekent dat de optocht start vanaf t-splitsing Kwartelstraat/Bongerdstraat en eindigt bij de t-
splitsing Rijksstraatweg/Verbindingsweg. Het opstellen van de wagens zal plaatsvinden op de 
Bongerdstraat en de Waterstraat. Zo eindigt de optocht op het hoogtepunt, op de plek waar dikwijls 
de meeste toeschouwers staan, ter hoogte van Hotel ’t Spijker en café Sous les Eglises. De 
deelnemers en toeschouwers kunnen dan snel naar de prijsuitreiking voor Hotel ’t Spijker en in 
polonaise door hossen naar de feesttent op de Kerkberg! 
 
Kijken… of meedoen? 
Komt u kijken? Of doet u mee? Neem voor alle informatie omtrent deelname, de gewijzigde route en 
andere belangrijke zaken omtrent de optocht eens een kijkje op www.rozenmaondag.nl. Of kijk op 
onze Facebookpagina (zoek op Rozen-Maôndag Optocht en volg ons!). 
 
Jaarlijks komen duizenden bezoekers naar de Rozenmaôndag Optocht in Beek. Met deelnemers uit 
alle windstreken van de regio mogen wij ons met trots de grootste regionale praalwagenoptocht van 
Gelderland noemen! Ook voor de Prins die wij tijdens de optocht extra in het zonnetje zetten is het 
zicht op zoveel mogelijk toeschouwers en deelnemers een ware adrenalinekick. Dit jaar is Prins 
Frans de Frolijke het sluitstuk van de optocht! Hij mag deze editie van de optocht samen met zijn 
pages Laura en Lisan en zijn adjudanten Dandy en Huub vanaf de wagen gaan meemaken. En hij 
zorgt natuurlijk na afloop voor de prijsuitreiking! 
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Nog even alle belangrijke informatie en wat leuke nieuwtjes op een rij… 

• Op maandag 20 februari gaat om 14.00 uur onze optocht van start! 
• Het aantal prijzen voor Carnavalswagens staat op 8 en de 1e prijs is maar liefst € 500,- !  

Voor de categorie groepen zijn er 3 prijzen en de duo’s/individuelen verdelen nog eens 2 
prijzen. 

• De prijsuitreiking vindt ook dit jaar plaats in het epicentrum van de optocht: de 
Rijksstraatweg ter hoogte van Hotel ’t Spijker en Café Sous Les Eglises. LET OP! Door het 
draaien van de optocht zal deze sneller gaan plaatsvinden dan je gewend bent! Blijf dus 
lekker hossen en zwieren op straat, de dweilkapellen maken hier al jarenlang sfeer! 

• De optocht heeft in 2023 weer twee presentatoren! Bonno en Teun zullen als duo de 
optocht vocaal gaan ondersteunen. 

• Je kunt alle informatie over de optocht en informatie over het inschrijven terugvinden op 
onze website: www.rozenmaondag.nl 

• We zijn er ook op Facebook. Hier vind je in aanloop naar de optocht informatie over 
inschrijving, weersvoorspellingen, voorbereidingen, parkeren en zie je als eerste foto’s. Zo 
ben je natuurlijk nóg sneller op de hoogte! 

• Onze sponsoren zijn wij heel dankbaar; zij maken de optocht mede mogelijk. Als carnaval 
dichterbij komt, herkent u een sponsor gemakkelijk aan een sponsorplaat in de etalage van 
de winkel of op het raam! Zij zijn voorafgaand aan de optocht ook duidelijk te horen door de 
straten van Beek via de grote luidsprekers in het dorp. 

• Onze stichting bestaat uit alleen maar vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: 
Rogier Uijen (voorzitter) 
Sander Joosten (vice-voorzitter) 
Cilvie Steehouder (secretaris) 
Maikel Zomers (penningmeester) 
Bonno Jacobs, Sammy Selbach, Ilse Huilmand en Teun de Boer (bestuursleden) 

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de organisatie van de optocht? Meld je bij een van ons 
of stuur een mailtje via onze website. Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. 
 

Rozenmaôndag Optocht in Beek:       Kom kijken of doe mee!! 
Graag zien wij u tijdens de 47e editie van onze Regionale 

Rozenmaôndag optocht op Carnavalsmaandag 20 februari 2023 !!!!! 
 

- www.rozenmaondag.nl - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Foto: Henk Baron 
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Zonder uitkijktoren is het  

carnaval voor Beek verloren 
Elk jaar zo tegen oktober blijf ik een maandje thuis. Zit ik 's avonds naast de telefoon te wachten 
totdat hij belt om te vragen of ik weer een stukkie wil schrijven voor de carnavalskrant. Vroeger belde 
Loet van Sluis, maar de laatste jaren was het Bart Huilmand. Net zomin als je nee kon zeggen tegen 
Loet, kon je nee zeggen tegen Bart. 

Maar dit keer belde Bart niet. Ik begon me al licht ongerust te maken, totdat dan toch de telefoon 
ging en dit keer John de Flierefluiter, in het dagelijks leven ook bekend onder de naam Reijmers, 
belde. John doet tegenwoordig de Carnavalskrant of helpt in ieder geval mee. 

Nu moet u weten dat John en ik samen in de klas hebben gezeten. Hij gratis en ik voor niks, maar 
het schept een band als je beiden het antwoord op een vraag van toenmalig hoofd der school Billie 
van Hees niet wist. Toen deze geboren pedagoog ging hemelen stond op zijn grafsteen de tekst 
‘een hart en twee handen hebben opgehouden te slaan'. Dan weet u het wel. John kreeg vaak een 
knal voor zij harses en ik ook. Zijn we er slechter van geworden? John in ieder geval niet, want die 
is inmiddels beschermheer van schutterij BUB en grootvorst van de carnavalsvereniging en dat 
kunnen weinigen hem nazeggen. 

Met de huidige prins, Frans de Frolijke, heb ik ook al zo’n lange band. Die dateert van de tijd dat 
Frans als jong pliesiebroekie in Beek kwam wonen en 's avonds wel eens aanschoof aan de bar van 
café De Witte. Van het een kwam het ander en anno 2022 speelt Frans basschuiftrombone bij 
harmonie KNA en vandaar ook zijn motto: ‘Laat mij maar schuiven en schuif lekker aan!’ 

Frans staat mooi op de staatsiefoto van De Cavalieren die op de trappen van de kerk is genomen, 
maar, eerlijk is eerlijk: wie staat daar midden op die foto het beeld te domineren? Juist. Dandy 
Theunissen. Dandy was ooit mijn buurjongen en, het zal wel vaker gebeurd zijn, maar hij brak het 
laatste taboe door samen met zijn vader Marcel, befaamd grote tromslager en lolbroek eerste klas, 
op de prinsentoto te gaan staan. Ik ging voor Dandy en mijn dochters ook, maar hij werd het niet. 
 
En drie rijen achter Dandy, ja, daar staat Lotte van Benthum, een van de Beekse Robijntjes. Lotte 
richtte samen met Ilse van het Erve, Cilvie Steehouder en Sammy Selbach in 2019 dit intussen flink 
gegroeide parelende gezelschap op en je zag De Cavalieren, tot dan toe toch een mannenbolwerk, 
meteen opfleuren. Hoe ze aan de naam Robijntjes komen? De kleur van de Cavalieren is 
bordeauxrood. Robijnen zijn dat ook. Beek heeft een verleden als wasserijdorp. Wassen. Robijntje. 
Voelt u 'm? 

Wie niet op die foto staat is Ben 'de rooie’ van Eck. Toch 
wil ik hem even noemen, want zonder Ben zouden wij 
nu niet meer weten dat er in Beek ooit een uitkijktoren 
(55555) heeft gestaan. Indachtig het motto van prins 
Rudie II (2008) : 'Zonder uitkijktoren is het carnaval voor 
Beek verloren’. 

Maar zover is het nog niet.  

Veel plezier en een driewerf alaaf. 

Thed Maas 
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voor onbepaalde tijd ging. Nou, daar had ik in mijn enthousiasme dus mooi even overheen 
gelezen. 

Terugkijkend op het laatste ‘echte’ carnaval, ben ik vooral dankbaar voor de mooie momenten 
die ik mee heb mogen maken.  
Op de eerste plaats vond ik het geweldig dat mijn dochter Kiki samen met Maud in hetzelfde 
seizoen jeugdpages mochten zijn van Jeugdprins Karsten de Vrolijke! Een geweldig leuk 
Jeugdkabinet! 
 
 

 

Prins Joost  
den Draaijer,  
Oud-Prins der Cavalieren 
“Ga met Carnaval lekker uit je plaat” 
 
Terwijl ik met weemoed terug zit te bladeren in de 
Cavalieren krant van 2019/2020 stuitte ik op de 
profetische woorden van onze burgervader. Hij haalde 
mijn alias uit vervlogen tijden aan: DJ Afgelast. 
Volgens onze burgervader voorspelde het niet veel 
goeds, al hoopte hij het tegenovergestelde. Nou… Het 
bleek een bijzonder (lang) seizoen. 
 
Doordat ‘bepaalde omstandigheden’ ervoor gezorgd 
hebben dat mijn seizoen maar niet ten einde kwam, 
werd er nog geopperd om mij dan maar door te laten 
gaan als Prins Joost den Doordraaijer. Trouwen… Bij 
het wat nauwkeuriger teruglezen van het PCdC 
(Prinsen Contract der Cavalieren) bleek in de 
piepkleine lettertjes te staan dat het om een contract  
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Ik heb enorm genoten van de zittingsavond in de tent, waar ik verrast werd met vele mooie 
optredens van onder andere het Kabinet, mijn vader en zeker niet te vergeten de Joostie Band 
waarbij ik op het eind toch wel een klein traantje weg moest pinken. Kiki… Bedankt, ik had mezelf 
nog zo beloofd niet te …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben als kabinet talloze feesten en recepties bezocht. Het was altijd en overal feest! Mede 
door de goodiebags die pages Ilse en Lotte meebrachten naar menig proclamatie of zitting. Het was 
altijd weer een verrassing wat er uit het tasje tevoorschijn kwam, maar een paar partypoppers 
ontbraken nooit! Oh, en ik ben ergens mijn bierbelletje verloren… Mag ik een nieuwe? Mijn 
doorgewinterde adjudanten Claas en Vincent hebben mij (bijna) geen enkel moment droog laten 
staan. Jullie dansje met de pages was le-gen-darisch, die zou ik graag nog eens terugzien, en wel 
met lift!  
 
Ik wil speciaal President Jürgen bedanken, die zijn taak als president ‘met verve’ heeft uitgevoerd. 
Alles was tot in de puntjes geregeld. Van agenda tot vervoer tot in de late uurtjes.  
 
Kabinet, bedankt!! 
 
Als Dorstlustige heb ik helaas ook een aantal dingen moeten missen.  
Onze eigen Rozenmaôndag optocht, die voor het eerst in plaats van links naar rechts, van rechts 
naar links door het dorp trok, maar die door het slechte weer toch wel een beetje in het water viel. 
En waar we als verzopen katten van de wagen kwamen. De Elfjes, die tijd noch moeite hadden 
bespaard met het creëren van hun prachtige kleurenwaaijer jurken, kwamen gehavend aan bij de 
eindstreep. Ik heb jullie gelukkig nog in volle glorie mogen aanschouwen en het zag er ge-wel-dig 
uit! Eenmaal aangekomen in de feesttent maakte de grote dampende massa onder leiding van de 
band Starstruck alles weer helemaal goed! 
 
De optocht in Kranenburg werd helaas door het slechte weer ‘Afgelast’, maar ook dat mocht de pret 
niet drukken. We hebben alsnog een mooi feestje gevierd bij ‘Dikke Willy’. Ook de verlichte 
optochten in Millingen en Groesbeek vielen weg. De lichtjes konden helaas niet ontstoken worden 
en het bleef er angstvallig donker. Toch jammer van alle tijd en moeite die er in de wagens en 
loopgroepen is gestoken! 
  
 
 

  

Foto: Henk Baron 
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En dan het seizoen 2020/2021… Wat zullen we daar over zeggen? Het door Bart en Mark (in 
samenwerking met de Beekse Robijntjes, de Cavalieren en CV Mag Door de Beugel) speciaal 
gebrouwen Narrengoud bier was een heerlijke traktatie tijdens een carnaval die helaas niet mocht 
zijn. De carnavalstentoonstelling bij ’t Spijker was prachtig… Ik weet nog dat ik dacht: zullen we 
de volgende keer maar weer ‘gewoon’ carnaval vieren?  
 
Maar tot onze grote teleurstelling werd de Prinsenproclamatie, en dus de bekendmaking van de 
nieuwe Dorstlustige hoogheid voor het seizoen 2021/2022 één dag van tevoren door een nieuwe 
lockdown wederom onmogelijk gemaakt.    
 
 Het carnaval in 2022 hebben we gelukkig nog 
wel in afgeslankte vorm kunnen vieren. Ik vond 
het een eer om voor de tweede maal de heks te 
mogen hijsen en te verbranden. 
Maar aan alles komt een eind, en is mijn dorst 
na 3 bijzondere jaren ondertussen wel een 
beetje gelest. Ik wens Prins Frans de Frolijke 
(Lees Prins Frans de Ferlosser) in ieder geval 
heel veel feestvreugde toe! 
 
Ik wil bij deze nog speciale dank uitspreken aan 
mijn gezin. Zonder jullie steun en goede zorgen 
had ik dit niet kunnen doen! 
 
 
Driemaal Alaaf! 
 
Oud-Prins Joost Den Draaijer 
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Een oud-Prins memoreert zich suf: 
3. Prins Willem punt nl 

 

- Veder en lichter – 

Lichtjesoptocht 11-11-11 
Eén keer in de honderd jaar is het de elfde van de elfde van de elfde. 
 
Een lichtjesoptocht op mijn laatste dag als Prins. Piet Paulusma is in Beek en vertelt dat het 11 
graden zal worden! Op de wagen door de donkere straten van Beek ziet het zwart van de mensen, 
die staan voor met lichtjes versierde huizen. Voor mij uit gaat een stoet van 26 wagens en groepen 
die er allen prachtig uitzien!  Honderden kinderen en hun ouders zijn voorop gegaan met een lichtje 
of lampionnetje. Er klinkt feest over de Rijksstraatweg en het ziet steeds zwarter van de mensen.      
De prinsenwagen nadert Sous les Eglises en we komen bijna niet meer door de feestende 
mensenmassa. Uit de boxen langs de straat klinkt “Ratata” en de sfeer is geweldig. Naar dit moment 
heb ik een half jaar toegeleefd, ik krijg het er warm van. Achter mij rijdt de Zomerkoningin uit 
Rotterdam in alle pracht en praal. Enkele minuten later zal ik bij haar op de wagen klimmen. Dat is 
zelfs in Rotterdam nog nooit vertoond. Zo'n moment is niet snel te evenaren en blijft mij altijd bij. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee tips van de Prins 
Even oppassen met het scepter zwaaien. Die scepter is heel erg lekker om mee te zwaaien, maar 
dat heeft ook zijn gevaren. Zo moet een Prins in de gaten houden dat er niet een mobieltje in de 
broekzak zit tijdens het enthousiaste zwaaien. Het is gebleken dat slechts een kleine tik nodig voor 
een flinke barst in het scherm. Een tweede tip geldt voor de veren. Altijd even goed in de gaten 
houden als je bijvoorbeeld van het toilet komt, dat je de deur niet te snel dicht laat vallen. Het 
overkwam mij dat ik al weer middenin de zaal stond en iedereen mij stond aan te kijken. Toen ik 
richting de deur keek, zag ik daar veren geklemd tussen de deur zitten. Mijn steek bleek vederloos. 
Een bijzonder moment.   
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Het Broederschap der Oud-Prinsen 
 
 

doordraaien - Werkwoord 
1. (inerg) door blijven gaan met draaien. 
2. (ov) bij gebrek aan kopers op een veiling planten, bloemen, groente en fruit ter vernietiging vrijgeven. 
3. ergatief (figuurlijk) gek worden lees overspannen raken. 
 
Het is al enige tijd geleden dat Prins Joost den Draaijer zijn scepter over het dorp heeft doen 
zwaaien. Om u als lezer weer een goed beeld van deze unieke persoon te geven, gaan wij terug 
naar het prinsenjaar 2019-2020. Een jaar waar nog niet zoveel aan de hand was. Zoals in november 
2019, waarbij het kabinet van Trump het akkoord van Parijs opzegt. Of in december 2019, waar de 
Nederlandse kickbokser Rico Verhoeven wereldkampioen kickboksen blijft in het zwaargewicht bij 
Glory. Zijn tegenstander Badr Hari moest het gevecht opgeven wegens een blessure.  

Er werd in het jaar 2020 een prachtig carnaval gevierd met Joost en zijn kabinet voorop in een 
stomende feesttent na een regenachtige Rozenmaôndagoptocht waar de dauw (of zweet?)druppels 
van het tentdoek op het plafond in het schuimende bier viel. Lachen, gieren en brullen. Dansen op 
de feestmuziek in de tent. Een fenomeen waar iedereen zichzelf is en de fazantenveren boven de 
menigte uitsteken. En nog belangrijker: geen zorgen voor morgen. Op dinsdag 25 februari 2020 
werd de heks verbrand en was Joost den Draaijer definitief uitgedraaid. Hij kon opgenomen worden 
in het broederschap der Oud-Prinsen. Of toch niet? 

“27 februari 2020- Officieel wordt voor het eerst bij een persoon in Nederland de ziekte COVID-19 
vastgesteld.”  

“12 maart 2020- Nederland gaat in lockdown vanwege COVID-19” 

… en de rest kunt u zelf nog wel herinneren.  

Wie was deze prins ook alweer? 
Prins Joost den Draaijer oftewel ‘DJ Afgelast’, een man die door menig criticus wordt bestempeld 
als één van de meest invloedrijke acts in de HipHop & Deephouse muziek ooit. Een DJ waar zelfs 
Daft Punk zijn diepste respect voor heeft! Schilder in hart en nieren waar elk monumentaal pand in 
Beek nat van wordt.   
 
Door blijven gaan met draaien 
Zijn DJ-naam ‘DJ afgelast’ is een kleine contradictie met zijn prinsenjaar of moeten wij jaren zeggen? 
Afgelasten heeft Joost de afgelopen jaren niet gedaan. Hij ging van DJ Afgelast naar de 
langstzittende prins ooit. Ondanks meerdere pogingen om af te treden heeft de Nederlandse 
regering toch doen besluiten om Joost maar weer eens stevig in zijn prinsenrol te zetten. Alhoewel 
alle festivals en feesten waren afgelast, kon Joost zijn ceremoniële taak als prins gewoon 
voortzetten. 
 
“12 November 2021 (de dag voor de proclamatie)- De Nederlandse regering scherpt de corona 
maatregelen aan: Restaurants en cafés open tot 20:00 uur coronatoegangsbewijs en een vaste 
zitplaats is verplicht.”  
 
En dat terwijl de huidige prins stond te trappelen om geproclameerd te worden. De Robijntjes, 
Senaat en de Heksen de zaal in het Kulturhus in gereedheid aan het brengen waren. En Joost nog 
een laatste keer in de spiegel keek, om daarna de fazantenveren en scepter in te leveren. De 
Nederlandse regering zorgde ervoor dat Joost toch nog even mocht doordraaien. Dus hup, veren 
terug in de steek en de scepter weer stevig in zijn hand. Ach, met de lockdowns en het volgende 
carnavalsfeest dat waarschijnlijk niet doorgaat, zullen de officiële taken wel meevallen. Of toch niet? 
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“25 februari 2022 (dag voor carnaval)- Nederland laat de coronamaatregelen los: Normale openingstijden, 
einde anderhalve meter afstandsregel en coronatoegangsbewijs vervalt.”  

Juist, blijven doordraaien in een alternatief carnaval. De Beekse gemeenschap en Martijn van Café 
Sous les Eglises heeft alle zeilen bijgezet om een dag van tevoren een fantastisch programma in 
elkaar te zetten. Om er van zaterdag tot en met maandag een geweldig feest van te maken. En welja 
uiteraard met Joost en zijn kabinet voorop. De Heks mocht weer gehesen worden. Wederom weer 
een mooie toespraak van Joost. Joost en zijn kabinet in het middelpunt van de aandacht. En na alle 
festiviteiten waarop de heks in het bijzijn van de prins ook verbrand werd. Wat een mooi carnaval!  
 
“Kom mee mijn warme broeders, er komt een broeder bij!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prins Joost draait door of toch niet?  
U kunt zich als lezer wel voorstellen hoe Prins Joost zich heeft moeten voelen. Alle onwetendheid 
vergt toch zeker een mate van flexibiliteit als persoon. Overspannen heeft het broederschap Prins 
Joost nog niet gezien. Joost leek zichzelf wel te conformeren aan deze toch wel eeuwigdurend 
lijkende rol. Maar gelukkig kwam aan dit alles op 13 november 2022 een einde. De nieuwe prins is 
geproclameerd en Joost is (eindelijk) toegetreden tot het illustere gezelschap van de Broederschap 
der Oud-Prinsen der Cavalieren. 
 
“Broeder Joost den Draaijer, welkom bij het Broederschap der Oud Prinsen. Wellicht zal dit tijdperk 
langer gaan duren dan jouw tijd als prins. Wij zijn trots dat wij de langstzittende prins (2019 – 2022) 
in ons midden hebben!”  
 
Een carnavaleske tijdlijn van de coronamaatregelen.  
Geschreven door Broeder ‘Niek der Beeksche Jung’ – Niek van het Erve  
 
Het Broederschap der Oud Prinsen wenst Prins Frans de Frolijke met pages Lisan & Laura, 
adjudanten Dandy & Huub en onze Broeder, tevens president Niek der Beeksche Jung een 
fantastisch jaar toe! 
 
En… Prins Frans de Frolijke: kom jij volgend jaar bij het broederschap?  
 
Bestuur Broederschap der Oud Prinsen 
Broeder Bart de Blauwe  
Broeder Heerlijck door de Beugel 
Broeder Niek der Beeksche Jung 
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Garde Beekse Heerlijckheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het verstrijken van de tijd steeds kleiner leken te worden. Wij wijten dat zelf aan de toch wel inferieure 
kwaliteit van de stof en te hoge wastemperaturen, maar critici beweren dat het ook te maken zou 
kunnen hebben met een gebrek aan (dans)beweging en de bourgondische levenswijze, die 
sommigen van ons voorstaan. Ik wil uw mening hierover absoluut niet beïnvloeden, vooral ook geen 
namen noemen en ook niet zeggen dat deze gewichtige gardisten veelal op de achterste rij te vinden 
zijn, maar laat deze beoordeling graag aan uw eigen fantasie (of aan het gezonde 
gezichtsvermogen) over.  
 

Toen de seinen begin 2022 dan eindelijk weer 
op groen gingen en Mark Rutte ons liet weten dat 
we “alle beperkingen konden laten varen”, 
hebben we ons ook geen moment bedacht en 
zijn we met vol enthousiasme aan de slag 
gegaan om tijdens de pronkzitting van november 
onze comeback te maken. Terugkijkend op onze 
boot-act meen ik nu te kunnen concluderen dat 
we de woorden van onze premier misschien wel 
erg letterlijk hebben genomen… 

 
Enfin, na die bewuste persconferentie in Den 
Haag werd er ook in Beek een spoedoverleg 
ingelast om in gepaste sfeer en op een 
vertrouwde locatie te vergaderen over onze act 
van het komende seizoen. Hiertoe werd het idee, 
dat eigenlijk bedoeld was voor het seizoen 
20/21, dankbaar van de plank gehaald.  

 
Dat daarmee een einde was gekomen aan onze 
verplichte winterslaap moge duidelijk zijn, maar 
voor de beeldvorming wil ik u toch even 
meenemen in onze voorbereidingen. 
 

De spanning hiervoor bleek gelukkig al snel ongegrond. Van een zoektocht kon ook niet echt 
gesproken worden, want al snel bleek dat er binnen onze gelederen meer dan genoeg mooie benen 
voorhanden waren. Het was – bij wijze van – dringen in de kast!  
 
 
 

  

Er waren eens…  
 
Deze woorden hebben de afgelopen jaren menig keer 
bij de garde door het hoofd gespookt.  
Wat hebben wij tijdens de coronapandemie onze 
optredens, wekelijkse oefensessies en uitstapjes 
gemist. Voor ons gevoel leek er geen einde te komen 
aan de verplichte pauze die het virus ons oplegde. 
 
In de praktijk betekende dit dat ons vaandel opgerold 
in de hoek van een kast stond, de gardejas in een 
kledingzak was weggestopt, de veren slap op de muts 
stonden en de rijbroek angstvallig werd behoed voor 
een verdere krimpsessie. Vooral dat laatste baarde 
sommigen van ons zorgen, omdat onze broeken met  
 



 

 - 69 - 

   De winnende diva’s van deze strijd heeft u 
tijdens de pronkzitting van november al kunnen 
zien. En u zult het met mij eens zijn: ze zijn er 
na de transformatie allemaal van opgeknapt. 
Voor EP schijnt dit in ieder geval reden genoeg 
te zijn geweest om hen te vragen voor een 
lady-shave reclame, die binnenkort in 
breedbeeld-formaat zal verschijnen. 
 
Hoe dan ook, bij het schrijven van dit stuk 
hebben we inmiddels alweer de nodige 
bijeenkomsten en optredens  gehad, waarbij 
veel is gedanst, het nodige is verorberd, maar 
vooral veel is gelachen.  
Daarnaast menen we uit de reacties op te 
kunnen maken dat ons plezier gelukkig ook 
vaak overslaat op het aanwezige publiek. 
Hierdoor hebben wij er des te meer zin in om 
er samen met U, Prins Frans de Frolijke, zijn 
kabinet en de Cavalieren weer een grandioos 
en ouderwets gezellig carnaval in Beek van te 
maken, waarbij we onze beste, geschoren 
beentjes voor zullen zetten!  
 
 
Namens de Garde der Beekse Heerlijckheden, 
De vaandeldrager  
 

Foto: Henk Baron 
Foto: Henk Baron 
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Herriemonie KNA-galm 
Fanfare word je ziek, van Harmonie 

 

 
 
 
Als woorden tekortschieten, begint altijd de muziek. Sommige dingen, daar zijn geen woorden voor. 
Zoals ronddobberen op zee zonder koers, als een echte zeeman. Je weet waar je vandaan komt, 
maar niet waar je heen gaat. Het is een beetje varen op de achteruitkijkspiegel. Je ziet enkel die 
ultieme stip op de horizon, en je moet volhouden. Door weer en wind in je rubberboot. Totdat een 
piraat je boot kaapt, dan ben je samen en niet meer alleen.  
 
En dan ineens: “Alle Hens aan dek! Een lek in de boot… dat wordt dweilen… met de kraan open… 
En laat KNAgalm daar nou net in uitblinken! Het karakter van KNAgalm is haast in één zin uit te 
drukken. Daarvoor gaan we terg naar het Schlagerfestival van Wijchen in 2009. Dat werd gewonnen 
met het nummer ‘Dweilen met de kraan open’. In deze songtekst komt de ware aard van KNAgalm 
boven water.  “Dweilen met de kraan open, laat de tap maar doorlopen, want de fanfare van plezier, 
loopt niet op water, maar op bier.” 
 
Op water lopen is onmogelijk, maar toch blazen wij ons door het carnavalsseizoen heen met onze 
Ben (oet den Bergen) aan het roer. Hij zet altijd alle zeilen bij om met zoveel mogelijk muzikanten 
een spetterend repertoire in te studeren. Tweede stuurvrouw (geëmancipeerd als we zijn) is Inge. 
Zij legt met haar bariton een goede bodem in de muziek waar anderen blind op meevaren. Dan 
hebben we nog Jos duizendpoot Orval. Met zijn muzikale kennis weet hij iedereen weer in de juiste 
vaarrichting te krijgen. 
 
Dan is er Willem op sousafoon, onze rots in de branding. Stel je voor… de saxofoons en klarinetten 
als waterlelies die met veel gevoel op het water drijven. De trombones die zich als vissen in het 
water voelen en vrolijk rond de melodieën zwemmen. Als kwakende eenden laten de trompetten 
hun stem horen. En als we dan nog moesten roeien met de riemen die we hebben, dan gaan we 
voor de stokken van de slagwerkers.  
 
Een beeldspraak van heb ik jou daar, maar nog beter kun je eigenlijk iedere muzikant vergelijken 
met een druppel water. Alleen stelt het niet veel voor. Met z’n allen tegelijk op gepaste afstand is als 
een irritante regenbui die maar niet ophoudt. Maar… dicht op elkaar wordt het een prachtige zee 
waar de mooiste muziekgolven overheen gaan. En die zeeman en piraat die ronddobberen in dat 
lekke rubberbootje? Als het water ze tot de lippen staat, druipen ze vanzelf af.  
 

Moraal van het verhaal: KNAgalm 
verzorgt altijd graag een 
spetterend optreden tijdens het 
carnavalsseizoen. Ahoi! Hijs de 
zeilen en volle kracht vooruit! Wij 
hopen snel weer de juiste koers te 
varen. Om deze woorden kracht 
bij te zetten heeft KNAgalm 
besloten als echte vereniging 
door het leven te gaan. Daar 
willen we dit jaar graag op 
proosten met heel carnaval-
vierend Beek!  
Als slootnoot, niet vergeten: “de 
fanfare van plezier, loopt niet op 
water maar op bier”. 

 

 
 
 
 

  

Foto: Henk Baron 
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C.V. de Cavalieren introduceert Digitale agenda Beek Bruist 
 

Diverse mensen binnen de carnavalsvereniging de Cavalieren zijn druk geweest om een 
digitale agenda voor Beek en Bekenaren! 
Beek Bruist! 
Voor elke vereniging kan er een subgroep aangemaakt worden, waar de vereniging zelf met haar 
leden kan communiceren. 
Deze app genaamd Spond Bestaat uit 1 hoofdgroep (Beek Bruist) en diverse subgroepen denk 
hieraan C.V. De Cavalieren, BVC’12, KNA etc. 

Mocht jouw vereniging nog geen subgroep hebben stuur ons een berichtje en wij zorgen voor de 
subgroep. Meld je nu aan en blijf altijd op de hoogte van de activiteiten in de Heerlijckheid! 
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daar hebben Bart en Mark Huilmand hun steentje aan bij kunnen dragen. We nemen jullie graag 
meen in het verhaal rondom Narrengoud, het carnavalsbier uit de tijd dat er geen carnaval mocht 
zijn. 
 
Het is zaterdagochtend 10 oktober 2020 als mijn telefoon gaat. Mijn neef Mark belt. Dus ik neem op 
en na de koetjes en kalfjes komt hij ter zake: “Kunnen we met Mag door de Beugel niet een bier 
brouwen? We kunnen dit jaar helemaal niks doen aan carnaval. En hoe leuk zou het zijn om een 
bier te maken waarmee wij dan kunnen proosten op dat wat eigenlijk carnaval had moeten zijn?” 
Een vraag die mij meteen aan het denken zette. Want inderdaad, hoe leuk zou dat wel niet zijn!? 
Het idee voor een carnavalsbier zat al een tijdje in mijn hoofd. Het recept lag al klaar, de naam had 
ik al bedacht en een idee voor een etiket was er inmiddels ook al. Ik zocht alleen nog een goed 
moment. Dus het telefoontje van Mark kwam als geroepen! 
 
Mark en ik besloten het groots aan te pakken. Alle leden van de drie verenigingen moesten twee 
flessen krijgen. Want met één fles kan je niet proosten toch?  
Over de fles en het etiket waren we het snel eens: het moest een fles met een beugel worden en 
het etiket kreeg verwijzingen naar de drie verenigingen. Zo waren alle logo’s present, de kleuren van 
het etiket groen en rood en stond naast de naam en twee narren, de spreuk van onze oud grootvorst, 
mijnheer Albert van Dorst: “Het doel der Cavalieren, is onszelf en anderen plezieren, liefde kweken 
en vergaren, voor Beek en de Bekenaren” 

De eerste keer hebben wij gebrouwen op 11-11-2020. 
gestart om 11:11 uur.  En het brouwen verliep niet 
zonder slag of stoot. Het bier deed zijn naam eer aan en 
narde er flink op los. Van een kapotte ketel tot een lekke 
vergistingsemmer en van verkeerde flesjes tot 
ogenschijnlijk geen gisting. Het was een spannende 
periode. Maar alles kwam goed, het doel werd bereikt. 
De eerste fles werd geopend door Prins Joost den 
Draaijer op donderdag 11 februari in Cafe Sous les 
Eglises dat speciaal voor deze gelegenheid zijn deuren 
voor ons opende. En onder toeziend oog van de  

redacteur van De Gelderlander die gaande het proces lucht had gekregen van wat er in Beek in het 
vat zat. En opeens klopte alles: De “plop” van de beugel was mooi, de kleur was perfect en de smaak 
was goed. Het smaakte volgens Joost naar meer… 
 
Op zaterdag 13 februari 2021 zijn de flesjes aan iedereen uitgereikt. En ’s avonds kon er worden 
thuis geproost tijdens de online Carnavalsquiz van de Quiz Academy. De heksenketel kreeg dus 
toch haar carnaval. Maar dan wel anders… 
 
Ik vond het een heel bijzondere eer om dit bier voor Beek te mogen brouwen. Het was erg spannend 
dat ineens heel veel mensen ons bier zouden gaan drinken. Dat is toch wel iets even anders dan 
thuis je eigen biertje open trekken. En stiekem hoop ik nog op een vervolg, maar dan wel onder 
normale omstandigheden. Gewoon, schouder aan schouder proosten met Narrengoud op wederom 
een geweldig carnaval! 
 
Bart Huilmand 
 

 
 

Narrengoud  
Een speciaal bier, onder nóg 
specialere omstandigheden… 

Twee jaar geleden ontstond er in de heksenketel 
een idee. Een idee dat moest leiden tot 
verbroedering, saamhorigheid en gezelligheid. In 
een tijd dat de vlaggen er heel anders voor 
hingen, kon er tóch nog een beetje carnaval 
worden gevierd. Maar dan wel in het klein. En  
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      We bestaan 22 jaar! Wat gaan de jaren snel. Een  

vriendenclub die is uitgegroeid tot een volwaardige 
carnavalsvereniging.   

 
 
 
 
 
 
 
 

al snel al het water kwijt.  Maar ach,  ‘Water werkt, maar bier beter!’ 
 
Ik denk dat 2003 cruciaal is geweest voor de vereniging. We mochten vanaf dat jaar bouwen in de 
verwarmde hal bij de familie Bijl. Wat een super gezellige sfeer hing daar tijdens het bouwen! Ik zie nog 
iedereen gezellig een frietje eten rondom de papier-maché heks van Claas. Daar werd onze losse groep 
echt één club. 
De club groeide en daar waren ook nieuwe jonge leden (10 en 12 jaar) bij. Ik zie de nieuwe aanwinsten 
Huub en Bart nog zitten op hun zolderkamer. Heerlijk carnavalsmuziek luisterend in de groene Mag door de 
Beugel-polo. Eigenlijk niet vreemd, behalve dat het juni was… 

In 2004 wonnen we met onze wagen ‘Wordt ons dorpshuis een spookhuis?’ de eerste prijs! 
Met zowel het dorpshuis als met onze club is het gelukkig goed gekomen, hoewel we bijna 
niet waren gestart die Rozenmaôndag. Want toen we bij de familie Bijl naar buiten moesten 
rijden bleek de wagen veel te breed voor de oprit. Het vergde heel wat stuurmanskunsten om 
met ‘n centimeter speelruimte de wagen daadwerkelijk de weg op te krijgen, om daarna aan 
de start van de optocht te kunnen verschijnen. 
 
. 

 

 
 

geregeld. Bizar bij de optochten in Kranenburg, is het glas wat overal op de grond ligt. De kijkers langs de 
tocht gooien de lege schnapsflesjes massaal op de weg. In 2006 had de wagen als thema ‘Historisch Beek’. 
We bouwden vier oude Beekse panden op kleine wagentjes. Na de optocht in Kranenburg hadden alle vier 
de wagentjes lekke banden. 
 
Tijdens de kroegentocht van 2008 waren wij als vereniging onderdeel van de tocht. Wij hadden een tent op 
de Plataanstraat en waren de tweede kroeg. Na de kater van maandag snel de tent opbouwen, biertjes 
tappen en daarna weer heel snel afbreken zodat we nog aan konden sluiten bij kroeg nummer 3.  
 

In 2010 viel carnaval tegelijkertijd met Valentijnsdag. Wij hadden een 
zeer liefdevolle wagen mat cupido’s. Onze liefde ging ook richting C.V. 
De Cavalieren. Ze reden de optocht in Duitsland gebroederlijk mee op 
onze wagen. Dit keer was het de wagen van de Cavalieren die panne 
had in Kranenburg.  

 
In 2011 vierden wij, heel toepasselijk, 11 jaar feest! Het jaar waarin het 
bouwen erg bemoeilijkt werd door dikke lagen sneeuw. We bouwden in 
de Ooij samen met Beek de Gekstuh, met een vuurtje in de loods om 
het warm te krijgen. Het mocht de feestvreugde niet drukken in Beek. 
”Met MddB genieten we het meest, in Beek al elf jaar feest!” 

 
 

 
 
 

  

Alles is begonnen in 2002, met onze 
bouwlocatie achter de Trog. Bouwen ging in 
de kou en de verf bevroor op onze kwasten.  
Bovendien lag de lat hoog want we wilden 
de eerste carnavalswagen met stromend 
water zijn. Dat lukte. Maar doordat Beek 
best heuvelachtig is raakten, we onderweg     
al  
 

Ook in 2005 speelde een meet foutje ons parten. De wagen 
was nu in plaats van te breed namelijk te hoog. Het bleek dat 
hij niet onder het viaduct door kwam in Kranenburg. Dus met 
een stressend Zug-Komitee in onze nek werd in allerijl de 
wagen ingekort. 

 
Nu we het toch hebben over Duitsland; de optocht is daar altijd heel strak  
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Wij deden al 11 jaar mee met de optocht in Kranenburg, maar… Nog nooit een 
prijs. We hadden in 2012 een prachtige wagen met de Duitse bus 58. Inclusief een 
grote bewegende kraanvogel op het dak (Het symbool van Kranenburg). Waarom 
hadden we niks gewonnen? We gingen daarom bij het Zug-Komitee uitleg vragen. 
Ze waren heel verbaasd: er bleken geen prijzen te zijn in Duitsland! 

 
In 2013 waren er minder inschrijvingen bij de optocht in Beek. Wij wilden de 
Rozenmaôndag in Beek weer op de regionale kaart zetten. Dat is gelukt; wij 
hebben namelijk 11 wagens gebouwd en deze allemaal apart aangemeld: Beek 
had weer de grootste optocht in de regio. 

 
Er zijn in 22 jaar altijd belangrijke momenten die de voortgang van de vereniging bepalen. Zo’n punt is 
ook 2015. Nadat we al 3 jaar geen vaste bouwplek hadden en steeds buiten in weilanden of thuis bij 
leden moesten bouwen kwam in 2015 de mogelijkheid om bij Stal Ebbers te bouwen. Hierdoor kregen  

we weer één plek waar we gezamenlijk (droog) konden  
bouwen. Heel fijn. Goed voor de saamhorigheid!   
Dankjewel  Stal Ebbers  voor de afgelopen  jaren,   
hopelijk kunnen we van deze geweldige plek blijven  
genieten tijdens onze vele bouwuurtjes. 

 
Na 16 jaar carnaval vieren, hadden we in 2017 eindelijk het ‘perfecte pak’ 
bedacht. De groene Oscars. Een lekkere felle kleur, decoratief, 
kindvriendelijk, knuffelbaar en geen masker op zodat je goed bier kan 
drinken.  

 
Dat in 2019 Voorzitter Mark onze Prins van de Heksenketel mocht worden  

was een geweldig groen feest. Samen met Prins Heerlijck door de Beugel en zijn twee groene pages 
Laura en Lisan hebben we elke minuut genoten van de carnavalsdagen. Wat zijn er toch veel mooie 
feestjes in onze regio! We hebben in datzelfde jaar zowel de tweede prijs als de publieksprijs 
gewonnen! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mei 2022 is Mark Huilmand, na 22 jaar voorzitterschap, gepromoveerd tot Beugelmeester. Daarnaast 
is hij ook erelid geworden. In oktober hebben we dit uitgebreid gevierd. Lisan Hofmans zal de taken van 
voorzitter op zich nemen. Met Laura Frieling als vicevoorzitter aan haar zijde. Wat een eer om tijdens ons 
jubileumseizoen voorzitter te mogen zijn. We gaan er een extra feestelijk seizoen van maken. Met als 
hoogtepunt ons jubileumfeest op 13 januari. Vieren jullie carnaval en ons jubileum met ons mee?! 
 
Alaaf! 
 
Mark en Lisan  
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Heksentocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We sjouwden haar mee door het hele dorp; te beginnen bij café Jansen. In een stampvol café trapten 
we af met een carnavalsmuziekbingo. De winst? Heul veul shotjes. De sfeer zat er al lekker in toen het 
feestgedruis zich richting het Kulturhus begaf. Daar kreeg de heks lampjes om, want het werd donker. 
Zelfs over verkeersveiligheid was nagedacht.  
 
 
 

 

  

Nu bleek binnen een mum van tijd dat één van de senatoren in het complot van haar verdwijning zat. 
Met de nodige dreigementen werd ze uiteindelijk toch achter het kleine kerkje vandaan getoverd. En 
kon het ritueel beginnen. Eerst mochten de prinsen van onze zusterverenigingen uit Ooij en Berg en 
Dal hun 11-regelige afscheidsspeech houden. Beide verenigingen hadden een offer voor in het vuur 
meegebracht. En toen was het aan onze Prins Joost. Hij en Prins Karsten richtten zich tot de 
feestvierders en na de mooie woorden kregen zij de fakkel aangereikt. Ze staken de heks in lichterlaaie 
en gooiden hun handschoenen in het vuur. Het was nu echt klaar. Een mooi einde van fantastische 
carnavalsdagen! En de afterparty in Sous? Dat bleek voorlopig het laatste feestje dat gevierd zou 
worden. Nu kunnen we gelukkig weer zeggen dat we uitkijken naar een volledig en veelzijdig 
carnavalsprogramma! 
 
Tot dinsdag 21 februari! 
 
Groeten, 
De Heksentochtcommissie  
 

Drie jaar geleden doopten we de Kroegentocht om tot 
Heksentocht. En het was een succes! Na de fantastische 
Rozenmaôndagoptocht met een aansluitend knalfeest in de 
tent, hadden de carnavalsvierders het dinsdagochtend wel 
een beetje zwaar. Dat losten de Beekse Robijntjes samen met 
Femke en Martijn op met een overheerlijk katerontbijt. Na het 
verzorgen van de innerlijke mens met een eitje, broodje en 
koffietje kon iedereen er weer tegenaan.   
 
Vroegâh haalden we de heks altijd pas kort voor de 
verbranding naar beneden. Dat besloten we nu eens anders 
aan te pakken. Na het katerontbijt en de eerste biertjes, 
begaven we ons onder muzikale begeleiding van de KNAgalm 
naar het Wasvrouwtje. Daar zat ze nog steeds 
nietsvermoedend op haar bezemsteel. Broeders Bart van den 
Bosch en Niek van het Erve spraken de prins, jeugdprins, 
zusterverenigingen en de feestvierders toe. En toen was het 
moment toch echt daar: ze ging naar beneden.  
 

Op het liedje De Torreador, gedraaijd door Prins Joost den 
Draaijer himself, vloog de heks door de zaal. Na anderhalf uur 
was het toch echt tijd om terug te keren naar Sous les Eglises. 
De dragers waren blij dat BVC niet meer op de route lag, want 
ze zouden maar wat extra carnavalscalorieën moeten 
verbranden. Dus, met verlichte heks op naar onze laatste stop! 
 
In Sous deden we een competitie appelhappen (kun je het je 
nog voorstellen met de pandemie die zou volgen?). En reikten 
we de prijs uit aan de best-verklede heks. De klok naderde 
bijna 21:11 uur, het tijdstip dat we de carnaval zouden afsluiten 
met de rituele verbranding van de heks. Tijd om de nodige 
voorbereidingen en maatregelen te treffen. Alles leek in 
kannen en kruiken. Echter één belangrijk detail ontbrak: de 
heks! De organisatie begon toch even te billenknijpen… Want 
zonder heksverbranding geen einde van een fantastisch 
carnavalsfeest. Waar kon ze in hemelsnaam zijn?  
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